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VENI CREATOR SPIRITUS



WELKOM!

Deze prachtige hymne Veni Creator Spiritus wordt aangeheven tijdens de vespers 
op Pinksteren. In dit eeuwenoude lied zingen we over Gods Geest als de grote 
Trooster, vragen we dat ons hart vervuld wordt van barmhartigheid, bidden we om 
de onmisbare gave van liefde, noemen we de zevenvoudige gaven van de Geest, 
vragen we om bescherming en om leiding. De melodie is prachtig, meeslepend, 
goed mee te zingen en klinkt velen vertrouwd in de oren. Maar zoals dat met veel 
in ons geloof gaat: Men moet er niet teveel over praten, men moet het Dóen om 
de kracht ervan te mogen ervaren.
Daarom: Doe mee met de vespers van Pinksteren!
Waar? In het hoogkoor van de kathedraal, te bereiken via het Mariakoor. Neemt u 
plaats in de koorbanken het dichtst bij het altaar en de bisschopszetel.
Hoe laat? 16.00 uur, zoals op alle zon- en feestdagen.
Hoe lang? Een klein half uur. Boekjes worden uitgereikt en de melodieën van de 
psalmodie (de wijze waarop psalmen worden gezongen) zijn zeer toegankelijk.

U beleeft dan mee in eenvoudige vorm de klassieke koordienst zoals deze op 
sommige feestelijke dagen door de kanunniken van het kathedraal kapittel wordt 
verricht, bijvoorbeeld in de avond van het Hoogfeest van de Kerkwijding van onze 
kathedraal op 3 september. De koordienst is georiënteerd in de richting van het 
unieke en oeroude Dalheimer Kruis in een ruimte (het hoogkoor) waar normaliter 
geen rondleidingen worden gegeven en waar enkele bijzondere schilderijen 
hangen (o.a. van een directe leerling of collega van de beroemde 16e eeuwse 
schilder Jan van Scorel en in diens stijl uitgevoerd).

Daarom: Sluit u aan bij de vaste ploeg van de zgn. koorgezellen (chorisocii, de 
groep van relatief jongere mensen die het koorgebed actief beleven en dragen) 

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt 
met hemelse barmhartigheid. 
 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 

Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij ons geeft. 
 
Verlos ons als de vijand woedt, 
geef ons de vrede weer voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan.
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en beleef dit Pinksteren op unieke wijze mee vanuit de hymne Veni Creator Spiritus. 
Gun uzelf deze mooie ervaring die u zal optillen uit de dagelijkse beslommeringen 
en in staat zal zijn u te inspireren! Mooi orgelspel qua begeleiding en opluistering 
bovendien.
Zalig Pinksteren gewenst!

Alexander de Graaf Woutering
kanunnik van de kathedraal

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?
MUNSTERKERKKOOR
Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand in de 
Munsterkerk  en op zondag 19 mei Hoogfeest van Pinksteren om 10.00 uur in de 
Munsterkerk. 
Op zondag 23 juni om 10 uur luistert het Munsterkerkkoor de H. Mis in de 
Munsterkerk op met gezangen uit Taizé. In 1940 stichtte Roger Schutz (1905-
2005) in Taizé, een klein dorpje in Frankrijk, een communiteit, waarin verzoening 
en gemeenschap centraal staan. Inmiddels telt de communiteit broeders van 
verschillende christelijke tradities uit 20 verschillende landen. Taizé is ook een 
ontmoeting tussen generaties en culturen. Het Munsterkerkkoor zingt liederen 
van Taizé, welke vooral populair bij jongeren zijn, en het koor nodigt iedereen ook 
uit om op deze manier kennis te maken met Taizé en ons koor.
SCHOLA SANCTI CHRISTOFORI

De Schola Sancti Christofori zingt normaliter iedere 1e zondag van de maand in 
de Munsterkerk en elke 3e zondag in de kathedraal.
KERKELIJK ZANGKOOR ST. CECILIA EN FAMILIEKOOR

De schola van het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia zingt iedere 1e zondag van de 
maand een Gregoriaanse mis in de H. Michaëlkerk in Herten. Elke 3e zondag 
van de maand is er in deze kerk een gezinsmis (Michaëlzondag) met zang en 
muzikale begeleiding door het Familiekoor. En elke 4e zondag zingt het Kerkelijk 
zangkoor St. Cecilia Nederlandstalige gezangen met samenzang.

AGENDA
Zondag 19 mei Hoogfeest Pinksteren
Maandag 20 mei Tweede Pinksterdag; Maria, Moeder van de Kerk
Zaterdag 25 mei Priesterwijding van Jean Léonard Ratokiniaina
Zondag 26 mei Hoogfeest Heilige Driëenheid
Vrijdag 31 mei Feest van Maria Bezoek

Fietsbedevaart naar Heppeneert
Zondag 2 juni Hoogfeest Heilig Sacrament

Sacramentsprocessie gaat helaas niet door
Vrijdag 7 juni Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
Vrijdag 21 juni Kathedraalmuze 2024 (pagina 12)
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UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE KATHEDRAAL
27 maart 2024 Lies Gierlings-Jacobs (81 jaar)
UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
26 april 2024 Antoon Duits (94 jaar)
29 april 2024 Jan Daniels (97 jaar)
13 mei 2024 Mia den Elzen-Crompvoets (95 jaar)
GEDOOPT IN DE KATHEDRAAL
21 april 2024 Mara Masolijn
28 april 2024 Philou van Thiel
GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK
14 april 2024 Elijah Zayn Pisters
GETROUWD IN DE MICHAËLKERK
3 mei 2024 Janine Sanders en Ivo van Bemmelen
10 mei 2024 Rosy Teuwen en Roy van Montfort
EERSTE H. COMMUNIE ONTVANGEN IN DE MICHAËLKERK
9 mei 2024 (Hemelvaartsdag)

Quinten Balvers Liene Moenis
Thijs Dirks  Liam Mulders
Nora Evers  Nina Schroijen
Saar Frins  Noah Thoolen
Amélie Griens  Lisa van der Velden
Tygo Kierkels  Emma Verrijth
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DE STEM VAN DE JEUGD 
De Kerk van de moderne wereld heeft meer aandacht nodig voor de stem van de 
jeugd, die de sfeer zo sierlijk maakt. Waar innerlijke vrede is, waar ruimte is voor 
de jeugd, daar voel je je thuis en het ware geluk als we het samen doen.
De kerk in Herten heeft zo’n groep jongeren en vooral misdienaars en acolieten, 
die heel actief is. Ze komen één keer per maand bij elkaar, waar ze oefenen en 
leren om hun diensten te doen tijdens de Heilige Mis. Een groep van zeventien 
misdienaars, in leeftijd variërend van 7 tot 21 jaar, is erg gedreven. 
Mensen denken in eerste instantie dat ze samenkomen om te oefenen voor de 
Heilige Mis en dan naar huis gaan. Maar de misdienaars groep doet meer en 
extra activiteiten als ze één keer per maand komen. Natuurlijk komen ze samen 
om te oefenen voor de Heilige Mis, maar ze blijven niet zomaar oefenen, maar 
ze blijven hier om samen te spelen, ze bakken pannenkoeken en eten friet en 
frikandellen. En na het oefenen maken ze er een leuk uitje van, dan gaan ze 
bowlen. Ze komen niet zomaar bij elkaar om te oefenen, maar om samen te zijn, 
samen te spelen en vooral samen te werken in het koninkrijk van God.
Je kunt je afvragen hoe ze gelovig zijn opgevoed, natuurlijk dankzij hun ouders, 
die gelukkig ook gelovig zijn en regelmatig de Heilige Mis bijwonen. 
Als kerk zijn we ontzettend verheugd dat we een prachtige groep jonge krachten 
hebben om vreugde te brengen in onze gelovige harten. 
Ook jij kunt ons nieuwe lid worden. 
Elke zondag om 10 uur is de Heilige Mis en de derde zondag is Michaëlzondag.

Kapelaan Christyraj
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GELOOFSVERDIEPING MICHAËLZONDAGEN
In Limburg zijn we gewend om na de zondagsmis met alle gelovigen een kopje 
koffie te drinken. Voor velen wordt deze sfeer gezien als een ontmoetingsplaats, 
waar je ook geloofsgesprekken tegenkomt en bekende gezichten ontmoet, 
waar zelfs tips worden gegeven voor de priester om korte preken te houden. 
Deze traditie is in Herten al jaren herkenbaar en sinds twee jaar vinden mensen 
direct na de mis een half uurtje de tijd om hun geloof onder de gelovigen te verdiepen. 
Dit stuk werd door de gelovigen zelf aangeboden om die ruimte en tijd te benutten. 
Sinds het begin van het laatste kerkelijk jaar wordt de derde zondag van de maand 
gevierd als Michaëlzondag; de kerk in Herten is gewijd aan Sint-Michaël, beter 
gezegd: gezinsmis. 

Elke derde zondag van de maand wordt er een lezing gehouden direct na de 
heilige mis van 10 uur afhankelijk van de behoeften van de gelovigen; waardoor 
gelovigen de kerk en haar leringen beter kunnen leren kennen en verdiepen. 
Dit is absoluut laagdrempelig. Sinds begin afgelopen september zijn er door 
verschillende mensen van de kerk een aantal thema’s aangedragen.

 � Een lezing over de Hertense kerk en haar prachtige omgeving werd bezocht 
door de heer Wim Poulussen, de boeiende lezing werd in twee delen gehouden.

 � In verband met de 800ste verjaardag van het eerste levende kerstal 
ooit gebouwd in Assisi door Sint 
Franciscus van Assisi, werd in onze 
kerk een lezing gegeven door mevrouw 
Marianne Sanders, die in haar huis 
een grote collectie kerststallen heeft 
tentoongesteld.

 � Tijdens de veertigdagentijd werd 
een interessante lezing over de 
‘Lijkwade van Turijn’ verzorgd door 
pastoor M. Otto. 
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 � Er werden leuke speurtochten tweemaal gedaan via de kerk van Herten. 
Mevrouw Inge Delissen en haar dochter regelden dit.

 � Er werd ook een lezing gegeven over het proces van de verkiezing van een 
diocesane bisschop.

 � Recentelijk werd de Heilige Mis op Michaëlzondag opgeluisterd door de 
internationale stichting Koemi. De kinderen van leeftijd vanaf 8 hebben die Heilige 
Mis versierd. Op de dag zelf werd er een prachtige musical Emmaus opgevoerd 
door Koemi op het bisschoppelijk college in Broekhin.

 � Op 19 mei wordt een lezing over christelijke iconen gegeven door de heer 
Geert Hüsstege.
De kinderen, ook de kleintjes, werden goed verzorgd en er is oppas geregeld. 
De communicanten doen altijd samen met hun ouders, broers en zussen mee 
aan knutselwerkjes, bijvoorbeeld het maken van palmbladeren, het maken van 
een adventskrans, inkleuren enz. Na elke Michaëlzondag bijeenkomst is er 
gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken met de gelovigen.
Stap voor stap groeien we samen. Wees welkom.

Kapelaan Christyraj
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PR-TEAM
Sinds juli 2023 beschikt onze parochiefederatie over een PR-Team. Het team 
wordt gevormd door Marco van ‘t Klooster, Tim Flentge en Irene Wilms. Samen 
zijn zij onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de website en sociale 
mediakanalen (Facebook, Instagram, YouTube) van onze parochies en fungeren 
ze als aanspreekpunt tijdens vieringen en activiteiten. Sinds het voorjaar van 
2024 vormt het PR-Team ook de redactie van parochiebulletin ‘t Klökske.
Wat begon als een experiment om de zichtbaarheid van ons cluster te vergroten, 
nam al snel serieuze vormen aan. Inmiddels volgen honderden kerkgangers, 
parochianen en overige geïnteresseerden onze site en sociale media kanalen en 
bereiken onze berichten tot wel 10.000 lezers en kijkers.
Hieruit blijkt dat er grote behoefte is aan goede informatievoorziening rondom 
vieringen en parochie gerelateerde activiteiten in Roermond en Herten.
De voornaamste taak van het PR-Team blijft dan ook het informeren van 
parochianen.
Daarnaast is het belangrijk om – door middel van aankondigingen en reportages 

– vrijwilligers, initiatieven en verenigingen de aandacht te geven die ze verdienen.
Kortom: onze parochiefederatie een gezicht geven. De Kerk ook buiten de 
kerkgebouwen zichtbaar maken.

 � Het PR-Team is te bereiken via het algemene e-mailadres: 
 pr@roermondparochiecluster.nl

 � Publicaties voor de website kunnen gemaild worden naar: 
 webmaster@roermondparochiecluster.nl

 � Kopij voor dit parochieblad kan gestuurd worden naar: 
 redactie@roermondparochiecluster.nl

     @roermondparochiecluster
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INTERNATIONAAL ORGELFESTIVAL ROERMOND 2024
De Stichting Orgelkring Roermond organiseert ieder jaar tijdens het zomerseizoen 
een reeks orgelconcerten. De prachtige locaties en het gegeven dat bekwame 
organisten vanuit de hele wereld graag in Roermond komen spelen, maken het 
mogelijk om unieke concerten te realiseren.

De aftrap van de orgelconcerten 2024 zal 
zijn op woensdag 12 juni. Dan organiseert 
de Orgelkring Roermond een wandelconcert. 
Organist Stephan van de Wijgert (NL) speelt 
in de Caroluskapel (14 uur); OLV Munsterkerk 
(15 uur) en in de Sint Christoffelkathedraal (16 
uur) werken van onder andere J. S. Bach, W. 
A. Mozart en F. M. Bartholdy.
Aanvang 14.00 uur, entree € 10,00

Taras Baginets is een Oekraïense organist 
die op dinsdag 25 juni het orgel van de 
Caroluskapel zal bespelen. Hij heeft een 
gevarieerd programma voor u in petto. Zo zult 
u werken van L. Marchand, D. Shostakovich 
en M. Kolessa te horen krijgen.
Aanvang 20.00 uur, entree € 10,00

Op dinsdag 9 juli zal Jean-Pierre Steijvers 
(Heythuysen, NL) het orgel van de OLV 
Munsterkerk bespelen. Onder het “Theme 
Russe” thema zal hij werken van o.a S. 
Rachmaninoff, P. Tschaikovsky, N. Rimsky-
Korsakov en M. Lanquetuit ten gehore 
brengen.
Aanvang 20.00 uur, entree € 10,00

Het herdenkingsconcert op zondag 28 juli in de Sint Christoffelkathedraal zal 
deze mooie concertreeks afsluiten. Ter gelegenheid van de sterfdag van Johann 
Sebastian Bach / Ad Solius Dei Gloriam brengt Jean-Pierre Steijvers (Heythuysen, 
NL) werken van J. A. van Eyken en J. S. Bach.
Aanvang 20.00 uur, entree € 10,00

Stichting Orgelkring Roermond
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CHRISTOFFELGILDE WEER VOLOP AAN DE BAK
Op 1 april (geen grap natuurlijk) start elk jaar weer opnieuw het zomerseizoen 
voor het Christoffelgilde. Dan gaan de Munsterkerk en de Caroluskapel weer 
volop meedraaien in de openstelling van de kerken. De kathedraal is al sinds 
lange tijd het hele jaar door geopend voor bezoekers. Maar ook daar merk je de 
‘zomerse’ toestroom. De eerste mijlpaal in de bezoekersaantallen werd al bereikt. 
En gepasseerd!

Eind maart werd de voorjaarsbijeenkomst gehouden. Het Christoffelgilde 
komt dan met (vrijwel) de hele groep vrijwilligers bij elkaar als aftrap van het 
zomerseizoen. Het nuttige en het aangename wordt met elkaar verenigd. Met 
een goed stuk vlaai erbij werd de koffie genuttigd bij De Pastorie. Dat was wel 
zo makkelijk, want de groep kreeg vooraf een zeer boeiende uiteenzetting van 
deken De Graaf Woutering met als titel “Zomaar een doordeweekse dag in de 
Sint Christoffelkathedraal anno 1788”. De deken is niet alleen een zeer goed 
geïnformeerde spreker (uiteraard), maar hij brengt de verhalen ook op een 
boeiende en aansprekende wijze. Onze deken is een rasverteller! We maakten 
een korte wandeling door de kathedraal en eindigden in de koorbanken op het 
priesterkoor. Waar we in gedachten meegenomen werden door zo’n middeleeuwse 
dag. Die voltrok zich voor onze ogen; bij wijze van spreken. Het was een bijzonder 
geslaagde bijeenkomst, die naar meer smaakt. En dat gaat ook gebeuren want 
er blijken eeuwenoude koorboeken te bestaan die vanwege handgeschreven 
aantekeningen daarin gelinkt kunnen worden aan de kathedraal. Al hebben 
ze betrekking op de voormalige bewoners en gebruikers van de Munsterkerk. 
Daar willen we natuurlijk meer van weten!



Maar terug naar vandaag: het nieuwe seizoen heeft meteen laten zien dat onze 
kerken populair zijn bij bezoekers. In de eerste maand ontvingen de Gildeleden 
in de kathedraal bijna 5000 bezoekers! De Caroluskapel turfde 576 bezoekers en 
de Munsterkerk kwam uit op 4870 gasten. Alles bij elkaar bijna 10.550 bezoekers 
in één maand. En dan moeten de vakanties nog beginnen. Mooie vooruitzichten 
dus. De eerste mijlpaal is bereikt en gepasseerd.

Het is wel te hopen dat we erin slagen om alle kerken open te houden voor 
bezoekers. Het aantal vrijwilligers is inmiddels zo krap geworden dat een tekort 
dreigt. De enige mogelijkheid die dan rest is om op sommige dagen de kerken 
niet open te stellen voor bezoekers. Geen bewonderende blikken bij de kerkelijke 
kunstschatten, geen kaarsjes voor wie daaraan behoefte heeft. Maar ook geen 
mooie ontmoetingen tussen Gilde-collega’s en bezoekers. Zou toch niet moeten 
gebeuren?!
Vindt u dat ook? Loop dan eens binnen bij een van de kerken en laat u informeren 
door de aanwezige Gildeleden over hoe leuk ons werk is. Eén keer in de twee 
weken op een af te spreken vaste middag draait u mee in ons rooster. U leert 
onze Roermondse geschiedenis beter kennen en vooral van de kerk waar u dan 
wil werken. Uw collega’s werken u in terwijl u uw diensten meedraait. En natuurlijk 
is er naast de waardering in het algemeen en de onderlinge vriendschap ook 
ruimte voor gezamenlijke bijeenkomsten in het voorjaar en het najaar. Als we eind 
oktober het zomerseizoen afronden doen we dat uiteraard met een gezellig buffet. 
Kortom: hebt u interesse en elke twee weken drie uurtjes voor ons beschikbaar: 
meld u aan in een van onze kerken of stuur een mail naar ons secretariaat 
christoffelgilde@ziggo.nl
U bent van harte welkom!

Frank de Vries, secretaris Christoffelgilde
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KATHEDRAALMUZE
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                             Mariamaand
                          In de maand mei hebben we extra aandacht 
                      voor Maria, de moeder van Jezus en de moeder
van ons allemaal. We mogen extra vaak een kaarsje branden bij
Maria of haar (zelf geplukte) bloemetjes brengen. Op 31 mei,
vieren we het feest van Maria Bezoek. We vieren dan het
moment dat Maria op bezoek gaat bij haar tante Elisabeth.

Maria gaat op bezoek bij Elisabeth
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 1, 39-56
Maria gaat op reis. Ze weet dat haar tante een kindje krijgt. 
Ze gaat naar Zacharias en Elisabeth. Maria zegt: ‘Wees gegroet
Elisabeth, de Heer is met u’. Nu gebeurt er iets bijzonders. De heilige
Geest maakt Elisabeth blij. Ze voelt het nieuwe leven van haar kindje. 
En ze zegt: Maria, ben jij het! Ongelooflijk! “Gij zijt gezegend onder 
de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” Van alle vrouwen
op de wereld ben jij het die moeder wordt van Gods Zoon. 
En nu kom jij naar mij toe, jij, de moeder van mijn Heer. Waar heb ik 
dat aan te danken? Ik had je groet nog amper gehoord en meteen
voelde ik het nieuwe leven van mijn kindje. Maria wat een geluk, 
dat je gelooft dat God zal doen wat Hij je heeft beloofd.

Of beluister via de QR-code de podcast!

 
Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is
alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is

kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

 
RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK

Kids.nl steunen door een donatie over te maken op
NL04INGB 0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Ave
Maria

Via deze link vind je podcasts, kleurplaten
en ander materiaal rondom Maria.

rkkids.nl/maria

O.a. een
speciale
podcast

over Maria
Bezoek!



WIE WAT WAAR?
’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël 
parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,-  
kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar 
een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.
Pastoraal team
Pastoor-deken: A. De Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Telefoon:  0475 - 33 49 24 E-mail plebaan@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com
Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond
Telefoon: 0475 - 31 04 45 E-mail: heaklein@gmail.com
Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 87 08 E-mail: ceesenhetske@gmail.com
Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond
Telefoon: 0475 - 33 60 47 E-mail: diakenroermond@gmail.com
Aanvangstijden H. Missen
Kathedraal: op zondag om 11.30 uur
Munsterkerk: van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur 
Michaëlkerk: op zondag om 10.00 uur.
Openingstijden Kathedraal voor publiek 
Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten 
en vragen te beantwoorden.
Openingstijden Munsterkerk voor publiek 
Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor 
het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in 
de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open 
van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op 
zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens 
deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan 
ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en 
tot kort na de vieringen.
Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag, donderdag 
en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Openingstijden Michaëlkerk voor publiek
De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Beklimmen toren Kathedraal: van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de 
maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 4,- p.p. Daarnaast kan 
er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan via 
torenbeklimming@gmail.com
Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken 
A. De Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).
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WIE WAT WAAR? 
Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het 
parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest, tel. 0475 - 33 49 24 of parochiekantoor 
H. Michaël, tel. 0475 - 33 22 69.
Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.  
Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. 
Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op 
met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden 
de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk. 
Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.
H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.
Biechtgelegenheid: volgens afspraak.
Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. 
Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de pastoor-deken 
of de kapelaan.
Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus of via de website. Misintenties worden 
gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl
Bankrekeningnummers:
Parochie Heilige Christoforus Roermond: NL34 INGB 0001 030518
       NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)
RK Parochie H. Michaël Herten:    NL29 ABNA 0845 4495 16
Stichting Renovatie Kathedraal:    NL40 RABO 0174 1833 99 (Culturele ANBI 
       u mag 125% van uw gift aftrekken)
Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:
Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat 
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond Bereikbaar op di en do van 10.30 -12.30 uur. 
Telefoon: 0475 - 33 49 24 E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl
Parochiebureau parochie H. Michaël:
Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms 
Kerkpad 2, 6049 BR Herten Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur 
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl
Website: aanleveren artikelen via webmaster@roermondparochiecluster.nl
‘t Klökske: aanleveren kopij voor ‘t volgende Klökske vóór dinsdag 2 juli 2024
via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl

@roermondparochiecluster
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Wilt u een abonnement op ‘t Klökske? 
Neem contact op met uw parochiebureau!
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