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VOORWOORD

We vieren Pasen, feest van licht, leven, liefde en
verrijzenis; het hoogtepunt van ons christelijk geloof. Maar
aan Pasen gaat Goede Vrijdag vooraf: lijden, sterven,
ultiem werkelijk alles los moeten laten.

Voordat Jezus, Gods Zoon, onze Heiland, ging sterven
en voor Hij was opgestaan, had Hij tot Zijn leerlingen
gezegd: “Ik leef en jullie zullen leven!” Korter kan niet
worden samengevat wat het Evangelie inhoudt: Een
persoonlijke God als de Levende Heer en daarom ook
een levende Kerk. Jezus |ééft, dat blijkt op Pasen en
dat vieren we met 8 dagen octaaf en de periode van de
Paastijd. Hij leeft, want Hij heeft de dood bij de wortel aangepakt en daarmee
heeft Hij de dood overwonnen; daarom kan Hij ook allen die dood zijn tot leven
brengen. Door Zijn kracht kunnen wij, kwetsbare mensen, worden opgewekt tot
nieuw leven. Als de dood zich aandient om ons te beheersen, is Jezus degene
die de dood verdrijft en ons opnieuw doet leven. De apostel Petrus is er het
levende bewijs van. Petrus verloochende in lafheid en angst driemaal Zijn Vriend
en Leermeester. Maar in de rechtszaal tijdens het tumultueuze en valse proces
keerde Jezus zich om en zag Petrus aan. Dat was het begin van diens omkeer
en hij zal worden hersteld in vriendschap en in zijn ambt om nieuwe opdrachten
te mogen ontvangen. Maar liefst driemaal had hij Jezus verloochend en aan de
oever van het meer stelt Jezus hem de vraag: “Heb je Mij lief?” De derde keer zal
wel de zwaarste geweest zijn, want hij had al twee keer positief geantwoord. De
vraag is pijnlijker dan ooit en daarom doet hij een beroep op Jezus’ alwetendheid:
“U weet alles, U weet dat ik U liefheb!” Het is een ontroerende belijdenis in de
vorm van een intens beroep op Hem, Die onze laatste toevlucht is wanneer alles
ons ontvalt en als we niets en niemand meer hebben om ons aan vast te klampen.
Dan mogen we werkelijk tot Jezus gaan, die de diepste motieven van ons leven
kent. Hij weet dat wij, ondanks alles wat tegen ons spreekt met al datgene wat
we verkeerd deden, nalieten, zeiden en dachten, toch Hem niet kunnen missen
en ons aan Hem verbonden weten. Dit mogen wij Petrus nazeggen, dit voorbeeld
strekt tot navolging.

In deze onrustige tijden van dreiging, crisis, oorlog, onrust, ontevredenheid en
onzekerheid waardoor een stevige aanslag wordt gepleegd op ons geloof en
misschien nog meer op onze liefde, mogen wij in overgave tot Jezus zeggen: “U
weet alle dingen, U kent ons door en door, U weet dat ik niet kan en niet wil leven
zonder U”. Dat is leven vanuit de levende Christus, dat is Pasen in de praktijk, dat
is werkelijk een Zalig Pasen!

Alexander de Graaf Woutering
plebaan-deken



WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?

MUNSTERKERKKOOR

Het O.LV. Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand in de
Munsterkerk en op zondag 31 maart het Hoogfeest van Pasen om 10.00 uur in
de Munsterkerk.

SCHOLA SANCTI CHRISTOFORI

De Schola Sancti Christofori zingt normaliter iedere 1e zondag van de maand in
de Munsterkerk en elke 3e zondag in de kathedraal. In de Goede Week zingt de
Schola op Palmzondag 24 maart om 11.30u in de kathedraal, op woensdag 27
maart de Chrismamis om 19u in de kathedraal, op Goede Vrijdag om 19u in de
Munsterkerk, zaterdag 30 maart Paaswake 21.30u in de kathedraal.

KERKELIJK ZANGKOOR ST. CECILIA EN FAMILIEKOOR

Het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia zingt iedere 1e zondag van de maand een
Gregoriaanse mis in de H. Michaélkerk in Herten. Elke 3e zondag van de maand is
er in deze kerk een gezinsmis (Michaélzondag) met zang en muzikale begeleiding
door het Familiekoor. En elke 4e zondag zingt het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia
Nederlandstalige gezangen met samenzang.

AGENDA

Zondag 24 maart Palm- en passiezondag

Woensdag 27 maart Chrismamis (pagina 7)

Donderdag 28 maart Witte Donderdag

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag

Zaterdag 30 maart  Stille Zaterdag

Zondag 31 maart Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van de Heer

Maandag 1 april Tweede paasdag
Woensdag 3 april Reliekvering Heilige Bernadette (pagina 9)
Zondag 7 april Beloken pasen
Zilveren wijdingsjubileum bisschop De Jong (pagina 7)
Maandag 8 april Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap (Hoogfeest)
Zondag 21 april Roepingenzondag (pagina 10)
Donderdag 9 mei Hemelvaart van de Heer (Hoogfeest)
Zondag 19 mei Pinksteren
UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE KATHEDRAAL
21 februari 2024 Gerda Hertogh-Joosten (81 jaar)
UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
15 maart 2024 Miep Breukers-Assink (92 jaar).



VOORBEREIDING OP PASEN

De werkgroep Kerktextiel van het
parochiecluster is druk bezig met de
voorbereiding op Pasen. In de Goede
Week worden alle kruisen met een
corpus in de kerk afgedekt met hoezen.
Op het altaar zelfs in drie verschillende
kleuren! De Munsterkerk heeft alle
hoezen, maar in de kathedraal en
Michaélkerk is de set niet compleet. De
werkgroep heeft hard gewerkt om voor
deze kerken ook alle hoezen compleet
te maken.

Daarvoor is de groep al voor Kerstmis
begonnen met een inventarisatie van
wat er was. In de kathedraal lag een
aantal hoezen, maar van verschillende
kleuren paars. Wit en rood waren er niet
volledig. In de Michaélkerk zijn vorig jaar
snel voor de Goede Week een aantal
hoezen gemaakt, maar ook daar ontbreekt het nodige. Wel lag daar een hele rol
rode stof, genoeg voor alle hoezen. Dat was fijn, rode stof hoefde niet gekocht
te worden. Paars voor de Michaélkerk kon van oude hoezen uit de kathedraal
komen. Bleef over paarse stof voor de kathedraal en witte voor beide kerken.

Er is de hele ochtend door de kathedraal gesjouwd met een ladder en meetlint

om alle kruisen op te meten. De Michaélkerk ging sneller omdat daar al een deel

hoezen klaar waren. Na de carnaval is gelijk begonnen met hoezen maken. Datwas

maar goed ook, want zoveel hoezen kost meer tijd dan je denkt, zeker omdat de

2 T NE /'--- groep maar uit drie dames bestaat. Maar

. ‘A allesis op tijd klaar. Voortaan kunnen de

kosters in de Goede Week alle kruisen

in alle drie de kerken afdekken zoals het
liturgisch hoort.

De werkgroep repareert kerktextiel en
maakt ook zelf kleine dingen, indien
nodig. Soms komt de groep bijeen, maar
vaak nemen de leden het werk mee
naar huis. De groep kan nog versterking
gebruiken. Wie belangstelling heeft, kan
dat doorgeven bij het parochiebureau.




ELKE ZONDAG GEZONGEN VESPERS IN KATHEDRAAL

Sinds het begin van de Veertigdagentijd, in het door Paus Franciscus uitgeroepen
Jaar van het Gebed, vinden er in de Roermondse Sint-Christoffelkathedraal
wekelijks gezongen vespervieringen plaats op zondag. De vespers zijn een
belangrijk onderdeel van de getijden die priesters en diakens dagelijks bidden.
Maar deze getijden zijn allerminst privégebeden voor de geestelijkheid: ze zijn het
gebed van de gehele Kerk en zouden gezamenlijk gezongen dienen te worden.

De wekelijkse gezongen vespers vinden elke zondag plaats om 16.00u en zijn voor
iedereen vrij toegankelijk. Deelnemers kunnen plaatsnemen in de koorbanken op
het hoogkoor. Boekjes met teksten zijn beschikbaar.

De devotie tijdens de vespers in de kathedraal is georiénteerd richting het
Dalheimer Kruis. Het Dalheimer Kruis is een van de belangrijkste en oudste
kunstschatten in de Roermondse binnenstad. Het is vernoemd naar het
Cisterciénzerinnenklooster van Dalheim, net over de grens bij Vlodrop. Hier werd
het kruis eeuwenlang bewaard en als wonderdadig vereerd. Het kruis dateert uit
de eerste helft van de veertiende eeuw.

Over hoe het kruis in de Roermondse kathedraal terecht is gekomen bestaat een
vroom verhaal. Toen het klooster in Dalheim aan het eind van de achttiende eeuw
in haar bestaan bedreigd werd, besloten de adellijke zusters hun belangrijkste
schat, het Dalheimer Kruis, in veiligheid te brengen. Ze laadden het kruis op een
kar, waar een blind paard voor werd gespannen. Waar het paard naar toe zou
lopen, daar zou het kruis een veilige bestemming vinden. Uiteindelijk hield het
paard bij de Roermondse kathedraal halt.

Het klooster te Dalheim werd in 1802 gesloten. In 1810 volgde de officiéle
overdracht van het kruis middels een akte. De zusters bepaalden echter dat
wanneer het klooster ooit weer heropgericht zou worden, het kruis terug diende te
keren naar zijn oude verblijfplaats. Na de restauratie in 2022 heeft het Dalheimer
Kruis een andere, prominente en meer veilige plek gekregen in de kathedraal.




MUSICAL EMMAUS

Op 21 april 2024 om 15:00 uur organiseert het dekenaat Roermond in het
Bisschoppelijk College Broekhin gelegen aan de Bob Boumanstraat 30 de
musical ‘Emmadas’.

Deze musical is opgevoerd door KOEMI; is een internationale familie van kinderen,
jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God.
Emmaus: Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een geweldig
iemand. Hij inspireert je en belooft een betere toekomst. Dit overkomt Kleopas en
Maria. Maar dan... grote teleurstelling: geheel onverwachts verdwijnt hij uit hun
leven. Weg droom, weg toekomst vol geluk. En radeloos keren ze terug naar hun
dorpje, Emmais. Maar onderweg komt er een vreemdeling op hun pad, die een
stukje met hen meeloopt...

Via Events for Christ kun je alvast kaarten bestellen:
https://www.eventsforchrist.nl/order/lemmaus
- - — _
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https://www.eventsforchrist.nl/order/emmaus 

JAARLIJKSE CHRISMAMIS

Bij het toedienen van sacramenten als et ' ]
doopsels, vormsels, bedieningen en
wijdingen worden heilige olién gebruikt.
Deze olién worden in elk bisdom één keer
per jaar door de bisschop of hulpbisschop
gewijd. Dit gebeurt tijdens de zogeheten
‘chrismamis’ in de Goede Week. In ons
bisdom is het al jaren gebruik dat deze
chrismamis plaatsvindt op de vooravond .
van Witte Donderdag: de woensdagavond dus. Dit jaar is dat op 27 maart.

De chrismamis wordt opgedragen door hulpbisschop De Jong in de kathedraal in
Roermond en vertegenwoordigers van alle parochies in het bisdom zijn welkom
om de wijding mee te vieren. Alle priesters van het bisdom worden bovendien
uitgenodigd om tijdens deze viering hun wijdingsbelofte te vernieuwen. De
chrismamis begint om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond.
ledereen is welkom.

MGR. EVERARD DE JONG 25 JAAR BISSCHOP

Dit voorjaar is het precies 25 jaar geleden dat hulpbisschop
Mgr. Everard de Jong tot bisschop werd gewijd. Dat is
reden voor een feest. Op zondag 7 april wordt zijn zilveren
wijdingsjubileum gevierd. Die middag is er om 14.30 uur een
feestelijke eucharistieviering in de kathedraal in Roermond
en aansluitend een receptie in TheaterHotel De Oranjerie.

Mgr. Everard de Jong werd op 4 juli 1958 in Eindhoven
geboren. Na een technische studie begon hij in 1976
aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade aan zijn
priesteropleiding. In 1983 werd hij in Roermond tot
priester gewijd. Na een aanvullende studie filosofie in
Rome en Washington vervulde hij diverse pastorale
functies in het bisdom Roermond.

Op 12 december 1998 werd Mgr. De Jong door paus Johannes Paulus Il
benoemd tot hulpbisschop van Roermond en tot titulair bisschop van Cariana.
De bisschopswijding volgde op 6 februari 1999 in de Sint-Christoffelkathedraal.
Binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie was hij lange tijd referent voor
onderwijs, catechese en jongeren. Momenteel is hij bisschopreferent voor het
categoriaal pastoraat (zorg en justitie). Per 1 juni 2020 werd hij ook door de paus
benoemd tot apostolisch administrator van het militair Ordinariaat in Nederland
en sindsdien mag Mgr. De Jong zich ‘legerbisschop’ noemen. Daarnaast is hij
ook pastoor van de parochiefederatie in Maastricht-Oost.
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK 2024

ZONDAG 24 MAART: PALMZONDAG
10.00u Munsterkerk

Hoogmis met Palmprocessie
10.00u H. Michaélkerk

Hoogmis met Palmebessemoptocht

11.30u Kathedraal

Hoogmis met Palmprocessie

WOENSDAG 27 MAART
19.00u Kathedraal

Chrismamis met zegening van de H. Olién

DONDERDAG 28 MAART: WITTE DONDERDAG
19.00u Munsterkerk

Herdenking van het Laatste Avondmaal (met voetwassing)

19.30u H. Michaélkerk

Herdenking van het Laatste Avondmaal

VRIJDAG 29 MAART: GOEDE VRIJDAG
15.00u Kathedraal

Kruisweg ® $,8 Selucsed -
15.00u H. Michaélkerk sorhd 4.1
Kruisweg voor kinderen en volwassenen °°“3°'3R o o '“f’.{.
19.00u Munsterkerk S X X
Kruisverering ,:* Cwsrea g::g%
ZATERDAG 30 MAART: PAASZATERDAG Sedrsie gt
21.00u H. Michaélkerk .m..{i.i.:*:.g
Paaswake

21.30u Kathedraal 0o
Paaswake w'l, yf

ZONDAG 31 MAART: HOOGFEEST VAN PASEN
10.00u Munsterkerk
Feestelijke Hoogmis
10.00u H. Michaélkerk
Feestelijke Hoogmis
11.30u Kathedraal
Plechtige Hoogmis

MAANDAG 1 APRIL: TWEEDE PAASDAG
11.30u Kathedraal

Feestelijke Hoogmis



RELIEK HEILIGE BERNADETTE IN DE MUNSTERKERK

De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn
met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar
Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt
de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
in Maastricht. Ook de dag erna kan de reliek nog in Maastricht vereerd worden.
Op 3 april is er een programma in de Munsterkerk in Roermond en op 4 april in
Klein-Lourdes in Tienray. Daarna gaat de rondgang verder langs tal van kerken
in de andere Nederlandse bisdommen. De tocht eindigt op zondag 28 april
in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Op al die plekken worden vieringen,
processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd.

BERNADETTE SOUBIROUS

1 De heilige Bernadette Soubirous (1844 - 1879) was het
destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse
stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria
zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste
Mariabedevaartoorden ter wereld, die elk jaar door
miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele
jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde
in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze
in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een
glazen schrijn in de kloosterkapel.

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in
de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen.
Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere
gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies
meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de
relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de
afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

RELIEKENVERERING

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al
eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de
herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar
geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om
hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de
rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap
van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht
en troost kunnen vinden.



ROEPINGENZONDAG: WAT VRAAGT GOD VAN JOU?

Wat vraagt God van jou? Die vraag staat dit jaar centraal tijdens Roepingenzondag
(21 april). God heeft met ieder mens een bedoeling. Maar welke? Het is niet
zo eenvoudig om te ontdekken. Zeker voor jonge mensen niet. Er zijn tal van
beroepskeuzemogelijkheden. Of roept God jou voor een specifieke taak in de
Kerk als priester of religieus? Het is de moeite waard om daarover na te denken.

Tijdens Roepingenzondag is s middags een bijeenkomst in het Grootseminarie
Rolduc in Kerkrade, waarop enkele mensen over hun eigen roeping vertellen. Ook
is er een rondleiding door het eeuwenoude abdijcomplex en om 16.00 uur is er
een roepingenvesperviering in de abdijkerk. Denk je er wel eens over om priester
of religieuze te worden? Kom dan eens kennismaken en praat met leeftijdgenoten
over hoe zij hun roeping ervaren.

Aanmelden via rector@rolduc.nl

VRIJDAG 26 APRIL LEZING ACADEMIE ROLDUC

ROLDUC acabpemic

Immanuel Kant: Theorie werkt in praktijk niet

‘Dat is mooie theorie, maar in de praktijk klopt het niet.” Wie heeft dat niet bij
zichzelf gedacht? Onze idealen kunnen groot zijn, maar in het dagelijks leven
is het soms moeilijk om te toe te passen. Hierover gaat de lezing van Academie
Rolduc op 26 april.

De filosoof Immanuel Kant (1724-1804), wiens 300ste verjaardag in 2024 wordt
herdacht, heeft een klein geschrift nagelaten waarin hij deze ‘Algemeinspruch’,
zoals hij het noemt, onderzoekt. Tijdens de lezing onderzoekt filosoof Detlef
Rohling aan de hand van Kant of onze menselijke voorstellingen door de feiten
worden ingehaald of tegengesproken. Waarom lijkt de ‘weerbarstige’ praktijk
— met name in de politiek — de ‘mooie’ theorie steeds in te halen? Of kan het
ook anders? Dr. Detlef Rohling is priester van het bisdom Roermond en docent
filosofie aan het Grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc.

De lezing van Academie Rolduc begint op 26 april om 19.00 uur in Abdij Rolduc
in Kerkrade. Entree: vijf euro, ter plekke te voldoen. Het volledige programma
van de lezingenreeks Academie Rolduc is te vinden op www.rolduc.nl of op
www.bisdom-roermond.nl/academierolduc of www.bisdom-roermond.nl/kalender.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl
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PAROCHIES H. CHRISTOFFEL - H. GEEST - H. MICHAEL
Roermond-Herten
Secretariaat: Kerkpad 2, 6049 BR Herten tel. 0475-332269 e-mail: herten@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan: Christyraj, Kerkpad 2, 6049 BR Herten, e-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com

Er zijn ontzettend veel vragen over de LIDKWADE VAN TURIJN

DE LIJKWADE VAN TURIJN

Of de Lijkwade van Christus nu echt is of niet, in
Rotterdam beleven ze er steun aan...

Beelden uit internet

In de Vastentijd wordt er lezing gegeven over de

LIJKWADE VAN TURIJN

Door: Pastoor M.A.J. Otto

Plaats: parochiezaal — Heilige Michaél kerk te Herten
Wanneer: 22 maart 2024

Omvang: 20:15 uur

Aanmelden via kapelaanroermondcluster@gmail.com

Kapelaan & team Michaélzondag
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Pasen
RK KIDS.,.  Met Pasen hebben we gehoord dat Jezus na
drie dagen is opgestaan uit de dood. Hij is
verrezen, Jezus leeft! In de Paastijd horen we veel verhalen
over Jezus na zijn verrijzenis. Het is erg wennen voor de
leerlingen; ze hebben zelfs moeite om het te geloven. Hoe kan
Jezus nu bewijzen dat Hij echt leeft?

OF beluister via de GR-code de podca«;-ﬂ

Jezus verschijnt aan de leerlingen \k_@]

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 24, 35-48

De leerlingen van Jezus zijn bij elkaar in Jeruzalem. Ze praten erover dat
Jezus is verrezen uit de dood. Twee leerlingen vertellen dat toen zij op weg
waren naar het dorpje Emmais, Jezus onderweg met hun was meegelopen
en dat zij Hem hadden herkend aan het breken van het brood. Terwijl ze
daarover met elkaar praten, staat Jezus plotseling in hun midden. Hij zegt:
“Vrede is met jullie.” De leerlingen zijn verbijsterd en geschrokken. Ze
denken dat ze een geest zien. Maar dan zegt Jezus: 'Waarom zijn jullie
overstuur en waarom komt er twijfel op in je hart? Kijk naar mijn handen en
voeten. lk ben het zelf. Raak Mij aan en kijk: Ik heb vlees en botten, een
geest heeft dat niet.' Dan laat Hij zijn handen en voeten zien. De leerlingen
kunnen het van vreugde en verbazing nog haast niet geloven. Daarom zegt
Jezus: 'Hebben jullie hier iets te eten?' Zij geven Hem een stuk geroosterde
vis. Jezus neemt het aan en eet het voor hun ogen op.

Hij legt uit: 'Toen ik bij jullie was, heb ik het al verteld. De Christus zal
moeten lijden en sterven en op de derde dag verrijzen uit de doden. Zo
stond het al geschreven in de wet van Mozes, bij de profeten en in de
psalmen.

Via deze link- vind je knutselwerkijes en kKleurplaten rondom dit thema.

S @ ¢

rkkids.nl/verwerkingsmateriaal

12



Hoe zou jij bewijzen dat je leeft?

Jezus doet dat door te zeggen raak mijn handen en voeten
maar aan. Hij is niet zomaar dat Hij zijn handen en voeten

laat zien. De leerlingen zien daar nog de wonden van het kruis.
Omdat de leerlingen nog steeds moeite hebben om het te
geloven, eet Hij voor hun ogen een visje op.

Het stond opgeschreven in wet van Mozes, de profeten en
de psalmen

Dit zei Jezus bij zijn uitleg. De wet van Mozes, de profeten en
de Psalmen zijn belangrijke delen van Bijbel.Daar werd in die
tijd veel uit gelezen en daarin was daar al voorzegt, voorspelt
wat er met de Messias zou gebeuren. Dat deel van de Bijbel,
dat de mensen toen al hadden, noemen we het Oude
Testament. Het Nieuwe Testament is het deel van de Bijbel
vanaf Jezus. Door Jezus hebben we God op een andere manier
leren kennen. We lezen de verhalen uit Oude Testament nu
ook anders, zeg maar op de manier van Jezus.

/Q:t Heer Jezus,

de twee leerlingen
herkenden U bij het
breken van het Brood.
Wit U ook ons helpen
om echt geloven
dat U elke Mis bij ons
komt,
dan worden wij net als
de leerlingen sterker in
ons gelooP,
in de hoop ‘en de liefde.
Amen

EEstasE

d £ d T 4
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WIE WAT WAAR?

't Klékske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaél
parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,-
kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan a € 20- per jaar
een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.

Pastoraal team
Pastoor-deken: A. De Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond

Telefoon: 0475 - 33 49 24 E-mail plebaan@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond

Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com
Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond
Telefoon: 0475 - 31 04 45 E-mail: heaklein@gmail.com

Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond
Telefoon: 0475 - 33 87 08 E-mail: ceesenhetske@gmail.com
Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond
Telefoon: 0475 - 33 60 47 E-mail: diakenroermond@gmail.com

Aanvangstijden H. Missen

Kathedraal: = op zondag om 11.30 uur

Munsterkerk: van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur
Michaélkerk: op zondag om 10.00 uur.

Openingstijden Kathedraal voor publiek

Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot
17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten
en vragen te beantwoorden.

Openingstijden Munsterkerk voor publiek

Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor
het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in
de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open
van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op
zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens
deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan
ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en
tot kort na de vieringen.

Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag, donderdag
en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur

Openingstijden Michaélkerk voor publiek
De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Beklimmen toren Kathedraal: van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de
maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 4,- p.p. Daarnaast kan
er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan via
torenbeklimming @gmail.com

Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken
A. De Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).
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Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het
parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest, tel. 0475 - 33 49 24 of parochiekantoor
H. Michaél, tel. 0475 - 33 22 69.

Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.

Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren.
Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op
met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden
de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaélkerk.

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.
H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.
Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken.
Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de pastoor-deken
of de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus of via de website. Misintenties worden
gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:
Parochie Heilige Christoforus Roermond: NL34 INGB 0001 030518
NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)
RK Parochie H. Michaél Herten: NL29 ABNA 0845 4495 16
Stichting Renovatie Kathedraal: NL40 RABO 0174 1833 99 (Culturele ANBI
u mag 125% van uw gift aftrekken)
Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:
Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond Bereikbaar op di en do van 10.30 -12.30 uur.
Telefoon: 0475 - 33 49 24 E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl

Parochiebureau parochie H. Michaél:

Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms

Kerkpad 2, 6049 BR Herten Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Website: aanleveren artikelen via webmaster@roermondparochiecluster.nl

‘t KI6kske: aanleveren kopij voor ‘t volgende Klékske voor dinsdag 30 april 2024
via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl
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2
“Zij hief de ogen tenhemel, "
vouwde haar handen, die eerst open waren
en naar beneden gericht, samen
en zei tot mij:
‘Oue soy era immaculada councepciou
(Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis)™

- H. Bernadette Soubirous

Wilt u een abonnement op ‘t Klokske?
Neem contact op met uw parochiebureau!




