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VOORWOORD
VRIJE KEUZE. GEEN MANIPULATIE. WAAG DE SPRONG...
In de wereld van de reclame wordt er steeds weer naar gestreefd om in korte 
kernachtige zinnen of leuzen de aandacht te krijgen voor een bepaald product, 
een partij of een persoon. Op reclamebureaus en in bedrijven zijn daartoe 
speciaal opgeleide deskundigen actief. Hele studies worden eraan gewijd om 
uit te vinden op welke wijze mensen het best beïnvloedbaar zijn om uit allerlei 
aanbiedingen nu precies dat ene eigen product of partijprogramma te kiezen. 
De meest onzinnige capriolen en bedenksels worden daartoe uitgeprobeerd. We 
zien en horen het elke dag via de reclames welke over ons uitgestort worden.
Voor het Evangelie dat Jezus komt brengen, geldt dat echter niet. Het biedt 
geen ‘hapklare brokken’ aan levenswijsheid, waardoor alles in het dagelijkse 
leven voortaan van een leien dakje zal gaan. Evenmin verpakt Jezus Zijn Blijde 
Boodschap in een cadeaupapiertje voorzien van oogverblindende felle en 
feestelijke kleuren en glitters. En al helemaal niet is Zijn Persoon een toonbeeld 
van de meest geslaagde en populaire vlotte jongen die het gemaakt heeft in dit 
leven. Hij kwam nota bene na veel lijden en verguizing alleen en verlaten aan 
het kruis te hangen. Zijn Blijde maar ook ernstige en serieuze Boodschap is dat 
we ons leven kunnen redden, wanneer we het durven verliezen om Zijnentwil. 
Bovendien windt Hij er geen doekjes om dat dit lang niet altijd eenvoudig zal zijn 
en dat dit elke dag opnieuw betekent dat men zijn kruis op zich zal moeten nemen, 
een kruis dat voor ieder van ons er anders uit ziet en per levensfase een ander 
gewicht kan hebben...
Als we deze Blijde Boodschap zouden uitzenden als een reclameboodschap van 
Jezus, dan zouden reclamedeskundigen dit misschien wel de prijs toekennen 
van de ultieme “miskleun aller tijden”. De verkondiging van het Evangelie en 
alle andere vormen van (her-) evangelisatie kunnen echter nooit gericht zijn op 
het werven van zoveel mogelijk aanhangers. Het apostolaat, de verkondiging, 
het uitdragen van Jezus en Zijn Boodschap mag nooit gebaseerd zijn op het 
manipuleren van mensen om hen te brengen tot een onontkoombare keuze. 
Het navolgen van Jezus is altijd een persoonlijke en vrije liefdeskeuze vanuit 
een persoonlijk geworden intense relatie met Hem. Ware liefde, zoals in het 
huwelijk tussen man en vrouw, veronderstelt allereerst een opgeven van eigen 
verlangens en wensen. Door een stuk aanvaarding van onze eigen kruisen, door 
zelfverloochening omwille van de vriendschap met en liefde tot Jezus en Zijn 
Kerk krijgen we steeds meer zicht op de vreugde van het ware leven dat ons 
wacht in Gods heerlijkheid. Hiervoor is echter wel steeds een stap nodig, of 
beter nog de sprong in het avontuur van geloof. Het eeuwige, blijvende leven 
is geen concreet tastbaar verrassingspakket of ingesloten surprise zoals in 
de wereld van de reclame waar alles inwisselbaar, te koop en vrijblijvend is, 
gericht op geldelijk gewin. Bij de vrije keuze voor een leven in navolging van 
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Jezus mogen we echt kiezen en worden we niet gemanipuleerd met oneigenlijke 
argumenten of dwang en angst. We blijven echt helemaal vrij om te kiezen. Daaruit 
blijkt de liefde en de bevrijdende waarheid van het Evangelie. Ieder van ons wordt 
heel persoonlijk uitgenodigd om in vrijheid te kiezen. Een mooie uitdaging om aan 
te gaan in deze vasten- of veertigdagentijd en de daaropvolgende Paastijd met 
de openheid van geest en hart. Waag de sprong!

Alexander de Graaf Woutering
plebaan-deken

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?
MUNSTERKERKKOOR
Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand in de 
Munsterkerk.
SCHOLA SANCTI CHRISTOFORI
De Schola Sancti Christofori zingt normaliter iedere 1e zondag van de maand in 
de Munsterkerk en elke 3e zondag in de kathedraal.
KERKELIJK ZANGKOOR ST. CECILIA EN FAMILIEKOOR
Het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia zingt iedere 1e zondag van de maand een 
Gregoriaanse mis in de H. Michaëlkerk in Herten. Elke 3e zondag van de maand is 
er in deze kerk een gezinsmis (Michaëlzondag) met zang en muzikale begeleiding 
door het Familiekoor. En elke 4e zondag zingt het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia 
Nederlandstalige gezangen met samenzang.

AGENDA
Zondag 18 februari Zeswekendienst v.z. bisschop Harrie Smeets (kathedraal)
Zondag 10 maart Zondag Laetare / Half vasten
Zaterdag 16 maart Stille Omgang in Amsterdam
Zondag 17 maart Landelijke pelgrimsmis om 11.30 uur in de kathedraal 

m.m.v. het Koninklijk Roermonds Mannenkoor.
Dinsdag 19 maart Hoogfeest van de H. Jozef
Zaterdag 23 maart Passieconcert om 20.00 uur Munsterkerk (Pagina 7) 
Zondag 24 maart Palm- en passiezondag
Woensdag 27 maart Chrismamis
Donderdag 28 maart Begin Paastriduüm

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE KATHEDRAAL
6 januari 2024 Bisschop Harrie Smeets (63 jaar)
UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
20 januari 2024 Frank Dupont (71 jaar)
24 januari 2024 Tiny Sijmons-Delsing (92 jaar)
GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK
17 december 2023 Melle Knops
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AFSCHEID MGR. HARRIE SMEETS
Woensdagmiddag 20 december 2023 overleed Mgr. Harrie Smeets op 63-jarige 
leeftijd. De oud-bisschop van Roermond was al geruime tijd ziek.
In de avond van 27 december werd het stoffelijk overschot in een kleine maar 
indrukwekkende processie, begeleid door onder meer de kanunniken van 
het Roermondse Kathedraal Kapittel, overgebracht van het Bisschopshuis 
aan de Paredisstraat naar de Caroluskapel in de Swalmerstraat. In de twee 
daaropvolgende dagen konden belangstellenden hier persoonlijk afscheid 
nemen van de overleden bisschop. Als afsluiting vond er op 29 december een 
vesperviering plaats, gezongen door de kanunniken.  
De pontificale requiemmis vond op zaterdag 6 januari plaats in een overvolle 
Sint-Christoffelkathedraal en werd voorafgegaan door een indrukwekkende stoet 
vanuit de Caroluskapel. De plechtigheid werd live uitgezonden door de regionale 
televisiezender L1 en via tv of online kanalen door zo’n 60.000 mensen bekeken. 
Hoofdcelebrant was Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en 
voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Na de plechtigheid werd 
Mgr. Smeets in besloten kring bijgezet in de Bisschoppelijke Grafkapel op het 
Oude Kerkhof van Roermond. 
Uitgebreide fotoreportages van de plechtigheden zijn te vinden op onze website.
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KLOKKEN EN WIJZERVERLICHTING MUNSTERKERK
Menigeen heeft gemerkt dat de klokken van de Munsterkerk niet meer correct 
luiden. Na onderzoek is gebleken dat deze toe zijn aan een grondige renovatie. 
De ophanging moet worden verbeterd en van enkele klokken ook de bevestiging 
van de klepel (zie bijgaande foto). Voor wie bedenkt dat de grootste klok een 
diameter heeft van meer dan 1,50 m (!) is het duidelijk dat dit geen gemakkelijke 
en tevens kostbare opgave zal zijn. Bovendien wordt de aansturing en 
bekabeling vernieuwd en worden er vier compleet nieuwe elektronisch gestuurde 
luidapparaten aangebracht.
Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij 
en Fabriek van Torenuurwerken 
uit Asten, specialist op dit gebied, 
zal het werk uitvoeren, zodat 
de Munsterkerk over een tijdje 
weer verzekerd zal zijn van goed 
functionerende luidklokken.
Daarnaast is ook de wijzerverlichting 
aan de noordzijde defect. Deze 
wordt met behulp van een 
hoogwerker binnenkort hersteld. 
Omdat de uurwerkinstallatie 
inclusief wijzerverlichting nog geen 
twee jaar geleden vernieuwd is vallen deze werkzaamheden gelukkig binnen de 
garantie. 

HUISPAASKAARS
Net als vorig jaar bestaat de gelegenheid om via de parochie een paaskaars voor 
thuis te bestellen. De huispaaskaars wordt gezegend in de Paaswake en kan na 
afloop van de Paaswake mee naar huis genomen worden of op de donderdag na 

Pasen (4 april) opgehaald worden bij het parochiekantoor. 
Na betaling is de paaskaars gereserveerd. 

Bestellen kan via de website van de 
parochie of het parochiekantoor 
tussen 19 februari en 17 maart. 
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IN MEMORIAM FRANK DUPONT
Met een eucharistieviering in een goed gevulde 
Munsterkerk namen familie, vrienden en 
bekenden op zaterdag 20 januari afscheid van 
een bijzondere en markante Roermondenaar: 
Frank Dupont.
Frank werd op 12 juni 1952 geboren in Leeuwen 
dat destijds nog bij de zelfstandige gemeente 
Maasniel hoorde. Zijn opa was de bekende 
Roermondse architect Frans Dupont die onze 
stad verrijkt heeft met mooie Jugendstilgebouwen. 
Frank volgde een opleiding tot analist aan de Zuid-
Nederlandse laboratoriumschool en was al van 
jongs af aan verslingerd aan klassieke muziek. 

In de tachtiger jaren leerde ik Frank kennen als iemand die zich helemaal 
wilde geven aan zijn passies: schaken en muziek. Naast zijn schaaklust – hij 
was ruim dertig jaar lid van schaakclub ’t Pionneke – had hij veel interesse voor 
chemie, natuur en astronomie. Maar bovenal heb ik hem leren kennen als een 
groot liefhebber van klassieke muziek, met name kerkmuziek, orgelwerken 
en gregoriaans. Vele malen heeft hij onze organist Jean-Pierre Steijvers als 
registrant tijdens het uitvoeren van grote orgelwerken bijgestaan. Zijn kennis op 
het muzikale vlak werd bekroond door een absoluut hoogtepunt in 2017, toen 
Frank op onnavolgbare wijze in het programma Nootschieten Nationaal Kampioen 
werd op Radio 4!
Ofschoon hij een haat-liefde verhouding met computers had, was hij jarenlang 
heel bedreven in zijn digitale medewerking aan het tot stand komen van muzikale 
uitgaven. In de gezangenbundel Laus Deo, die sinds het jaar 2000 in het bisdom 
Roermond gebruikt wordt, is alle ‘zetwerk’ van noten door Frank gedaan. Ook het 
boekje ‘Wie, wat en waar zingen in de liturgie’ is van zijn hand. Zijn liefde voor de 
kerkmuziek stak hij niet onder stoelen of banken: ruim 25 jaar lang bespeelde hij 
het orgel op zondagen tijdens de Mis van 9.00 uur in de Kapel in ’t Zand, tevens 
was hij sinds 2002 actief lid van het Munsterkerkkoor en vele jaren – al in de tijd 
dat Harrie Litjens nog dirigent was – was hij trouw lid van de kathedrale schola. 
Frank vond veel steun in zijn geloof en droeg de Kerk een warm hart toe. Zijn 
regelmatige deelname aan de Stille Omgang in Amsterdam, de 1600 km die hij 
met zijn pelgrimsvrienden onder leiding van pastoor Notermans te voet richting 
Santiago de Compostella aflegde en zijn jarenlange deelname aan studiedagen 
van Musica Gregoriana zijn daar het bewijs van.
Heel kerkelijk Nederland mag van zijn laatste opdracht, het muzikaal-
digitaal verzorgen van de nationale uitgave van het Hymnarium van het 
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Nederlandse Getijdenboek, mee genieten. Tot op zijn sterfbed, na een jarenlang 
slepende ziekte, bleef hij daar interesse voor tonen! Binnen de Schola Sancti 
Christofori zullen we, naast zijn trouwe en dienende kerkmuzikale bijdrage, ook 
zijn vriendschap zeer missen! 
Een speciaal woord van dank aan Marc Demandt, Patrick Bastings, Gerard Sars 
en hun gezinnen die Frank Dupont jarenlang gastvrij in hun midden hebben 
opgenomen.
De woorden uit psalm 89, Misericordias Domini in aeternum cantabo (de goedheid 
van de Heer zal ik eeuwig bezingen), heeft Frank altijd met overgave gezongen. 
Moge hij nu, bevrijd van alle aardse lasten, zingend voor Gods troon staan! 

Cyriel Tonnaer

JOHANNES PASSION DOOR ENSEMBLE SILHOUET
Op zaterdag 23 maart om 20.00 uur verzorgt vocaal ensemble Silhouet in de 
Munsterkerk een bijzonder Passieconcert. Uitgevoerd wordt dan de Johannes 
Passion van Heinrich Schütz. 
Schütz (1585- 1672) wordt algemeen beschouwd als de grootste componist in het 
17e-eeuwse Duitsland. Hij werd 100 jaar eerder dan Bach en Händel geboren. Op 
het gebied van met name religieuze muziek wordt hij over algemeen beschouwd 
als de belangrijkste luthers-protestantse componist vóór Johann Sebastian 
Bach. Kenmerkend voor zijn passies zijn de sobere a-capellastijl waarin ze 
gecomponeerd zijn. Hij heeft daarbij bewust gekozen voor een onopgesmukte 
stijl.
De Johannes Passion van Heinrich Schütz vormt het uitgangspunt van dit 
concert. Daaraan voorafgaande klinken nog enkele motetten:  ‘Tristis est anima 
mea’ van Johann Kuhnau (1669-1722), ‘Crucifixus’ van Antonio Lotti (1667-1740) 
en ‘Adoramus te’ van Quirino Casparini (1721-1778). 
Bariton Vincent Kusters verleent vocale medewerking en het geheel staat onder 
leiding van dirigent Hans Heykers. 
Kaarten voor dit passieconcert zijn verkrijgbaar aan de kassa op de avond zelf à 
15 euro per stuk of in de voorverkoop à € 12,50 (voorverkoop sluit op 22 maart 
om 12.00 uur) via www.ve-silhouet.nl
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WAT IS KERKBALANS?
Kerkbalans is al 50 jaar een gezamenlijke 
actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Protestantse Kerk, de Oudkatholieke 
Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de 
Evangelische Broedergemeente. 
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud 
van het gebouw, de hosties, kaarsen, 
verlichting en verwarming, maar ook het 
personeel kosten geld. Daarom is er de 
Actie Kerkbalans.

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN 
MORGEN
De kerk staat letterlijk en figuurlijk midden 
in de stad of onze wijk. De parochie is er 
om samen met u lief en leed te beleven. Bij 
doopsels, eerste communies of huwelijken 
staat de kerk open, maar evengoed bij 
de uitvaart van een dierbare. Vanuit onze 
parochiefederatie zijn we op veel meer 
plekken aanwezig om catechese te geven, 
mensen die het moeilijk hebben een hart 
onder de riem te steken of om gewoon 
aanwezig te zijn bij activiteiten als onderdeel 
van de gemeenschap.
De parochie doet dit al vele jaren en hoopt dit ook nog heel lang vol te kunnen 
houden, maar daarbij is wel uw steun nodig. Zonder uw financiële bijdrage kan 
de parochie haar rol in de gemeenschap niet blijven vervullen. 
Geef jij om je kerk? Doe dan mee! Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven 
voor elkaar en de mensen om ons heen.
(Bij een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 130 ontvangt U ons infoblad ’t Klökske 
thuis – 6 keer per jaar; meldt dit aan onze parochiebureaus; info elders in dit blad).

Parochie Heilige Christoforus Roermond
NL63 ABNA 0231 4009 77

RK Parochie H. Michaël Herten 
NL29 ABNA 0845 4495 16
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VASTENACTIE: KLIMAATVERANDERING
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen 
van klimaatverandering.
Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt 
met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op 
waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van 
het land lange droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten.
In de plattelandsgemeenschappen 
in de districten Bikita en Gutu in de 
provincie Masvingo (een deel van 
het bisdom Masvingo) leven boeren 
die voor hun voedselvoorziening 
en levensonderhoud grotendeels 
afhankelijk zijn van kleinschalige 
landbouw en regenwater. Dat systeem 
is echter heel gevoelig voor de 
klimaatveranderingen die afgelopen 
jaren steeds ernstiger werden. Langere 
droge periodes, overstromingen 
en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen 
de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de 
gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.
Er zijn weinig betrouwbare en goed functionerende waterpunten in het gebied. 
Maar liefst 37% van de huishoudens moet meer dan een kilometer afleggen om 
water te halen. In combinatie met de onbetrouwbare regenval heeft dat geleid tot 
voedselonzekerheid en een eenzijdig dieet in veel gezinnen. Er zijn bovendien 
nauwelijks alternatieve manieren om de voedselzekerheid te vergroten of inkomen 
te verwerven, omdat de meeste mensen weinig tot geen opleiding hebben en dus 
weinig andere mogelijkheden hebben om geld te verdienen. Bovendien zijn er 
nauwelijks duurzame afzetmarkten in het gebied. Daardoor zoeken met name 
jonge mannen, meisjes en vrouwen hun toevlucht tot illegale mijnbouw (goud), 
prostitutie en criminele activiteiten (diefstal en roofovervallen)
Het Vastenactiecampagneproject richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met 
beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het 
grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten 
ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen 
en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen 
geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun 
kwetsbaarheid.
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Waterpunten
Om de toegang tot schoon water te 
verbeteren voor zowel thuisgebruik als 
voor het land en de dieren, worden vier 
waterpunten geïnstalleerd. Er worden 
putten geboord, die worden voorzien van 
een pomp die op zonne-energie werkt en er 
komt bij iedere put ook een grote opslagtank 
van 5.000 liter. Iedere waterpunt kan vijf 
dorpen – met gemiddeld twintig gezinnen 
van vier personen – van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert 
de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te 
verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.

Gemeenschappelijke tuinen
Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd 
van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door te 
helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen – 
bijvoorbeeld tegen wilde dieren – en door lokale kennis, kennis van natuurlijke 
landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen 
zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de 
beveiliging.

Naaigroepen
Om kwetsbare vrouwen en jongeren 
te ondersteunen bij het verwerven 
van extra inkomsten worden twintig 
groepen voorzien van een naaimachine 
en startmaterialen zodat ze kleding 
kunnen maken en verkopen, waaronder 
schooluniformen.
In totaal worden ruim 1.300 vrouwen en 
meisjes en 500 mannen en jongens bij 

het project betrokken. Indirect zullen naar schatting 
5.600 mensen van het project profiteren. 
Gedurende de vastenperiode is er gelegenheid in 
onze parochiekerken om in de collectebussen geld 
te schenken aan de vastenactie. Op Palmzondag 
24 maart zal er na afloop van de H. Mis een 
extra deurcollecte plaatsvinden voor hulp aan de 
vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan.
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STADSPROCESSIE OP 11 MEI
Het comité Stadsprocessie is volop bezig met de organisatie van de Stadsprocessie 
2024, de jaarlijkse processie waarbij putten en organisaties hun kaars naar de 
Kapel in ’t Zand brengen. Dit jaar vindt de processie plaats op zaterdagavond 
11 mei. 
De traditie dateert al vanaf 1665, het 
jaar van de tweede grote stadsbrand 
in Roermond. Toen moesten de 
bewoners hun huizen verlaten en 
vluchtten zij naar de Kapel in ’t Zand, 
waar zij gastvrij werden opgevangen 
en verder geholpen. Uit dankbaarheid 
voor deze hulp trokken de Roermondse 
putten ieder jaar met hun putkaars naar 
de kapel. En ook in de hoop dat de 
stad voor branden en andere rampen 
gespaard zou blijven. In de loop van 
de jaren heeft de samenwerking met 
de brandweer daarom meer nadruk 
gekregen. 
Er lopen nu jaarlijks al veel organisaties 
mee, die hun kaars naar de kapel 
brengen, maar nieuwe groepen blijven 
altijd welkom. Laat als vereniging 
een grote kaars maken en laat deze 
branden bij bijzondere gelegenheden. 
Veel vastelaovesverenigingen en 
schutterijen houden deze traditie al in 
ere. En wie het helemaal volgens de 
traditie wilt doen, brengt als vereniging, 
put of organisatie deze kaars eerst naar de Kapel op 11 mei waar deze wordt 
gezegend en een plaats krijgt in de kaarsenboog van de Kapel. Op verzoek wordt 
die kaars dan aangestoken bij verdriet of vreugde, of uit dankbaarheid. Zo wordt 
een mooie Roermondse gemeenschapstraditie in stand te houden.
De stadsprocessie vertrekt op zaterdag 11 mei om 17.30 uur vanaf het Munsterplein. 
Om 18.30 is er een oecumenische dienst, met muziek, in de Kapel in ’t Zand. 
Tijdens deze dienst worden de putkaarsen gezegend. Daarna is er rond 19.00 uur 
ter afsluiting voor iedereen een gezellig koffiemoment aan de Kapel. 

11



Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan
voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Jezus in de woestijn
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 1, 12-15
Jezus is in de woestijn. Hij heeft nare dromen en er zijn wilde
dieren. Zou Jezus niet bang zijn? Nee, Jezus is niet bang. Hij weet
dat het nodig is om in de woestijn te zijn. Want Hij moet oefenen
om niet bang te zijn. Maar kijk ..., Jezus is niet alleen: er zijn
engelen bij Hem die Hem helpen en voor Hem zorgen. Zo merkt
Jezus dat God, zijn Vader, bij Hem is, dat God Hem helpt en voor
Hem zorgt.

Sterk worden in de woestijn
God de Vader vindt het nodig dat Jezus naar de woestijn gaat.
Jezus moet sterk worden in zijn denken en zijn gevoel. Hij moet
sterk worden tegen de duivel en alle slechte gedachten. Jezus moet
ook met heel weinig tevreden kunnen zijn. Hij moet niet bang
zijn. En Hij moet weten dat God Hem altijd helpt, ook als
Hij het niet meteen merkt.
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De veertigdagentijd is een soort tocht
door de woestijn die Christenen over
de hele wereld meemaken. In ieder land
en in iedere cultuur is die tocht een
beetje anders, maar overal heeft hij
dezelfde bedoeling.
We gaan samen op weg naar Pasen.
Met Pasen vieren we dat Jezus voor
ons een nieuwe toekomst heeft
geopend door de dood te overwinnen.

Veertigdagentijd
31-3 + 1-4

3e zondag
v/d vastentijd

4e zondag
v/d vastentijd

5e zondag
v/d vastentijd

26-2

27-2 28-2 29-2 1-3 2-3
3-3

4-3 5-3 7-36-3 9-3
10-3

8-3
11-3

13-3

14-3

16-3

12-3

17-3
21-3 20-3 19-3

18-322-323-3
24-3

25-326-3

30-3

<-- Goede Week

29-3

27-3

28-3

Bekeer je en geloofin de Blijde Boodschap
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Heilige engelbewaarder,
blijf altijd bij mij.

Amen

Wist je dat jij zelf een eigen goede engel hebt? 
Een engel die op jou let en je helpt en voor je zorgt? Zo’n engel
noemen we een engelbewaarder of bewaarengel. Bewaren
betekent hier: beschermen. Je engelbewaarder is een goede
geest die God aan jou heeft gegeven om jou te helpen het
goede te doen. 

Wat is de duivel? 
Dat is een slechte geest die God tegenwerkt. Je mag de duivel
ook ‘de vijand van God’ noemen. Toch hoef je niet bang te zijn
voor die vijand, want Jezus is sterker. De duivel kan ook
eigenlijk niet zoveel, maar een paar dingen kan hij wel. Hij kan
heel erg liegen en bedriegen. Hij laat je bijvoorbeeld denken dat
hij je gelukkig zal maken als jij iets verkeerds doet. Vaak merk
je pas veel later dat zo’n idee niet van God komt maar van de
vijand van God.

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over

te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Verveelt Jezus zich in de woestijn?
Nee, Hij maakt er juist veel mee. De tijd in de woestijn heeft
Jezus nodig voordat Hij aan zijn grote werk begint. Het is dus
niet altijd verkeerd om iets moeilijks mee te maken. Je kunt er
sterk door worden. 

Via deze link vind je een oefenlijstje, uitleg-video, knutselwerkjes en
kleurplaten rondom het thema ‘40 dagen tijd’

rkkids.nl/veertigdagentijd
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WIE WAT WAAR?
’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël 
parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,-  
kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar 
een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.
Pastoraal team
Pastoor-deken: A. De Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Telefoon:  0475 - 33 49 24 E-mail plebaan@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com
Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond
Telefoon: 0475 - 31 04 45 E-mail: heaklein@gmail.com
Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 87 08 E-mail: ceesenhetske@gmail.com
Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond
Telefoon: 0475 - 33 60 47 E-mail: diakenroermond@gmail.com
Aanvangstijden H. Missen
Kathedraal: op zondag om 11.30 uur
Munsterkerk: van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur 
Michaëlkerk: op zondag om 10.00 uur.
Openingstijden Kathedraal voor publiek 
Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten 
en vragen te beantwoorden.
Openingstijden Munsterkerk voor publiek 
Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor 
het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in 
de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open 
van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op 
zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens 
deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan 
ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en 
tot kort na de vieringen.
Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag, donderdag 
en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Openingstijden Michaëlkerk voor publiek
De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Beklimmen toren Kathedraal: van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de 
maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 3,- p.p. Daarnaast kan 
er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan via 
torenbeklimming@gmail.com
Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken 
A. De Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).
14



WIE WAT WAAR? 
Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het 
parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest, tel. 0475 - 33 49 24 of parochiekantoor 
H. Michaël, tel. 0475 - 33 22 69.
Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.  
Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. 
Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op 
met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden 
de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk. 
Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.
H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.
Biechtgelegenheid: volgens afspraak.
Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. 
Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de pastoor-deken 
of de kapelaan.
Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus of via de website. Misintenties worden 
gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl
Bankrekeningnummers:
Parochie Heilige Christoforus Roermond: NL34 INGB 0001 030518
       NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)
RK Parochie H. Michaël Herten:    NL29 ABNA 0845 4495 16
Stichting Renovatie Kathedraal:    NL40 RABO 0174 1833 99 (Culturele ANBI 
       u mag 125% van uw gift aftrekken)
Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:
Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat 
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond Bereikbaar op di en do van 10.30 -12.30 uur. 
Telefoon: 0475 - 33 49 24 E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl
Parochiebureau parochie H. Michaël:
Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms 
Kerkpad 2, 6049 BR Herten Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur 
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl
Website: aanleveren artikelen via webmaster@roermondparochiecluster.nl
‘t Klökske: aanleveren kopij voor ‘t volgende Klökske vóór dinsdag 5 maart 2024
via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl
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Wilt u een abonnement op ‘t Klökske? 
Neem contact op met uw parochiebureau!


