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VOORWOORD

“HET WOORD IS VLEES GEWORDEN EN HET HEEFT ONDER ONS GEWOOND”
(Uit de Proloog van Sint Jan, gebeden tijdens het Angelus)

Het Evangelie van de Kerstnacht wordt gekenmerkt door het bevreesde en 
tegelijk vreugdevolle luisteren naar de boodschap van de engel: “Heden is u een 
Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David”. Tijdens de Dageraads- 
of Herdertjesmis, in de vroege ochtend van de Kerstdag, horen we over het 
eerste bezoek, de eerste aanbidding; mét de herders kijken wij vol verwachting 
naar het Kind in de kribbe en vertellen wij wat er die nacht over Hem gezegd 
is. Het Evangelie van de Dagmis tenslotte staat helemaal in het teken van de 
beschouwing. Na de vreesachtige verbazing en de eerste verwondering, wordt 
dieper doorgedrongen in het gebeuren van het Kerstmysterie: Wie is het Kerstkind 
eigenlijk en wat betekent Zijn komst voor ons?

De Kerk leest sinds onheuglijke tijden in de Dagmis het eerste deel van het 
Johannesevangelie, de zogenaamde Proloog van Sint Jan. Johannes is in heel 
zijn Evangelie een ‘hoogvlieger’ - vandaar het symbool van de arend of adelaar 
voor hem -, maar toch vooral in dit Kerstevangelie. Hij overziet met een wijdse 
en scherpe blik de grote diepte van het mysterie van Gods menswording. Zijn 
Proloog is als een ‘wiegelied’ bij de kribbe, als een diepzinnig gezang over het 
Kind dat er in ligt. Het nog prille aardse leven van Jezus overdenkend, lezen 
wij hoe Johannes teruggaat naar diens verste oorsprong: “In het begin was het 
Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij 
God. Alles is door Hem geworden...” Hij die tijdeloos is, werd geboren in de tijd, ja, 
ook in onze, mijn onrustige en onzekere tijd. Hij die alles schiep door Zijn woord 
en in stand houdt door Zijn macht, werd een hulpeloos en afhankelijk kind. Hij die 
eertijds vele malen en op velerlei wijzen gesproken had door de profeten, kreeg 
gestalte als mens. “In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen. 
En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan”. Hij 
die in zichzelf het leven bezit, ontving het leven uit de Maagd Maria. Hij die het 
ware Licht is, opent Zijn ogen temidden van de duisternis in deze wereld. Aan 
de hand van Johannes’ misschien wat ingewikkeld klinkende woorden, kunnen 
we ontdekken hoe groot het geheim en de kracht zijn, die achter dit Kindje schuil 
gaan.

Toch is dit ‘wiegelied’ over de grote God, die een klein mens werd, niet alleen 
maar een vredige beschouwing. Er klinkt van meet af aan onrust in door:  

“...de duisternis nam het licht niet aan...de wereld erkende Hem niet...de zijnen 
aanvaardden Hem niet...” 
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Wij herkennen de onrust van deze wereld: oorlog aan onze grenzen, ongekende 
vluchtelingen- en migratieproblematiek, onrustige politieke constellatie in eigen 
land, verwarring rond sexe, gender en Godgegeven natuur; dit alles als directe 
gevolgen van de afwijzing van het Kerstkind en Zijn Evangelie van vrede, liefde 
en gerechtigheid. In de Proloog van Johannes horen we volop de afwijzing die 
Jezus later zal ondervinden en tot Zijn Kruisdood zal leiden.

Wij zijn allen uitgenodigd om het Kind in de kribbe juist wel te aanvaarden. Niet 
slechts met menselijke ontroering die ontstaat bij het zien van een lieflijk kindje, 
maar juist met de volle gave en inzet van ons geloof. Hij is de Eniggeborene van 
de Vader, Gods Woord, mijn Schepper, mijn Licht, mijn Leven. Alleen door deze 
stap te zetten kunnen wij ten diepste begrijpen en beschouwen wie het Kind in 
de kribbe werkelijk is. Bovendien zullen wij door dit geloof ervaren, dat zich nog 
een ander Kerstgebeuren, een ander geboortefeest, voltrekt, namelijk ons eigen 
geboortefeest voor de hemel: “Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan 
hen die in Zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden”.                                                    
Een kind van God is nooit bang. Een kind van God is een mens van vrede. Een 
kind van God durft het leven aan, geborgen als hij is in Jezus, het Kerstkind.

Een Zalig Kerstfeest voor u, die dit leest!

Alexander de Graaf Woutering
plebaan-deken

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?
MUNSTERKERKKOOR
Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand in de 
Munsterkerk.

SCHOLA SANCTI CHRISTOFORI
De Schola Sancti Christofori zingt normaliter iedere 1e zondag van de maand in 
de Munsterkerk en elke 3e zondag in de kathedraal.

KERKELIJK ZANGKOOR ST. CECILIA EN FAMILIEKOOR
Het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia zingt iedere 1e zondag van de maand een 
Gregoriaanse mis in de H. Michaëlkerk in Herten. Elke 3e zondag van de maand is 
er in deze kerk een gezinsmis (Michaëlzondag) met zang en muzikale begeleiding 
door het Familiekoor. En elke 4e zondag zingt het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia 
Nederlandstalige gezangen met samenzang.
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AGENDA
Zondag 17 december - Kerstactie voor de Roermondse Missionaris (pag. 8)

- Kerstconcert Roermonds Mannenkoor
om 16.00 uur in de Munsterkerk

- Kerstconcert Hertens Mannenkoor
om 19.00 uur in de H. Michaëlkerk (pag. 14)

Dinsdag 19 december Boeteviering om 19.00 uur in de H. Hartkerk
Zaterdag 23 december Fanfare St. Cecilia en jeugdorkest HeMeO

om 19.00 uur in de H. Michaëlkerk
Maandag 25 december Hoogfeest van Kerstmis - Geboorte van de Heer
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag; Heilige Stefanus, eerste martelaar
Donderdag 28 december HH. Onnozele kinderen, martelaren
Zondag 31 december Heilige Familie: Jezus, Maria en Jozef
Maandag 1 januari Heilige Maria, Moeder van God
Zondag 7 januari Openbaring des Heren (Driekoningen)
Maandag 8 januari Doop van de Heer
Vrijdag 2 februari Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)
Zondag 4 februari Blasiuszegen

In verband met de feestdagen zIjn de 
parochIekantoren In herten en roermond 
gesloten van vrIjdag 22 december 2023 t/m 

maandag 8 januarI 2024

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE KATHEDRAAL
18 november 2023 Oud-deken Mgr. Theo Willemssen (82 jaar)

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
3 november 2023 Maria Ramaekers (79 jaar)
17 november 2023 Rikie Schrickx-Freriksen (81 jaar)

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK
16 november 2023 Piet Verhaeg (84 jaar)
20 november 2023 Maria Evers-van Herten (78 jaar)
1 december 2023 Mia Hannen (89 jaar)

GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK
12 november 2023 Myrthe Moenis
26 november 2023 Milo Huijskens
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ADVENTSKRANSEN MAKEN
Op Michaelszondag 19 november hebben 
ongeveer twintig kinderen adventskransen 
gemaakt. Communiejuf Christianne had alles 
goed voorbereid want Sinterklaas kwam die 
dag ook nog aan in Herten. Er moest dus flink 
doorgewerkt worden om op tijd op de kade te 
staan.

 � Alle kinderen kregen een strokrans, want 
het jaar gaat rond.

 � De krans werd met groen crêpepapier 
omwikkeld, zodat er niets meer van te zien was.

 � Daarna was het paarse lint van de advent 
aan de beurt.

 � Een kransje van klimop werd op de krans 
gelegd, want groenblijvende planten zijn teken 
van hoop en verwachting.

 � De klimopkrans werd vastgezet met vier waxinelichthouders, met kaarsjes 
voor de vier zondagen van de advent.

 � Als laatste kwam de versiering, want als er een feest is versier je immers ook 
het huis.
Ruim op tijd klaar! Er was zelfs nog tijd om tikkertje te spelen op het plein achter 
de kerk voordat de ouders alle kinderen met hun adventskrans kwamen halen.

Noot van de organisatie: Wij proberen als parochie 
ook duurzaam te zijn, dus als u niet weet wat u 
na de advent met de krans moet doen: bij ons zijn 
oude adventskransen altijd welkom. We halen 
de kransen uit elkaar en gebruiken ze volgend 
jaar opnieuw. Ook kleine kerstballetjes (2-3 cm 
doorsnee) en andere versieringen uit kerststukjes of 
stukken kerstlint kunnen we goed gebruiken. Ieder 
kind krijgt vier versieringen en het is ieder jaar weer 
een sport om deze zo goedkoop mogelijk bij elkaar 
te verzamelen of zelf te maken. Hetzelfde geldt 
voor de paasversieringen die we gebruiken voor 
de palmpaasstokken. U kunt de spullen inleveren 
bij de sacristie van onze kerken of op een van de 
twee parochiebureaus. Dan komt het vanzelf wel in 
Herten. Alvast bedankt.
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GESCHIEDENIS VAN DE KERSTSTAL EN KERSTGROEP
Er zijn vier evangelisten, maar alleen Lucas en Matteüs vertellen over de geboorte 
van Jezus.
Achthonderd jaar geleden, in 1223, was Franciscus 
van Assisi naar Rome geweest en op de terugweg 
verbleef hij met Kerst in Greccio, een 
bergdorp. Hij was zo vol van het kerstverhaal 
dat hij de mensen van het dorp opriep om in de 
kerstnacht naar een kapel in de bergen te gaan, 
met fakkels. Hij nam een os en een ezel mee 
en maakte een kribbe. Het kind kon geboren worden.  
Dat was de eerste levende kerststal.
Na 1550 brachten de Jezuïeten en Franciscanen het christendom 
buiten Europa. Spaanse missionarissen brachten het geloof naar Mexico, Brazilië 
en Japan.
In de 19e en 20e eeuw vertrokken veel missionarissen naar Afrika, waar de 
kerstgroepen vaak in houtsnijwerk werden uitgebeeld, volgens de beeldtraditie 
van het land of de streek. Tot in de 19e eeuw vond men kerstgroepen alleen in 
kerken en kloosters en werden ze gebruikt voor catechese over het kerstverhaal.
Pas in het begin van de 20e eeuw ontstond de vraag naar kleinere groepen voor 
thuis in Europa. Veelal Italiaanse leermeesters werkten in Duitsland en in 1887 
ontstond in Venlo de eerste gipsen serieproductie van kerstgroepen. Rond 1930 
had elk katholiek gezin onder de rivieren in Nederland wel een kerstgroep.
Na de Tweede Wereldoorlog was er weinig speelgoed beschikbaar. Bij 
aankoop van bepaalde levensmiddelen kregen klanten een verrassingscadeau, 
‘margarinefiguren’ genaamd, die op ivoor leken. Zo konden mensen een nieuwe 
kerstgroep bij elkaar verzamelen.
In de jaren ‘70 ontstonden wereldwinkels en kwam de productie en het aanbod 
van kerstgroepen uit de hele wereld naar Nederland.
Er zijn veel mensen die kerstgroepen verzamelen en ook in onze kerken 
staan deze dagen fraaie kerststallen opgesteld. In Herten wordt op  
17 december, tijdens Michaëlzondag, na de Heilige Mis een korte presentatie over 
achthonderd jaar kerstgroepen gehouden.
Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de kribbewandeling die op  
27 december in Herten wordt georganiseerd. U bent van harte welkom. 

6



KRIBJESWANDELING IN HERTEN
Enkele parochianen van de Michaëlparochie hebben grote verzamelingen 
van kerstgroepen en beelden uit diverse landen; van diverse materialen. 
Bij elkaar meer dan zeshonderd veschillende uitvoeringen.  
Dit jaar worden er twee routes uitgezet, die op woensdag 27 december gelopen 
kunnen worden.
De kleine route van ca. 3 km naar de privéverzamelingen in de kerk van Herten 
(Kerkpad 2), naar het minimuseum (Offerkamp 18; tegenover de sporthal), en 
naar Klein Lourdes op Koppelweide 2 (Oolderveste).
Een langere wandeling van ca. 6 km voert tevens langs de kerststallen van Merum 
(Hermans Plaetske) en Ool (bij Kanters).
De start van beide routes is tussen 13.00 en 15.00 uur vanaf de H. Michaëlkerk, 
waar de routes gratis opgehaald kunnen worden.
Tot 17.00 uur zijn de verzamelingen te bewonderen.

OECUMENISCHE ACTIVITEITEN 
ZATERDAG 16 DECEMBER: LESSONS AND CAROLS

Locatie: Kapel in ’t Zand 
Tijd: 18.30 uur 
Gratis toegang
Vocaal Ensemble Silhouet neemt de Carols voor haar rekening en doet dat al 
jaren op magistrale wijze. Tussendoor worden er “Lessons” gelezen. Met de 
Kapel In ’t Zand als locatie is dit een inspirerende voor-
bereiding op het komende Kerstfeest.
VRIJDAG 29 DECEMBER: EINDEJAARSVIERING

Locatie: Minderbroederskerk 
Tijd: 19.00 uur
Oecumenische dankviering aan het einde van 
het jaar. Niet op de laatste dag van het 
jaar, maar enkele dagen eerder. De 
voorgangers komen uit de Protestantse 
Gemeente, de Rooms-Katholieke Kerk 
en de Jonge Kerk. 
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KERSTACTIE VOOR NOA’S FAMILY
Met een gevoel van dankbaarheid kijken we terug op de viering van het 40-jarige 
jubileum van Noa’s Family. Meer dan 600 gasten kwamen bijeen om deze 
mijlpaal te vieren. Het verhaal van Noa’s Family begon tijdens de moeilijke 
oorlogsjaren in Uganda tussen 1980 en 1985. Plaatselijke regeringen vroegen 
om hulp voor jonge kinderen die zonder toezicht van hun ouders of familieleden 
in vluchtelingenkampen verbleven. Een groepje mensen, waaronder de Ierse 
pater Peter Reilly, de Canadese pater Oscar Braun en de schrijver van dit artikel, 
besloten om hun huis te openen en deze kinderen onderdak te bieden.

Snel groeide Noa’s Family uit tot een 
opvangplaats voor 97 kinderen, en op 19 
september 1983 klopte het eerste kindje, een 
meisje, aan. Dit werd de geboortedatum van 
Noa’s Family, vernoemd naar Noah, een van 
de Ugandese Martelaren. Vanaf het begin werd 
het plan om kinderen op te vangen gezegend 
met ondersteuning van het adoptie-op-afstand-
programma van het Missiebureau Roermond, 
familie en andere privé-initiatieven.
Inmiddels zijn de kinderen van Noa’s Family 
volwassenen geworden en kijken zij met grote 
dankbaarheid terug op hun jeugd onder elkaar 
als broers en zussen. De Mama’s droegen 

hier ook aan bij. Ondanks de lastige coronatijd zijn we er zonder al te veel 
kleerscheuren doorheen gekomen. Het was geen gemakkelijke tijd, want scholen 
sloten hun deuren voor twee jaar en we werden geconfronteerd met een grote 
stijging van prijzen voor schoolgeld, -benodigdheden, uniformen en transport.
We bereiden ons nu voor op de geboorte van het Kind, het vleesgeworden Woord 
van God. Zijn we bang voor God’s Woord in ons leven, of zijn we begeesterd door 
de Heilige Geest om het Woord van God een plaats te geven in ons leven en 
zo familie te zijn voor elkaar? Een familie zonder veroordeling, maar een familie 
waarin we elkaar accepteren zoals we zijn. Durven we onze armen uit te strekken 
naar mensen die geen familie hebben en alleen hun weg moeten vinden? Ook 
de kinderen van Noa’s Family verdienen een plekje in ons hart. Ik ben ervan 
overtuigd dat we samen onze weg zullen vervolgen. Namens alle kinderen van 
Noa’s Family wens ik u een zalig kerstfeest.

Pater Piet Hooijschuur
Wilt u bijdragen? Doneer dan in de offerbus in de kerken gedurende 
de adventsperiode, tijdens de deurcollecte op zondag 17 december of 
stort een bijdrage op de bankrekening van de parochie H. Christoforus: 
NL63 ABNA 0231 4009 77 o.v.v Kerstactie Roermondse missionarissen.
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SINT MAARTEN
Donderdag 9 november vierden we Sint Maarten in de binnenstad van Roermond. 
Honderden kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s kwamen naar de 
Munsterkerk waar deken De Graaf Woutering de prachtige, vaak zelfgemaakte, 
lampionnen zegende. Vervolgens trok een stoet naar de Markt waar de deken het 
verhaal van Sint Maarten vertelde. Vrijdag 10 november werd ook Sint Maarten 
gevierd in Herten. In een volle Michaëlkerk werd het verhaal van Sint Maarten 
nagespeeld door enkele kinderen, waarna de lampionnen door kapelaan 
Christyraj werden gezegend. Meer foto’s zijn te vinden op onze website.
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Sint-Christoff elkathedraal
ZONDAG 24 DECEMBER 2023
4e zondag van de Advent: Geen H. Mis om 11.30 uur
Om 10.00 uur in de H. Mis voor het gehele cluster O.L.V. Munsterkerk.
Feestelijke Nachtmis om 23.00 uur m.m.v. de Koninklijke Roermondse Zang
en Muziekvereniging en Schola Sancti Christofori.
MAANDAG 25 DECEMBER 2023 (1E KERSTDAG)
Plechtige Hoogmis om 11.30 uur m.m.v. cantor Margriet Laumen en Fanfare Sint Wiro ‘t Reutje.
DINSDAG 26 DECEMBER 2023 (2E KERSTDAG)
Feestelijke Hoogmis om 11.30 uur m.m.v. cantor Karen van der Wal.
ZONDAG 31 DECEMBER 2023 (H. FAMILIE)
Feestelijke H. Mis om 11.30 uur m.m.v. cantor Margriet Laumen.
MAANDAG 1 JANUARI 2024 (HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD)
Plechtige Hoogmis om 11.30 uur m.m.v. cantor Margriet Laumen.

O.L.V. Munsterkerk
ZONDAG 24 DECEMBER 2023
4e zondag van de Advent om 10.00 uur
H. Mis voor het gehele cluster m.m.v. cantor Karen van der Wal.

Kerstwake om 20.30 uur
m.m.v. het Munsterkerkkoor.

Feestelijke Nachtmis om 21.00 uur
m.m.v. het Munsterkerkkoor.
MAANDAG 25 DECEMBER 2023 (1E KERSTDAG)
Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen.
ZONDAG 31 DECEMBER 2023 (H. FAMILIE)
Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. cantor Margriet Laumen.
MAANDAG 1 JANUARI 2024 (HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD)
Geen H. Mis om 10.00 uur
Wel om 10.00 uur in H. Michaëlkerk
en om 11.30 uur in de Sint-Christoff elkathedraal.

H. Michaëlkerk Herten
ZONDAG 24 DECEMBER 2023
4e zondag van de Advent: Geen H. Mis om 10.00 uur
Wel om 10.00 uur in de O.L.V. Munsterkerk voor het gehele cluster.
Baby- en peuterviering om 16.00 uur

Feestelijke Gezinsmis om 19.30 uur
m.m.v. het Familiekoor.

Feestelijke Nachtmis om 22.00 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia.
MAANDAG 25 DECEMBER 2023 (1E KERSTDAG)
Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia.
ZONDAG 31 DECEMBER 2023 (H. FAMILIE)
Feestelijke H. Mis om 10.00 uur
m.m.v. cantor Pieter Wilms.
MAANDAG 1 JANUARI 2024 (HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD)
Feestelijke Hoogmis om 10.00 uur
m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia.

KERSTVIERINGEN 2023 EN OUD & NIEUW 2024
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KERSTSTAL EN ENGELENEXPOSITIE IN KATHEDRAAL
Vanaf zondag 17 december is in de kathedraal weer dagelijks de jaarlijkse 
engelenexpositie te zien. Het betreft een tentoonstelling van honderden engelen 
uit de verzameling van emeritus-bisschop Harrie Smeets, die door een tiental 
vrijwilligers sfeervol zijn neergezet. In die zelfde periode is ook de 20e eeuwse 
kerststal te bewonderen.
De ernstig zieke Mgr. Harrie Smeets was een verwoed verzamelaar van 
engelenbeeldjes. Hij bezat er honderden. Voorheen als deken van Venray en 
later als bisschop van Roermond bouwde hij persoonlijk elk jaar voor Kerstmis de 
‘engelenstal’ in Venray en daarna Roermond op. Vanwege zijn ziekte kan dat niet 
meer, maar sinds enkele jaren gebeurt dit daarom door een groep vrijwilligers van 
de kathedraal.
Tegelijkertijd met de engelenexpositie is ook de kerststal te bezoeken. Deze werd 
in 1949 vervaardigd in keramiekbedrijf Russel-Tiglia in Tegelen door kunstenaar 
Frans Tuinstra uit Maastricht. De groep is geboetseerd van klei afkomstig uit 
Brunssum.
Kerststal en engelenexpositie zijn tot en met zondag 7 januari te bezichtigen 
tijdens de reguliere openingstijden van de kathedraal: dagelijks van 14.00 uur tot 
17.00 uur (behalve op Nieuwjaarsdag).
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OUD-DEKEN THEO WILLEMSSEN OVERLEDEN
Mgr. Theo Willemssen, oud-pastoor van onze parochies, oud-plebaan van onze 
kathedraal en oud-deken van ons dekenaat, is op maandag 13 november op 
82-jarige leeftijd overleden. Onder grote belangstelling werd hij werd op zaterdag 
18 november vanuit de kathedraal uitgeleide gedaan en begraven op het kerkhof 
van Sevenum, bij zijn familie. Mgr. Willemssen werd op 26 augustus 1941 in 
Sevenum geboren. In 1967 werd hij tot priester gewijd, waarna hij kapelaan 
werd in achtereenvolgens Maastricht, Welten en Roermond, pastoor in Asselt, 
conrector en later rector van Grootseminarie Rolduc, pastoor-deken van Thorn 
en daarna van 1997 tot 2009 pastoor-deken in Roermond en Herten. In al die 
jaren bekleedde hij ook diverse functies bij het bisdom, zoals bisschoppelijk 
vicaris en kanunnik van het Kathedraal Kapittel. De uitvaartplechtigheid werd 
geleid door pastoor Marc Heemels, die als jonge priester kapelaan was in onze 
parochie bij deken Willemssen. Hij sprak het ‘in memoriam’ waaruit hieronder 
enkele fragmenten:

“Theo Willemssen stierf in de nacht na de zondag waarop het evangelie had 
geklonken dat ging over de verstandige en domme bruidsmeisjes. Midden in 
de nacht was daar plotseling de Bruidegom. De verstandige meisjes hadden 
voldoende olie in hun lamp, voldoende licht, om hem te herkennen, om hem 
tegemoet te treden zonder vrees, om binnen te treden en het bruiloftsfeest te 
vieren.
In 1999 was ik hier in de binnenstad kapelaan bij deken Willemssen. Ik was net 
gewijd en mocht preken over dit evangelie. Ik preekte over de olie in de lamp. 
Symbool van je geloof, en het goeds dat je hebt kunnen doen in je leven. Niet met 
lege handen staan als je voor de Heer verschijnt. Na de Mis, ik zie ons nog zitten 
in zijn woonkamer, gaf hij me wat feed back. “De olie,” zei hij, “daarbij mag je ook 
denken aan de H. Geest die ons gegeven is. De Geest de kans geven te werken 
in je leven.” Het typeert hem. Alle goeds dat je hebt kunnen doen toeschrijven 
onder dankzegging aan God zelf. Het is de Geest die werkt in jou. En ikzelf? “Ik 
heb slechts mijn plicht gedaan.”
Mijn voorganger hier, Roy Driessens, had me er al over ingelicht: de gele 
notitiebriefjes van de deken die als pop-ups overal verschenen. Bestemd 
voor de kapelaan: Bel die en die voor de ziekencommunie; 8 uur vergadering 
kinderwoorddienst. Ik herinner me ook nog de stapels papieren, tafels vol, en 
op de grond en dan ook nog op elke trede, de trap omhoog. De deken had ook 
wel veel ballen in de lucht te houden. Altijd aan het werk, heel veel onderweg. Zr. 
Antonelli, die altijd de rust bewaarde, heeft oneindig veel telefoontjes aangenomen. 
“De deken is er weer rond een uur of twaalf.” Dan was hij er om 12 uur, maar 
dan baden we het middaggebed. “De deken is aan het bidden, kunt u dadelijk 
terugbellen?”
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Eenmaal aan tafel voor het middageten ging dan continu de telefoon. “Met deken 
Willemssen… Ah , mejuffrouw Geerkens, wie is het noch mit uch!”
Het laatste evangelie van deken Willemssen staat in Matteüs hoofdstuk 25. Het 
boek is bijna ten einde. Wanneer komt de Bruidegom? Iets verderop in hetzelfde 
hoofdstuk de tekst over het Laatste Oordeel. “Wanneer de Mensenzoon komt…” 

“Ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven. Ik had dorst en jullie gaven 
me te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen mij op.” Hoe druk de deken het 
ook had. Dát herinner ik me: alle daklozen die aan de deur kwamen. Ze vonden 
een luisterend oor bij de deken. Ze kregen een maaltijd van de zuster. Er ontstond 
een band.
De briefjes van de deken… We kregen deze week een laatste briefje. Zijn 
allermooiste. “Codicil” staat er wat formeel boven. Maar het is een tekst vol 
geloof. Hoe dankbaar hij was priester te mogen zijn en anderen te hebben 
mogen begeleiden op hun weg naar het priesterschap of op hun geloofsweg. Hoe 
centraal voor hem was de hoop op de verrijzenis, de liefde van Christus. Daaruit 
voortvloeiend: zijn genegenheid voor het Joodse volk, de band die hij altijd heeft 
gekoesterd met de Joodse gemeenschap in ons bisdom. “Spreek dus maar niet 
over mij in mijn uitvaartmis. En geen toespraken en zo.
Spreek over de hoop op de verrijzenis. Spreek over vitam venturi saeculi, life to 
come. In alles God dankend.”

“In te Domine speravi,” schreef Theo onderaan de brief. Zijn laatste woorden. Het 
is een psalmtekst. “Op U, Heer stel ik mijn hoop.” Non confundar in aeternum. 

“Stel mijn verwachtingen toch niet teleur.” Wij bidden voor zijn zielenrust.”
13



KERSTCONCERT HERTENS MANNENKOOR

14



Voor wie brand 
jĳ een lichtje? 
Op 21 december, de kortste dag van het jaar, willen
we samen met jou een zee aan licht creëren. Voor wie
brand jij een lichtje?

Scan de QR-code en doneer een kaarsje. De
opbrengst van de gedoneerde kaarsjes komt ten
goede aan baanbrekend en wetenschappelijk
kankeronderzoek in Limburg. 

Ga voor meer informatie naar
www.brandeenlichtje.nl
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Een gezegende
Advent

Elisabet en Zacharias
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 1, 5-25
Er is een priester die Zacharias heet. Hij is getrouwd met Elisabet.
Het zijn eerlijke mensen en ze leven zoals God het wil. Ze hebben
geen kinderen, want Elisabet kan geen kinderen krijgen. Ze zijn
ook allebei niet zo jong meer. Op een keer heeft Zacharias de
beurt om in de tempel het wierookoffer op te dragen. Als hij daar
is, verschijnt er een engel. Zacharias wordt bang, maar de engel
zegt: Wees niet bang, Zacharias, God heeft naar je gebed
geluisterd. Jullie krijgen een kindje, een zoon, en je moet hem
Johannes noemen. Jij en nog veel mensen zullen heel blij met hem
zijn'. Dan zegt Zacharias: Hoe kan dat nu, wij zijn toch te oud? De
engel zegt: Ik ben Gabriël, ik kom van God om je dit te vertellen.
Let op, je zult geen woord meer kunnen zeggen tot de geboorte
van je zoon, omdat je me niet hebt geloofd'. Als Zacharias uit de
tempel komt, kan hij niets zeggen. Een tijd later verwacht Elisabet
een kindje. Vijf maanden lang vertelt ze het niemand. Dan zegt ze:
“God heeft naar ons geluisterd. Nu zal ik moeder worden net als
zoveel andere moeders”.

Johannes de Doper
Als Maria van de engel Gabriel hoort dat zij een 
kindje zal krijgen, vertelt de engel ook dat haar nicht Elisabet een
kindje verwacht. Het kindje in de buik van Maria is Jezus. Het
kindje van Elisabet en haar man Zacharias heet Johannes. Hij is
een bijzonder kind, omdat Johannes later de komst van Jezus
moet voorbereiden. Hij zal Jezus later ook dopen. We noemen
hem daarom Johannes de Doper.

                                     Advent en Kerstmis
                                  In de Advent zijn we op weg naar het grote feest van Kerstmis.    
                               We vieren dat Jezus geboren is! Wil je meer weten over de
verhalen van Jozef en Maria en de geboorte van Jezus? Luister dan naar onze vier
Advent podcasts (een voor iedere week. 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan
voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

een zaligKerstfeest
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RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over

te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Goede God,
Ik wil heel graag dicht bij U zijn;

vaker aan U denken; goed naar U
luisteren en doen wat U vraagt.

Helpt U mij daarbij?
Speciaal in deze Advent Zodat er
in mijn hart een warm welkom is

voor het kindje Jezus
Amen

Via deze link vind je knutselwerkjes 
en kleurplaten rondom Advent

en Kerst

rkkids.nl/advent

God en de engel een beetje streng?
Zacharias raakt zijn stem kwijt. Het lijkt een straf. Misschien
is het dat ook wel een beetje, maar het is voor 
Zacharias toch vooral een bewijs dat de engel 
echt van God komt en de waarheid spreekt. 
Later krijgt Zacharias zijn stem weer terug; 
als Johannes is geboren en zijn naam heeft 
gekregen.

Betekenis van het teken
God geeft ook niet zomaar een teken, er zit 
altijd meer betekenis in. Later zal Johannes 
de Doper zichzelf ‘de Stem’ noemen. ‘Een 
stem die roept in de woestijn’. Johannes 
zal later          de         mensen oproepen 

klaar te staan omdat de Messias komt.
  Wil je meer weten over het leven van      
        Johannes de Doper? Luister dan 
         naar de podcast (zie link boven-  
        aan de vorige pagina).
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WIE WAT WAAR?
’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël 
parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,-  
kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar 
een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.
Pastoraal team
Pastoor-deken: A. De Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Telefoon:  0475 - 33 49 24 E-mail plebaan@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com
Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond
Telefoon: 0475 - 31 04 45 E-mail: heaklein@gmail.com
Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 87 08 E-mail: ceesenhetske@gmail.com
Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond
Telefoon: 0475 - 33 60 47 E-mail: diakenroermond@gmail.com
Aanvangstijden H. Missen
Kathedraal: op zondag om 11.30 uur
Munsterkerk: van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur 
Michaëlkerk: op zondag om 10.00 uur.
Openingstijden Kathedraal voor publiek 
Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten 
en vragen te beantwoorden.
Openingstijden Munsterkerk voor publiek 
Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor 
het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in 
de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open 
van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op 
zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens 
deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan 
ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en 
tot kort na de vieringen.
Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag, donderdag 
en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Openingstijden Michaëlkerk voor publiek
De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Beklimmen toren Kathedraal: van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de 
maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 3,- p.p. Daarnaast kan 
er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan via 
torenbeklimming@gmail.com
Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken 
A. De Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).
18



WIE WAT WAAR? 
Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het 
parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest, tel. 0475 - 33 49 24 of parochiekantoor 
H. Michaël, tel. 0475 - 33 22 69.

Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.  

Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. 
Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op 
met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden 
de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk. 

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. 
Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de pastoor-deken 
of de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus of via de website. Misintenties worden 
gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:
Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 030518
    NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)
Michaëlparochie: Kerkbijdrage: NL29 ABNA 0845 4495 16
Stichting Renovatie Kathedraal: NL40 RABO 0174 1833 99
    (Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:
Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat 
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond Bereikbaar op di en do van 10.30 -12.30 uur. 
Telefoon: 0475 - 33 49 24 E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl

Parochiebureau parochie H. Michaël:
Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms 
Kerkpad 2, 6049 BR Herten Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur 
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Website: aanleveren artikelen via webmaster@roermondparochiecluster.nl

‘t Klökske: aanleveren kopij voor ‘t volgende Klökske vóór dinsdag 30 januari 2024 
via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl
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Wilt u een abonnement op ‘t Klökske? 
Neem contact op met uw parochiebureau!

& EEN GEZEGEND 2024
ZALIG KERSTMIS

HET PASTORALE TEAM EN HET KERKBESTUUR
VAN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES

H. CHRISTOFORUS, H. MICHAËL EN H. GEEST
WENSEN U EN DE UWEN VAN GANSER HARTE EEN


