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VOORWOORD
Het is volop herfst. Je ervaart het aan den lijve. Regen maakt de aarde kaal 
en kil. De zon verliest haar kracht om te verwarmen en te koesteren. Wind en 
storm rukken aan alles dat nog vanuit de zomer overeind staat. Veel mensen 
voelen bij het vallen van de bladeren ook de herfst in hun ziel. Het hoeft niet 
altijd het vorderen der jaren te zijn. Herfst ervaar je ook als zich, na bloei en 
geluk, plotseling afbraak en dood aandienen...als we ontdekken dat menselijke 
verhoudingen kaduuk zijn...als we het zakelijk niet meer weten te redden...als 
alles ons uit handen wordt geslagen...als je met lege handen staat en je hart 
ijskoud is…als je je machteloos voelt en alles wat je deed vergeefs en nutteloos 
lijkt. Denk op zulke momenten aan onze grote Vriend Jezus: hoe Hij vrijwillig een 
stuk leed aanvaard heeft om anderen te dienen. Zijn lijden en kruisgang opent 
ons dan de ogen voor wat Liefde-met-een hoofdletter betekent. De Liefde die 
in iedere situatie en in iedere mens mogelijkheden blijft zien, ook en vooral in 
de goot. Paulus schrijft: “Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen 
mens kan zich voorstellen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben”.
Dit houdt natuurlijk een verwijzing in naar ‘later’. Maar wij kunnen nu al lenteboden 
zijn in de herfst en winter hier op aarde voor elkaar. Wij katholieken mogen pas 
spreken over ‘later’ als we eerst ‘hier en nu’ geprobeerd hebben een hemel op 
aarde waar te maken, hoe gebrekkig ook, hoe moeilijk ook...
En van hieruit kijken we naar Allerheiligen-Allerzielen:
Een bejaarde man woonde op een flatje, 
dat uitzicht gaf op een enorme stedelijke 
begraafplaats. Een vriend, die op bezoek kwam, 
vroeg aan de oude man: “Kerel, hoe houd je 
het uit met het uitzicht op al die doden?” De 
oude man antwoordde: “Ik zit niet te kijken naar 
doden...ik zie lévenden voor me.”
Dat is Allerheiligen en Allerzielen: de Kerk op 
aarde is verbonden met de Kerk in de hemel. 
Er is uiteindelijk maar één Kerk: strijdend 
en triomferend op aarde, lijdend om het nog 
onverloste in ons, de overwinning vierend in de 
hemel.

“Voor God zijn de doden levend”, zegt Jezus. Dat 
heeft ook gevolgen voor onze gebedspraktijk. 
Als wij bidden, staan wij voor de levende God. 
Als we bidden staan we naast onze doden. God 
kan niet naar ons kijken zonder ook hen te zien. 
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Wij mogen hen noemen en hen gedenken voor Zijn aangezicht. Samen met Jezus 
onze Broeder hebben wij een sterke stem die doordringt tot het hart van de Vader.

“U moet uw man loslaten”, zeggen we tegen de weduwe. Maar als hij leeft voor 
God, leeft hij ook nog voor haar. Zij mag hem een hand geven in het gebed. Zij 
mag voor hem bidden: “God, wees voor hem spoedig: eeuwig geluk en vrede”.
Als doden levenden zijn voor God....dan staan zij ook naast ons en zullen zij in 
de Heilige Geest ook veel te vragen hebben voor ons. Dat is de vreugde van 
Allerheiligen en Allerzielen: de Gemeenschap van de Heiligen sinds de verrijzenis 
van Pasen.

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?
MUNSTERKERKKOOR
Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand in de 
Munsterkerk.
Repetitieavond gewijzigd

U bent van harte uitgenodigd om één of meerdere 
repetities bij te wonen van het Onze Lieve Vrouwe 
Munsterkerkkoor. Het koor repeteert op elke 
donderdagavond om 19.00 uur in het zaaltje achter 
de H. Michaëlkerk in Herten. Elke 4e zondag van 
de maand zingt het koor tijdens de H. Mis om 10.00 
uur in de Munsterkerk.

SCHOLA SANCTI CHRISTOFORI
De Schola Sancti Christofori zingt normaliter iedere 
1e zondag van de maand in de Munsterkerk en elke 3e 
zondag in de kathedraal.

KERKELIJK ZANGKOOR ST. CECILIA EN FAMILIEKOOR
Het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia zingt iedere 1e zondag van de maand een 
Gregoriaanse mis in de H. Michaëlkerk in Herten. Elke 3e zondag van de maand is 
er in deze kerk een gezinsmis (Michaëlzondag) met zang en muzikale begeleiding 
door het Familiekoor. En elke 4e zondag zingt het Kerkelijk zangkoor St. Cecilia 
Nederlandstalige gezangen met samenzang.

GASTKOREN IN DE KATHEDRAAL
Op zondag 12 november om 11.30 uur wordt de eucharistieviering in de kathedraal 
opgeluisterd door Projectkoor Voces Aestatis (Stemmen van de Zomer). Het 
projectkoor werd j.l. juli opgericht door dirigent Koen Vroemen.
Op zondag 10 december zingt het Kamerkoor Cinquecento in de kathedraal.
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AGENDA
Woensdag 1 november Allerheiligen
Donderdag 2 november Allerzielen
Zondag 5 november Gravenzegeningen op kerkhoven Herten

Willibrordzondag
Zondag 26 november Christus, Koning van het heelal

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Zondag 3 december Begin van de Advent
Vrijdag 8 december Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE KATHEDRAAL
2 oktober 2023 Gerrit Pouwels (85 jaar)

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
17 oktober 2023 Liesbeth van Elsen-van Iersel (79 jaar)

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK
5 augustus 2023 Mien Hannen-Fonteijn (90 jaar)
10 augustus 2023 Elly Wolters-Hautvast (82 jaar)
11 augustus 2023 Cor Wassenbergh-Meuwissen (83 jaar)
15 september 2023 Theij Knippenberg (98 jaar)

GEHUWD IN DE KATHEDRAAL
29 juli 2023 Francesco Fantauzzo en Sophie Janssen

GEDOOPT IN DE KATHEDRAAL
24 september 2023 Lore Waeijen
8 oktober 2023 Philou Urlings
15 oktober 2023 Margaret en Lucius Lancaster-Peat

GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK
8 oktober 2023 Saint Esser
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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
Een keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die 
gestorven zijn, met name de afgelopen periode. Natuurlijk zijn er zesweken-
diensten en jaardiensten, maar het is goed om één keer per jaar gezamenlijk stil 
te staan bij al die mensen die ons voorgegaan zijn in een christelijk leven. Het 
afgelopen jaar en vele jaren geleden. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: 
Allerzielen. Mensen besteden dan extra aandacht aan de graven van hun 
dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. Allerzielen is onlosmakelijk verbonden 
met Allerheiligen. Dan herdenkt de Kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen 
geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden. 
MUNSTERKERK EN KATHEDRAAL 
Zondag 5 november wordt de H. Mis om 10.00 uur in de Munsterkerk opgedragen 
aan de overledenen van het afgelopen jaar. Er zullen tijdens de mis kaarsjes worden 
aangestoken voor de overledenen van het voorbije jaar en gedachtenisprentjes 
worden uitgereikt. Ditzelfde gebeurd die dag ook tijdens de H. Mis om 11.30 uur 
in de kathedraal.
In onze parochie wordt Allerheiligen gevierd op woensdag 1 november om 
9.00 uur in de Munsterkerk en om 19.00 uur in de kathedraal met een plechtige 
eucharistieviering.
Op donderdag 2 november worden alle overledenen die vanuit de Munsterkerk, 
de kathedraal en de Michaëlkerk uitgeleide gedaan zijn herdacht met een 
Requiemmis om 9.00u in de Munsterkerk.
Uitgeleide gedaan sinds Allerzielen 2022
Toos Houben-Bouwels (95 jaar)
Lien Hendrickx (92 jaar)
Mies Graff-Spee (89 jaar)
Jan Reyners (69 jaar)
Har Lutgens (80 jaar)
Maria Saes-Martens (98 jaar)
Lily Maassen-Coenegracht (85 jaar)
Willie Kelleners-Homan (76 jaar)
Jo Wiermans-Laumen (97 jaar)
Jos Hermans (65 jaar)
Toos Steuns (82 jaar)
Hans Theunissen (77 jaar)
Mien Hendrix-Wenmaekers (89 jaar)
Jos Claessen (81 jaar)
Herman Hocks (89 jaar)
Gerrit Pouwels (85 jaar)
Liesbeth van Elsen-van Iersel (79 jaar)
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MICHAËLKERK
Zondag 5 november is om 10.00 uur de H. mis met aansluitend om 11.00 uur 
gravenzegening op de openbare begraafplaats Brummeberg en op het kerkhof 
naast de kerk m.m.v. Kerkelijk zangkoor St. Cecilia (gregoriaans) en ensemble 
fanfare St. Cecilia. Er zullen tijdens de mis kaarsjes worden aangestoken voor 
de overledenen van het voorbije jaar en gedachtenisprentjes worden uitgereikt. 

Uitgeleide gedaan sinds Allerzielen 2022
Harry Fijten (87 jaar)
Jan Poels (82 jaar)
Betsie Jetten-Wetterhahn (91 jaar)
Jan Hannen (81 jaar)
Henk Henssen (76 jaar)
Iet van Cruchten-van Herten (89 jaar)
Mia Maessen-Wagemans (86 jaar)
Mien Hannen-Fonteijn (90 jaar)
Cor Wassenbergh-Meuwissen (83 jaar)
Elly Wolters-Hautvast (82 jaar)
Christina Hendrikx (97 jaar)
Theij Knippenberg (98 jaar)

KOSTER JO VRINZEN 95 JAAR
Op zondag 1 oktober mocht de nog immer actieve 
koster Jo Vrinzen zijn 95e verjaardag vieren. Als 
Hertense parochie werd dat een beetje met hem 
meegevierd. Na de H. Mis klonk er een ‘Lang zal 
hij leven’ vanaf het oksaal. Daarna was er een 
gezellig samenzijn in het parochiezaaltje waarbij 
menig parochiaan de gelegenheid aangreep om 
hem te feliciteren. 
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VERSTERKING KOSTERSTEAMS
Een koster in de kerk is in beginsel de 
conciërge van het gebouw. Hij/zij zorgt voor het 
tijdig openen, steekt de kaarsen aan, legt de 
paramenten (kledij) van de priester klaar. Na 
afloop van de H. Mis of viering zorgt hij/zij voor 
het sluiten van het gebouw.
De kosters van Herten zijn nu nog in goede 
gezondheid, maar we zijn op zoek naar 
versterking en uitbreiding van het team. De 
parochie in Herten is een levendige parochie, 
goed gestructureerd, met een pastoraal team 
dat zich hier thuis voelt, betrokken is. Het onlangs gemaakte kostershandboek 
geeft antwoord op alle organisatorische vragen en voorbereidingen in een 
kerkelijk jaar. Hierin is alle kennis van de (oud) kosters duidelijk verwoord en in 
schema’s uitgewerkt.
De kosters doen hun taken in nauwe samenwerking met de parochiesecretaresse, 
vrijwilligers van de bloemengroep, het klusteam, het team van de Michaëlzondag 
en de acolieten. 
Voelt U zich verbonden met de parochie in Herten en wilt u Jo, Els en Ger helpen 
als koster en zo een zinvolle invulling geven aan uw vrije tijd, dan kunt u het 
volgende doen.
1. Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar het parochiesecretariaat in 
Herten; herten@roermondparochiecluster.nl
2. Of neem persoonlijk contact op met kapelaan Christyraj, of Marianne Sanders 
(kerkbestuur).
In november wordt u dan uitgenodigd voor een informatieve avond waar we 
antwoord kunnen geven op uw vragen. Afhankelijk van uw beschikbare tijd en 
eigen agenda, komen we dan hopelijk tot een structurele samenwerking. Hoe 
groter de groep, des te minder de belasting per persoon.
Bovenstaand verhaal geldt in grote lijnen ook voor de Munsterkerk en de 
kathedraal; die hebben door hun monumentale status een aantrekkingskracht op 
veel mensen uit Roermond en de regio.
Heeft u interesse om het kostersteam van de Munsterkerk of de kathedraal te 
versterken, dan kunt u het volgende doen.
1. Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar het parochiesecretariaat in 
Roermond op het e-mailadres roermond@roermondparochiecluster.nl of naar 
koster.stchristoffelkathedraal@gmail.com 
2. Of neem persoonlijk contact op met plebaan-deken de Graaf Woutering, de 
diakens, een van de kosters of Marianne Sanders (kerkbestuur).
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MICHAËLZONDAG 

DE KERK IS OOK: DE MENSEN DIE ER KOMEN EN DE GEMEENSCHAP DIE WE 
SAMEN MET ELKAAR VORMEN.
In september 2022 zijn we gestart met de zogeheten Michaëlzondagen in 
de H. Michaëlkerk in Herten, die één keer per maand werden gehouden. Het 
eerste seizoen stond in het teken van verdieping in het geloof. Daarbij kreeg 
elke leeftijdsgroep op een passende manier deze verdieping aangeboden. Deze 
zondagen waren waardevol en hebben mooie gesprekken en inzichten opgeleverd. 
Ondanks dat, bleef de groepsgrootte van de Michaëlzondagen soms beperkt. 
Vele parochianen komen op zondag naar de kerk en komen om te bidden en om 
de Heilige mis te vieren. En dat is iets heel waardevols dat we met elkaar moeten 
blijven delen. Maar de kerk is meer dan alleen een gebouw waar je op zondag 
naar toe gaat. De kerk is ook: de mensen die er komen en de gemeenschap die 
we samen met elkaar vormen. Maar hoe kun je een gemeenschap vormen als 
je niet weet wie de ander is? Hoe kun je voor elkaar klaar staan als je niet weet 
wat de ander nodig heeft? Of niet eens weet hoe hij of zij heet? Daarom zullen 
de Michaëlzondagen het komend seizoen in het teken staan van ontmoeting. Om 
vanuit deze ontmoeting te bouwen aan de gemeenschap. 

“Tijdens de eerste Michaëlzondag dit seizoen hebben we onze jongeren beter 
leren kennen”, zo vertelt de organisatie van deze bijeenkomst. “Zij hebben na 
de mis kort over hun ervaringen tijdens de Wereldjongerendagen in Lissabon 
verteld. Na afloop van hun presentatie hebben we, onder het genot van een kop 
koffie, elkaar informeel nog beter leren kennen en dat leverde leuke gesprekken 
op. Voor de kinderen was er genoeg speelgoed aanwezig, zodat ook de ouders 
tijd (en rust) hadden voor een gesprek. Op 15 oktober hebben we nader kennis 
kunnen maken met onze eigen kapelaan Christyraj. Hij heeft kort vertelt over zijn 
geboorteland Sri Lanka en over de manier waarop daar de mis wordt gevierd. 
Ook was er na afloop weer gelegenheid voor een kop koffie of thee.”
Op 19 november worden Adventskransen gemaakt. Een activiteit waar jong en 
oud aan mee kan doen. En op 17 december volgt voor de volwassenen een uitleg 
over het ontstaan van de kerststal 800 jaar geleden en kunnen de kinderen onder 
begeleiding zelf een kerststal knutselen.
De Michaelzondagen worden elke derde zondag van de maand, aansluitend aan 
de H. Mis in de H. Michaëlkerk georganiseerd. Niet alleen de vaste parochianen, 
maar ook inwoners van buiten de parochie zijn van harte welkom.
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RESTAURATIE DEKENIJ
Zoals inmiddels zichtbaar is wordt de dekenij 
gerestaureerd. Die vindt voornamelijk plaats 
aan de buitenkant waar de beschadige 
mergelgevelstenen worden bijgewerkt of zelfs 
helemaal vervangen. Bovendien wordt het 
dak deels van nieuwe dakpannen voorzien en 
worden de goten met nieuw zink bekleed. De 
betimmeringen van de goten, de dakranden en de 
dakkapellen worden, voor zover nodig,  vervangen 
en opnieuw geschilderd. 
Dit alles was noodzakelijk door achterstallig 
onderhoud en werd mogelijk doordat de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Limburg 
en de Gemeente Roermond sinds enkele jaren 

niet alleen voor Rijksmonumentale kerken, maar ook voor deze gebouwen 
subsidie verstrekken. 
De steigers zullen tot ongeveer medio november blijven staan en het schilderwerk 
van de buitenkozijnen zal waarschijnlijk (afhankelijk van de weersomstandigheden) 
in het voorjaar plaatsvinden.
M.b.t. het interieur zullen de bijsacristie en de bijkeuken in de dekenij worden 
opgeknapt en verbeterd, zodat iedereen die hiervan gebruikmaakt de komende 
jaren met veel plezier zijn of haar werk kan doen.
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KERKWIJDING KATHEDRAAL
Op zondag 3 september werd in de kathedraal met twee bijzondere vieringen 
stilgestaan bij de 613e verjaardag van de kerkwijding van deze Limburgse 
bisschopskerk. Tijdens de H. Mis verzorgde het jongenskoor Sankt Petri uit 
het Duitse Mülheim an der Ruhr de zang en er vond een speciale gezongen 
vesperviering plaats met de kanunniken van het Kathedraal Kapittel.
Meer foto’s zijn te vinden op onze website, een video van de vespers is te bekijken 
op ons YouTube kanaal. https://t.ly/xKKp4
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ONDERSCHEIDING PRO ECCLESIA ET PONTIFICE
Op zondag 1 oktober, op het Feest van Kerkwijding van de Munsterkerk, ontving 
onze acoliet de heer Dohmen uit handen van deken Alexander de Graaf Woutering 
de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.
Hans was al jong misdienaar bij de Paters Redemptoristen van de Kapel in ‘t 
Zand. Hij woonde toen met zijn ouders aan de Spoorlaan-Zuid. In de jaren 80 van 
de vorige eeuw werd hij acoliet in de St. Christoffelparochie. Toen onze huidige 
plebaan-deken in 1990 zijn eerste H. Mis opdroeg in de Munsterkerk was dhr. 
Dohmen hierbij als acoliet aanwezig. Het was de tijd van deken Heuvelmans 
en hij ging vaak met hem mee als deze op een andere plaats (bijvoorbeeld bij 
schuttersfeesten) een H. Mis moest opdragen. Hij was dan zo’n beetje diens 
‘major domus’.
Tijdens zijn werkzame leven als onderwijzer heeft hij heel wat kinderen voorbereid 
op de Eerste H. Communie. Na zijn pensionering en tot op de dag van vandaag, 
komt dhr. Dohmen meerdere malen per week, op de fiets, door weer en wind naar 
de H. Mis in de Munsterkerk, waar hij zich nog steeds als acoliet maar ook als 
cantor dienstbaar maakt.
Voor de decorandus was het ontvangen van deze onderscheiding een volkomen 
verrassing. Bij de intredeprocessie zag hij zijn uitgenodigde familie en vrienden 
zitten en kreeg hij wel enige argwaan, maar hij kon niet vermoeden dat hij deze 
onderscheiding zou krijgen.
Pro Ecclesia et Pontifice is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten 
aan de Rooms-Katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof, ingesteld in 1888 
door paus Leo XIII. de onderscheiding wordt verleend aan personen die minstens 
45 jaar oud zijn en zich minstens 25 jaar op bijzondere wijze inzetten voor de Kerk.

11



SINTERMERTE OP DONDERDAG 9 NOVEMBER
Op donderdag 9 november trekken 
weer honderden kinderen en ouders 
met lampionnen door de binnenstad 
van Roermond om ‘Sintermerte’, 
oftewel Sint-Maarten te vieren. Op de 
Roermondse Markt wordt het verhaal 
van Sint-Maarten feestelijk nagespeeld. 
Het spektakel eindigt met de ontsteking 
van het grote vuur.

FEESTELIJKE LAMPJESTOCHT
Om 18.45 uur verzamelen de 
deelnemers zich op het Munsterplein. In 
de Munsterkerk worden de lampionnen 
ingezegend. Om 19.15 uur vertrekt 
de grote optocht met de kinderen en 
lampionnen vanaf de Munsterkerk 
door de sfeervolle winkelstraten van 
Roermond richting de Markt. 

SINT MAARTENSVUUR
Op de Markt ontmoeten de kinderen 
de heilige Martinus. Daar vindt het 
hoogtepunt van deze Sintermerte-
viering plaats. Sint-Maarten zal daar 
zijn mantel doormidden snijden en de 
helft aan een arme bedelaar geven. 
Zodat deze zich tegen weer en wind 
kan beschermen. Aansluitend wordt 
het Sint Maartensvuur ontstoken. Deze 
al eeuwenoude traditie belooft ook dit 
jaar weer een fraai schouwspel met 
muziek en zang te worden.

GRATIS TOEGANKELIJK
Het evenement is voor iedereen gratis 
toegankelijk. Sint-Maarten wordt in 
stand gehouden door het Comité 
Folkloristiese Kienjerfeste Roermond.
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KERST-IN 2023

Op Tweede Kerstdag, 26 december, wordt de jaarlijkse Kerst-In georganiseerd in 
Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad, aan Schoolpad 55 te Roermond. De bijeenkomst 
omvat een eucharistieviering, kerstontbijt, muzikaal programma en een warme 
kerstlunch. De Kerst-In begint om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De Kerst-In is bedoeld voor eenzame, gehandicapte, zieke en oudere mensen uit 
de gemeente Roermond. Deelname is geheel gratis. De uitnodigingen worden 
verspreid in verschillende wijken van de gemeente Roermond. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden vóór 10 december a.s.
Voor verdere informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Anny 
Koolen, via 0475-494231 of a.h.h.m.koolen@planet.nl.
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WERELDMISSIEMAAND: CHRISTENEN IN LIBANON

MET BRANDEND HART
(Lucas 24,32)
Op 22 oktober is het Missiezondag. De 
christenen in Libanon hebben een hart 
dat brandt van naastenliefde en van 
de missie daar te zijn waar mensen in 
moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land 
niet, zij blijven, om een bron van hoop 
te zijn.

HET LAND VAN DE CEDERS
Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese 
munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de 
middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een 
façade, overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt 
veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was 
de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

DRAMA’S EN WONDEREN
Na de enorme explosie, waarbij meer dan 200 mensen omkwamen, willen 
de parochianen van de parochie St. Maron helpen. Van de overheid is niets 
te verwachten. De pastoor van de parochie, Richard Abi Saleh, komt met het 
initiatief ‘drames et miracles’ (drama’s en wonderen): “We gaan op bezoek bij de 
mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen 
en lachen met hen.”
Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig: 

“Voor mij is mijn werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp 
nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt.”

MISSIO ONDERSTEUNT HET PASTORALE WERK IN LIBANON. HELP MEE!
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 
22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand, te ’s- Hertogenbosch.
Meer informatie: www.missio.nl
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Diepestraat 46, 9300 Aalst

THE WONDERER

Jesse 
van Dun

Denys 
Shantar

Priscilla 
Gils

Seppe 
De Roo

Sophie 
de Smet

Jilmen 
Talboom

Jivan 
Kalicharan

28/10
- 
19/11

VERNISSAGE op 28 oktober 2023, van 16u tot 21u30.

Open op zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur.
Doordeweeks te bezoeken op afspraak.



Het huis van God de Vader
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 14, 1-3
Jezus is samen met zijn leerlingen. Hij zegt: ”Je hoeft niet
ongerust te zijn: Jullie geloven in God, zo kunnen jullie ook in
Mij geloven. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.
Als dit niet zo zou zijn, dan zou ik het jullie hebben gezegd. 
Want Ik ga weg om een plaats voor jullie te bereiden. En als
jullie plek klaar is, kom Ik terug om jullie op te nemen bij Mij.
Dan zullen jullie ook zijn waar Ik ben.”

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan
voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

De leerling Thomas vraagt naar de weg
naar de hemel.. Meer weten? Luister

maar naar deze podcast of lees het op
rkkids.nl/rubriek-vraag-antwoord/ rk

ki
ds

.n
l/

po
dc

as
ts

‘In het huis van mijn Vaderis ruimte voor velen’

                             De hemel = het eeuwig leven met God                
                          Ons leven stopt niet na onze dood op aarde.
                       We leven voor eeuwig door samen met God; met
Jezus, met de Vader en met de heilige Geest.  De hemel is
volmaakt; alles is er helemaal goed.

Je kan de hemel niet beschrijven
Niemand weet hoe de hemel eruitziet. In de Bijbel staat daarover
“Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens kan
zich voorstellen wat God in petto heeft voor de mensen die van
Hem houden” (1 Kor. 2,9) De hemel is zo mooi dat woorden tekort-
schieten. In de Bijbel worden wel beelden gebruikt voor de hemel.
Er wordt dan gesproken van: leven, licht, vrede, bruiloftsfeest,
vaderhuis, paradijs. Ook Jezus vertelt ons over de hemel;
Hij noemt de hemel het huis van zijn Vader.
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RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over

te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Ruimte voor veel mensen
Jezus zegt dat er plaats is voor velen in de hemel. We hoeven
dus niet bang te zijn dat er
geen plek is, dat de hemel ooit vol is. Dat zegt Jezus ook: “Wees
er maar niet ongerust over.”

De heiligen en de engelen
De mensen die al in de hemel 
zijn noemen we de heiligen. 
Het zijn gewone mensen die 
dood zijn gegaan en nu bij God 
in de hemel zijn. Een heilige 
wordt ook wel Sint genoemd.
Er zijn bekende heiligen; zoals de H. Maria, Sint Jozef en Sint
Maarten. Maar er zijn veel meer mensen in de hemel. Ook
mensen die wij misschien kennen; opa’s en oma’s bijvoorbeeld.
In de hemel zijn ook de engelen; zoals bijv. de engel Gabriel.

Hemel en aarde horen bij elkaar
Wij kunnen de mensen in de hemel, de heiligen, niet zien.
Wij zijn op aarde en zij zijn in de hemel. Toch horen we bij
elkaar. We zijn samen 1 familie, 1 Kerk, 1 volk van God.

Heer Jezus,
U bereid een plaats voor ons in de
hemel. Wilt u ons helpen net zo te
leven als U, net zo goed te zijn als
U door anderen te helpen;  dan

weten we zeker dat we eens met
U in de hemel zullen zijn, samen

met Maria en alle heiligen. 
Amen

Via deze link vind je knutselwerkjes 
en kleurplaten rondom het thema

‘hemel’

rkkids.nl/verwerkingsmateriaal
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WIE WAT WAAR?
’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël 
parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,-  
kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar 
een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.
Pastoraal team
Pastoor-deken: A. De Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Telefoon:  0475 - 33 49 24	 E-mail plebaan@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 22 69	 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com
Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond
Telefoon: 0475 - 31 04 45	 E-mail: heaklein@gmail.com
Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 87 08	 E-mail: ceesenhetske@gmail.com
Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond
Telefoon: 0475 - 33 60 47	 E-mail: diakenroermond@gmail.com
Aanvangstijden H. Missen
Kathedraal:	 op zondag om 11.30 uur
Munsterkerk:	 van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur 
Michaëlkerk:	 op zondag om 10.00 uur.
Openingstijden Kathedraal voor publiek 
Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten 
en vragen te beantwoorden.
Openingstijden Munsterkerk voor publiek 
Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor 
het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in 
de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open 
van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op 
zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens 
deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan 
ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en 
tot kort na de vieringen.
Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag, donderdag 
en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Openingstijden Michaëlkerk voor publiek
De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Beklimmen toren Kathedraal: van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de 
maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 3,- p.p. Daarnaast kan 
er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan via 
torenbeklimming@gmail.com
Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken 
A. De Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).
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WIE WAT WAAR? 
Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het 
parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest, tel. 0475 - 33 49 24 of parochiekantoor 
H. Michaël, tel. 0475 - 33 22 69.

Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.  

Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. 
Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op 
met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden 
de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk. 

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. 
Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de pastoor-deken 
of de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus of via de website. Misintenties worden 
gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:
Christoffel/H. Geestparochie:	 NL34 INGB 0001 030518
				    NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)
Michaëlparochie: Kerkbijdrage:	 NL29 ABNA 0845 4495 16
Stichting Renovatie Kathedraal:	NL40 RABO 0174 1833 99
				    (Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:
Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat 
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond	 Bereikbaar op di en do van 10.30 -12.30 uur. 
Telefoon: 0475 - 33 49 24	 E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl

Parochiebureau parochie H. Michaël:
Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms 
Kerkpad 2, 6049 BR Herten	 Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur 
Telefoon: 0475 - 33 22 69	 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Website: aanleveren artikelen via webmaster@roermondparochiecluster.nl

‘t Klökske: aanleveren kopij voor ‘t volgende Klökske vóór dinsdag 28 november a.s. 
via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl
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Wilt u een abonnement op ‘t Klökske? 
Neem contact op met uw parochiebureau!


