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VOORWOORD
In deze vakantietijd, op 15 augustus, zullen we weer 
Maria Tenhemelopneming mogen vieren, een zeer 
feestelijke dag voor onze Munsterkerk. Op deze 
dag wordt er een prachtig programma aangereikt 
van gebed, bezinning alsook informele en tegelijk 
feestelijke ontmoeting. Het is trouwens tevens de dag 
waarop in 1945 Japan capituleerde en er een einde 
kwam aan de oorlog in de verre Oost; Nederlands-
Indië werd formeel bevrijd van de Japanse bezetting, 
ofschoon daarna een roerige tijd voor de kolonie zou 
aanbreken. Voor Nederlanders met roots in de verre 
Oost heeft de grootste feestdag van Maria dan ook 
een bijzondere dimensie en in Den Haag wordt er 

altijd een grootse officiële herdenking gehouden. Maria is ook Koningin van de 
Vrede.
Een van de programmapunten in de Munsterkerk op 15 augustus is het zingen 
van de vespers, het kerkelijke avondgebed. De vespers zijn een belangrijk 
onderdeel van de getijden welke de dag heiligen. Deze gebedstijden zijn, over 
de dag verspreid: de metten - oftewel de lezingendienst -, de lauden - oftewel 
het morgengebed -, het middaggebed - dat naargelang het tijdstip waarop 
het plaatsvindt terts, sext en noon genoemd wordt -, de vespers - oftewel het 
avondgebed - en de completen, die de dag completeren oftewel afsluiten. Uw 
priesters bidden dagelijks deze getijden volledig, de diakens zijn aan de lauden 
en de vespers gehouden. In de volksmond wordt dit vanouds ‘brevieren’ genoemd. 
Brevier betekent kort; de geestelijken bidden verkort en in redelijk korte tijd de 
getijden. Maar deze getijden zijn allerminst privégebeden voor de geestelijkheid: 
ze zijn het gebed van de gehele Kerk en zouden gezamenlijk gezongen dienen 
te worden. In het Oude Testament vinden we het Boek der Psalmen en deze 150 
psalmen, die in de tempel te Jeruzalem veelvuldig gezongen werden, vormen het 
hoofdbestanddeel van de getijden. De inleiding op het getijdengebed formuleert: 

“Het openbaar en gemeenschappelijk gebed van het Godsvolk wordt terecht 
tot de voornaamste taken van de Kerk gerekend. Vanaf het begin waren zij 
die het doopsel ontvangen hadden dan ook ‘trouw aan de leer der apostelen, 
aan het gemeenschappelijk leven, en ijverig in het breken van het brood en het 
gebed’. Verschillende malen getuigen de Handelingen van de Apostelen, dat de 
christelijke gemeenschap heeft gebeden...Al deze gemeenschappelijk verrichtte 
gebeden werden langzamerhand in een vast tijdschema ondergebracht. Het 
getijdengebed of goddelijk officie, ook met lezingen verrijkt, is voornamelijk een 
lof- en smeekgebed en wel het gebed van de Kerk met Christus, en gericht tot 
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Christus... Evenals de andere liturgische vieringen zijn de getijden geen privé-
aangelegenheid, maar behoren zij het hele lichaam van de Kerk toe en zijn zij er 
een openbaring en uitdrukking van”. Na verloop van tijd werden het de geestelijken 
en de kloosterlingen die namens de afwezige gelovigen, die immers hun werk 
moesten verrichten, plaatsvervangend deze getijden gingen zingen. Kloosters en 
kapittels van kanunniken verrichtten deze koordienst en zelfs werden er in de loop 
van de late Middeleeuwen colleges van getijdenzangers opgericht aangezien 
het zingen van de getijden zeer hoog stond aangeschreven; gelovigen stichtten 
zelfs getijden zoals wij in onze tijd Mis-stichtingen in het leven roepen. Roermond 
heeft wat dit betreft een eerbiedwaardige traditie. In 1220 werd de Munsterabdij 
gesticht en tot in de Oostenrijkse tijd telde de stad dertien kloosters alsook een 
kapittel van kanunniken dat als collegiaal kapittel vanuit Sint Odiliënberg in de 
14e eeuw binnen de stad bij de H. Geestkerk was neergestreken om in 1559 bij de 
oprichting van het Bisdom Roermond tot kathedraal kapittel verheven te worden; 
in al deze kloosters en in de kapittelkerk werden dagelijks al deze canonieke 
uren gezongen. Maar vóór de komst van de kanunniken naar Roermond werden 
er in de Sint-Christoffelkerk al getijden gezongen door de parochiegeestelijken 
en hun assistenten, die, toen de kerk kathedraal werd, geïntegreerd werden 
in de getijden van het kapittel. Dagelijks zongen de kanunniken de getijden in 
de Sint-Christoffelkathedraal en dat gebeurde met enige staatsie aangezien 
de kapittelheren bijgestaan werden door een legertje kapelaans, altaristen, 
beneficianten, kosters en de schoolmeester met de koralen of koorknapen voor 
de meerstemmige gedeelten van de zang. Aan deze rijke cultuur kwam abrupt 
een einde in 1797 toen de Fransen alle kapittels en kloosters ophieven en de 
goederen in beslag namen. Bij de heroprichting van het Bisdom Roermond 
bleek het niet mogelijk om de oude situatie te herstellen; op dit moment telt de 
kathedraal een kapittel van tien kanunniken waarvan er slechts twee in de stad 
residerend zijn en de overige acht wonen verspreid door het Bisdom waardoor 
van regelmatige koordiensten geen sprake kan zijn. Wel zal het kathedraal 
kapittel op 3 september bij gelegenheid van het Feest van de Kerkwijding van de 
kathedraal de vespers zingen in de voor de kanunniken bestemde koorbanken 
in het hoogkoor. Maar getijden zijn geen aangelegenheid van de clerus alleen: 
het is het gebed van de hele Kerk. Op 15 augustus zullen we de vespers zingen 
in de Munsterkerk en u bent allen uitgenodigd om u hierbij aan te sluiten. De 
inleiding op het getijdengebed formuleert: “Leken die om welke reden ook, ergens 
samenkomen, hetzij voor gebed, hetzij voor apostolaat of om andere redenen, 
worden uitgenodigd de getijden van de Kerk samen te bidden”. In de praktijk blijkt 
hier helaas weinig van terecht te komen. Desondanks leeft er onder een aantal 
gelovigen van diverse leeftijden het verlangen om iets van de getijdenpraktijk te 
herstellen. In toenemende mate is er een vraag naar gezongen vespers in de 
kathedraal, in elk geval op zondag. Op niet al te lange termijn zullen we dan ook 
met dit deel van het goddelijk officie heel bescheiden gaan aanvangen.
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Tot slot een citaat van de bekende kerkhistoricus prof. Peter Nissen, die zelf 
zeer vertrouwd is met de Benedictijnse traditie: “De lofprijzing van God is de 
belangrijkste bezigheid van de monniken. Hun leven draait om het liturgische 
gebed. Dertien van de 73 hoofdstukken van de Regel van Benedictus zijn gewijd 
aan de regelingen voor het getijdengebed. Het is hun werk, het werk van en 
voor God: Opus Dei. Daar moet alles voor wijken. Wie buiten een klooster, ‘in 
de wereld’ zoals dat heet (alsof monniken en monialen niet in de wereld leven 
en ‘extraterrestrials’ zijn, buitenaardse wezens) wil meeleven met de spiritualiteit 
van de Regel, kan zich dus het beste aansluiten bij datgene wat het hart van het 
monastieke leven uitmaakt: de liturgische lofzang. Het maakt je gelukkig, geloof 
me maar.” (Peter Nissen, Van de schoonheid en de Troost 1089).
Zie ook: Getijdenboek of de Nederlandstalige app ‘Getijdengebed’. 

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?
MUNSTERKERKKOOR
Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt normaliter iedere 4e zondag van de maand m.u.v. 
de maand juli en augustus in verband met de zomervakantie en het optreden van 
een gastkoor. Op dinsdag 15 augustus, Hoogfeest Maria Tenhemelopneming zal 
het Munsterkerkkoor om 11.00 uur zingen in de Munsterkerk.

SCHOLA SANCTI CHRISTOFORI
De Schola Sancti Christofori zingt normaliter iedere 1e zondag van de maand 
in de Munsterkerk en 3e zondag in de kathedraal, m.u.v. de maand augustus in 
verband met de zomervakantie.

H. MICHAËLKERK
Het Kerkelijk Herenkoor zingt iedere eerste zondag van de maand een Gregoriaanse 
mis. Elke derde zondag van de maand is gezinsmis / Michaëlzondag (behalve in 
juli en augustus) met zang en muzikale begeleiding door het Familiekoor. Elke 
vierde zondag Kerkelijk Zangkoor Herten (Nederlands/samenzang).

GASTKOREN MUNSTERKERK
Zondag 27 augustus om 10.00 uur Gregoriaans vocaal ensemble ‘Ars Cantandi’ 
uit Brüggen (D). (Zie pagina 7)

GASTKOREN IN DE KATHEDRAAL
Zondag 3 september om 11.30 uur het Jongenskoor Sankt Petri uit Mülheim an 
der Ruhr (D).
Zondag 1 oktober om 11.30 uur het Gemengd Koor Jubilate Deo uit Voerendaal.

https://www.getijdengebed.app
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AGENDA
Ma. 24 juli Hoogfeest van Sint-Christoffel (Zie pagina 16)
Di. 25 juli Feest van Sint-Jacobus
1 t/m 6 aug. Wereldjongerendagen in Lissabon (Zie pagina 9)
Zo. 6 aug. Feest van de gedaanteverandering van de Heer
Di. 15 aug. Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (Zie pagina 17)
Vr. 8 sept. Feest van Maria Geboorte
Do. 14 sept. Kruisverheffing
Vr. 15 sept. Heilige maagd Maria, Moeder van Smarten (Zie pagina 12)
Vr. 29 sept. Feest van de HH. aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
8 juni 2023 Mien Hendrix-Wenmaekers (89 jaar)
14 juni 2023 Jos Claessen (81 jaar)
30 juni 2023 Herman Hocks (89 jaar)

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK
24 juni 2023 Iet van Cruchten-van Herten (89 jaar)

GEDOOPT IN DE KATHEDRAAL
4 juni 2023 Sophie van der Heijden
9 juli 2023 Tess Ohlenforst

GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK
20 mei 2023 Eivy Mathew
28 mei 2023 Milou Rooze

ZOMERVAKANTIE PAROCHIEKANTOREN
ROERMOND
Gedurende de vakantieperiode is het parochiekantoor van Roermond tot 
en met 24 augustus beperkt bereikbaar. U kunt altijd een mail sturen naar 
roermond@roermondparochiecluster.nl of een voicemail inspreken.
Het parochiekantoor zal gesloten zijn op: donderdag 20 juli, donderdag 27 juli, 
dinsdag 15 augustus (Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming) en dinsdag 22 
augustus.
HERTEN
Gedurende de schoolvakantie is het parochiesecretariaat van Herten tot en met 
24 augustus gesloten. In dringende gevallen is het echter altijd mogelijk een email 
te sturen naar herten@roermondparochiecluster.nl. Vanaf 29 augustus is het 
kantoor weer zoals gebruikelijk geopend op dinsdag en donderdag van 10.00u 
tot 12.30u.

mailto:oermond@roermondparochiecluster.nl
mailto:herten@roermondparochiecluster.nl
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IN MEMORIAM 

HERMAN MATHIAS HOCKS (1933-2023)
Enkele weken geleden overleed geheel onverwachts Herman Hocks. Hij was 
jaren lang een bekend gezicht en stille harde werker in onze parochie.
Niet lang nadat Herman zo’n 25 jaar geleden parochiaan werd van de 
Christoffelparochie werden hij, en zijn echtgenote Annie Hocks-Berendsen, al 
snel door deken Willemssen ‘ontdekt’. Annie zong graag en werd koorlid. En 
eenmaal in beeld bij de deken werd al snel duidelijk welke kwaliteiten ze nog 
meer had en dus werd Annie ook kosteres. 
Herman had veel ervaring opgedaan in diverse technische beroepen, als 
timmerman en machinebankwerker. Gepensioneerd, maar als ‘alleskunner’ werd 
gemakkelijk een overstap gemaakt naar ‘werker in de wijngaard van de Heer’; 
Herman sprak ook graag over ‘de Heer’. Is er dan zoveel te doen in de kerk, 
daar wordt toch voornamelijk gebeden? Als men ziet dat alles functioneert dan 
mag men de conclusie trekken, er is hier een stille werker actief. Hij maakte 
er bovendien een hobby van om met hergebruikt materiaal en met zijn eigen 
gereedschap te werken. Toen de jaren verliepen en hij weleens ‘nee’ moest 
zeggen deed hem dat pijn, met name bij de opbouw van de kerststal. 
De laatste jaren was hij op de eerste plaats mantelzorger voor Annie. Zij overleed  
vorig jaar juli. Thuishulp hoefde Herman niet, wel zijn dagelijkse gang naar de 
H. Mis. Hij bleef ‘gewoon’ een gelovige, wel een biddende gelovige, steevast op 
de laatste bank in de Munsterkerk. Het laatste halfjaar kwam hij met de rollator. 
Lichamelijk werd het langzaam minder, maar toch is Herman onverwacht maar 
vredig in zijn slaap gestorven. Naar menselijke maatstaven was hij geestelijk 
helemaal klaar voor zijn laatste ‘project’, een ontmoeting met zijn Heer. 
We hebben op zijn 90ste verjaardag afscheid van Herman genomen in de 
Munsterkerk.
Moge God hem barmhartig zijn. 
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VOCAAL ENSEMBLE ARS CANTANDI IN MUNSTERKERK
Op zondag 27 augustus zingt vocaal 
ensemble Ars Cantandi in de Munsterkerk. 
Het vocaal ensemble werd opgericht in 
1996 door enkele leden van het jeugdkoor 
Schwalmtal-Waldniel. Acht jonge vrouwen 
en mannen volgden hun wens om zich 
meer te verdiepen in muziek uit de 
Renaissance-tijd en deze op te nemen in 
hun repertoire.
Wolfgang Goertz en Thomas Willms maken nog steeds deel uit van de 
oorspronkelijke bezetting van het ensemble en de omvang en focus zijn hetzelfde 
gebleven. Het repertoire van Ars Cantandi omvat werken van William Byrd, Hans 
Leo Hassler, Michael Praetorius en Johann Hermann Schein. Bij optredens 
brengen ze arrangementen van The King’s Singers, maar ook oude en nieuwe 
internationale volksliederen ten gehore. De zangeressen en zangers van Ars 
Cantandi komen uit Brüggen, Niederkrüchten en Dülken.
Het Ars Cantandi ensemble bestaat uit:
Ute Meuser en Katrin Hollmann - sopraan 
Christiane Willms en Maria Lutwigt - alt 
Wolfgang Goertz en Johannes Wiemes - tenor 
Thomas Willms - bas
Tijdens de Mis op zondag 27 augustus om 10.00 uur in de Munsterkerk wordt het 
ensemble ondersteund door de sopraanzangeres Ulrike Zweden.

‘KROEDWUSJ’-ZEGENING IN HERTEN 
Op zondag 13 augustus zal in de Michaëlkerk weer de zogenaamde ‘Kroedwusj’ 
worden gezegend. Deze kruidenboeketjes bestaan uit zeven planten:

• twee onheilafwerende planten zoals koninginnekruid, wilde marjolein, 
huislook, toorts, St. Janskruid, wilgenroos, klaproos;

• twee helende planten zoals valeriaan, duizendblad, boerenwormkruid, kamille, 
bijvoet, alsem, salie, engelwortel;

• twee broodgranen zoals de korenaren van rogge en tarwe;
• één boomvrucht b.v. het groene blad van de walnoot waarvan het blad bestaat 

uit zeven blaadjes.
Het is een totaal van zeven planten. Zeven is een heilig getal, het getal van de 
volledigheid.
De boeketjes zullen worden uitgereikt aan de kerkgangers om mee naar huis te 
nemen ter bescherming van huis en haard.
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HELP MEE ONZE KERKEN OPEN TE HOUDEN!
In een tijd waarin er op verschillende plaatsen een tekort aan personeel is, 
merken we allemaal dat dit ook gevolgen heeft voor de dienstverlening. Minder 
chauffeurs betekent minder bussen, minder leraren leidt tot minder lesuren, een 
ontbrekende gastheer of kok in het restaurant zorgt ervoor dat we steeds vaker 
voor een gesloten deur staan. Bij vrijwilligerswerk is het natuurlijk niet anders. 
Terwijl je zou denken dat als er steeds meer pensionado’s zijn, er ook behoefte is 
aan een leuke invulling voor de nieuwe vrije tijd.
Ons Sint-Christoffelgilde vergrijst. 
Het is nu de hoogste tijd dat we 
nieuwe vrijwilligers erbij krijgen om 
ook in de toekomst de drie kerken 
in onze binnenstad open te kunnen 
blijven stellen. Het personeelstekort 
begint zich ook bij het gilde af te 
tekenen. En de gevolgen daarvan zijn 
te voorzien. We moeten het natuurlijk 
niet zo ver laten komen. Zeker niet 
omdat we Roermondenaren zijn die 
trots zijn op de mooie kerken en hun 
kunstschatten.
Het gilde slaagt er tot nu toe nog 
steeds in om de Munsterkerk, de 
kathedraal en de Caroluskapel open 
te houden voor bezoekers. Voor 
toeristen die ons religieuze erfgoed 
komen bewonderen, maar zeker 
ook voor parochianen die graag een 
kaarsje willen aansteken.
Ben je ook geïnteresseerd in een 
leuke, afwisselende vrijwilligersbaan? Om één keer per twee weken een middag 
als gastheer of gastvrouw in een van onze kerken te werken in een klein team? 
Om bezoekers vanuit het hele land en daarbuiten te ontmoeten en te vertellen 
over al het mooie? Kom dan langs, praat met een van de gildeleden die op 
dat moment dienst hebben of meld je aan voor meer informatie bij secretaris  
Frank de Vries, 06-51227708 of christoffelgilde@ziggo.nl.
Samen houden we de deur open. U bent meer dan welkom in ons midden!



9

WERELDJONGERENDAGEN IN LISSABON
Ook uit ónze parochie gaan enkele jongeren op 
bedevaart naar Lissabon voor de Wereldjongerendagen 
(WJD). Ongeveer duizend Nederlandse jongeren vieren 
samen met miljoenen andere jongeren de grote 
openluchtmis met paus Franciscus op zondag 
6 augustus, het hoogtepunt en tevens de 
afsluiting van de Wereldjongerendagen in 
Lissabon. Het is dit jaar voor de 17e keer dat dit 
feest voor katholieke jongeren wordt gehouden. 
De eerste keer was in 1984 in Rome. Sindsdien hebben 
de WJD om de paar jaar plaatsgevonden. Dit jaar is 
Lissabon in Portugal de plaats waar het geloofsfeest 
voor jongeren zich van 1 tot en met 6 augustus afspeelt. 
Sommigen Nederlandse jongeren vertrekken eind juli al 
vanuit Nederland om via Frankrijk en Noord-Spanje naar Lissabon te reizen. In de 
eerste dagen van augustus nemen ze deel aan een voorprogramma in een van 
de Portugese bisdommen. De WJD worden afgesloten met een grote nachtwake 
in de openlucht en op zondagmorgen de mis met de paus. Deze wordt door KRO-
NCRV live op televisie uitgezonden. Ook op het platform www.katholiekleven.nl 
zijn voortdurend updates van de WJD te vinden.
Meer info op www.wjd.nl

https://www.katholiekleven.nl
https://www.wjd.nl
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H.E.H. Mgr. Everard de Jong 

Zuster Mary Amata OP 9 september 2023 
De vrouwelijke ziel 

28 oktober 2023 
Biologie van de vrouw 

2 december 2023 
Vrouwen uit de Bijbel 
 
13 januari 2024 
De vrouw en haar decorum 

24 februari 2024 
De vrouw in de antropologie I 

20 april 2024 
De vrouw in de antropologie II 

Mw. Marion Verwij-Didden, 
gynaecoloog 

Z.E.H. pastoor Martin Otto 

H.E.H. Mgr. Everard de Jong 

Mw. Gabriëlle Buirma-Rieu 

Vrouw, word wat je bent 

Kosten: € 17,50 (all-in, per bijeenkomst) 
Vormen de kosten een obstakel? Neem dan gerust contact op. 

Locatie: Bezinningscentrum Regina Carmeli, Kollenberg 2, Sittard 

Informatie en aanmelden kan via 
06-45 033 641 / katholieklimburg@gmail.com 

Serie van zes bijeenkomsten 
rondom de Waardigheid van de vrouw 

Voor alle geïnteresseerde vrouwen uit Limburg/het Bisdom Roermond. 
Programma van 10:30 tot circa 15:30 uur, met de viering van de H. Mis, 
inleiding, verwerking, een activiteit en meer. Inclusief koffie, thee, vlaai 
en lunch. 
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FOTO’S UIT ONZE PAROCHIE
Fietsbedevaart op vrijdag 19 mei naar Heppeneert (B).

Sacramentsprocessie op zondag 11 juni in de kathedraal.

Communiedankviering op zondag 18 juni in de H. Michaëlkerk.
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MARIAVERERING IN HERTEN VANAF 1908
Veel mensen zijn bekend met de bedevaartplaats Heppeneert nabij Maaseik in 
België.
Daar is een grote devotie ontstaan voor Onze Lieve Vrouw van Rust.
Begin 1900 heeft pastoor Drehmanns, broer van de toenmalige bisschop Mgr. 
Drehmanns, veel bekendheid verworven door zijn actie om de Mariadevotie in 
Herten tot meer leven te brengen.
De Roermondse beeldhouwer J. Thissen heeft het beeld uit lindenhout gemaakt 
en de schilderingen waren in barokstijl. Omstreeks 1910 werd het beeld in de 
kerk geplaatst en werd de broederschap van O.L.Vrouw van Rust hieromheen 
opgericht. Het grotere beeld in de Mariakapel van Herten verschilt iets van het 
beeldje in Heppeneert. Johannes, die achter Maria staat, kijkt in Heppeneert naar 
de hemel en in Herten troostend naar Maria.
Pastoor Körner heeft met dezelfde ijver de devotie tot O.L. Vrouw van Rust 
proberen te behouden en te laten toenemen. Hij is de tekstschrijver van een lied 
ter ere van Maria. Het lied bestaat uit vier coupletten, met na ieder couplet een 
refrein.
Onze Lieve Vrouw van Rust 
Moeder van de zoete vrede. 
Die der mensen droefheid sust, 
O, verhoor ook onze beden.
Refrein:   Onze Lieve Vrouw van Rust ) 
    Stel ons klagend hart gerust )  2x
Onze Lieve Vrouw van Rust, 
velen zijn tot U gekomen. 
En Gij hebt in aller hart 
troost en hoop doen wederkomen.
Onze Lieve Vrouw van Rust, 
Geef de vrede aan alle mensen. 
Rust en vrede immers is 
’t Diepst verlangen aller wensen.
Onze Lieve Vrouw van Rust, 
gaat ons leven eens ten ende. 
Met zijn smarten en zijn lust, 
wil Gods straf dan van ons wenden.
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ONTMOETING EN VERBINDING IN DE KATHEDRAAL
De Christoffelparochie is op 9 juli gestart met een informeel samenzijn na de 
Eucharistieviering op zondag. Er is een goede voorbereiding aan voorafgegaan, 
waarbij het kerkbestuur hulp en ondersteuning heeft gekregen van een 
meedenkende parochiaan. We zijn verheugd dat we in navolging van Herten, 
ook in de kathedraal na de Mis koffie en thee kunnen schenken voor degenen 
die daar even tijd voor willen maken. Veel parochianen zitten op dezelfde plaats 
iedere week in de Mis, en dit is een gelegenheid om elkaar ook eens van de 
andere kant te leren kennen, even een praatje te maken, waarbij de dienstdoende 
priester en aanwezige diaken ook aansluiten.
Achter in de kathedraal, richting de Bisschoppenkapel, is hiervoor een plek 
ingericht.
Elkaar ontmoeten, hernieuwde kennismakingen, nieuwe parochianen leren 
kennen, omzien naar elkaar; onder het genot van een kopje koffie of thee, elke 
zondag welkom in de kathedraal.
En uiteraard bent u ook welkom in de Mis. Die begin zoals wellicht bekend is, elke 
zondag om 11.30 uur.



14

BLOEMTAPIJT BIJ KAPEL IN HET ZAND
Graag nodigen wij u weer uit voor een bezoekje aan het jaarlijkse bloemtapijt aan 
de Kapel in het Zand, in het Kruiswegpark aan de Parklaan in Roermond. Ditmaal 
ligt het tapijt er van zaterdag 9 t/m donderdag 14 september.
Het bloemtapijt wordt ieder jaar gelegd ter ere van ‘’t Besjloet’, het einde van 
het bedevaartseizoen. Het onderwerp dit jaar is: De Kerkelijke Kalender, waarbij 
kerkelijke feesten door het jaar heen worden uitgebeeld in bloemen en bijmaterialen 
die gratis verstrekt zijn door bloemisten en kwekers uit Midden-Limburg.
Openingstijden: van 10.00 tot 17.00 uur. De kapel zelf is in de middag open.
Tijdens het Open Monumentenweekend zijn er devotionalia te koop.
De fotoreportage van dit bloemtapijt evenals het boek over het Kruiswegpark zijn 
de hele week te koop in de tent.
De entree is nog altijd gratis.
Wel staat er een offerblok voor een kleine gift aan dit unieke project door 
vrijwilligers, waarbij de opbrengst volledig toekomt aan het onderhoud van het 
Kruiswegpark.
De leden van de Werkgroep Bloemtapijt heten u van harte welkom en zullen een 
en ander uitleggen tijdens uw bezoek.
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INTERNATIONAAL ORGELFESTIVAL
Met genoegen nodigt de Stichting Orgelkring Roermond u uit voor het 
Internationaal Orgelfestival 2023. Het festival vindt deze zomer plaats en omvat 
drie concerten in onze binnenstadskerken.
Op vrijdag 28 juli om 20.00 uur heeft u de 
gelegenheid om in de kathedraal te genieten van 
het herdenkingsconcert b.g.v. de sterfdag van 
J.S. Bach onder de titel ‘Ad Solius Dei Gloriam’. 
Er worden verschillende stukken van Johann 
Sebastian Bach, Franz Liszt en Lionel Rogg ten 
gehore gebracht door de getalenteerde organist 
Jean-Pierre Steijvers, titulair organist van de St. 
Christoffelkathedraal. Entree voor deze avond 
is slechts €10,00.

Op dinsdag 8 augustus om 20.00 uur 
presenteert de stichting 200 jaar Belgisch-
Franse orgeltraditie in de Roermondse O.L.V. 
Munsterkerk. Organist Luc Ponet uit Leuven 
en Tongeren in België zal u verrassen met 
verschillende stukken van grootheden zoals 
Jacques-Nicolas Lemmens, Alexandre Guilmant, 
Charles-Marie Widor, Flor Peeters en Luc Ponet 
zelf. Entree voor deze avond is tevens €10,00.

Tot slot vindt op dinsdag 22 augustus om 20.00 
uur de uitvoering van een breed scala aan 
stukken plaats in de Caroluskapel in Roermond. 
Organist Jan van de Laar uit Helmond, zal 
werken van verschillende componisten ten 
gehore brengen, waaronder Georg Muffat, P. de 
San Lorenzo, Johann Jakob Froberger, Pierre 
du Mage, Johann Sebastian Bach en Johann 
Ludwig Krebs. Entree voor deze avond is 
eveneens €10,00.
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JE MOET HET MAAR WETEN?

HOE SINT-CHRISTOFFEL PATROONHEILIGE VAN DE REI-
ZIGERS WERD
Sint Christoffel staat bekend als 
patroonheilige van de reizigers. Veel mensen 
hebben een afbeelding van Christoffel in 
hun auto of aan een sleutelhanger. Maar 
waarom net hij?
De meest gangbare versie vertelt het 
verhaal van een reus die in de derde 
eeuw in Klein-Azië (Turkije) leefde en daar 
reizigers op zijn schouders over een wilde 
rivier zette, in de hoop daarmee in dienst te 
kunnen treden bij de machtigste koning ter 
wereld. Toen hij op een dag een kind wilde 
overzetten, werd dat tijdens de tocht steeds 
zwaarder. Toen hij opkeek zag Christoffel 
dat hij Jezus op zijn schouders droeg. 
Christoffel begreep dat hij de grootste 
koning nu gevonden had. Hij liet zich dopen 
en trok de rest van zijn leven als prediker rond. De Latijnse naam Christoforus 
betekent ook letterlijk ‘Christus-drager’.
Het tafereel van Christoffel die het Christuskind op zijn schouders draagt, is talloze 
keren in beelden, schilderijen, glas-in-loodramen, medailles en sleutelhangers 
afgebeeld. Het is wel goed om te bedenken dat de ‘Grote Vriendelijke Reus’ de 
westerse interpretatie van Christoffel is. Die staat in contrast met de meer oostelijke 
voorstelling van Christoffel als een ‘kynokephalos’. Dat is een reusachtige wezen 
met een hondenkop. Deze zou door priesters of monniken zijn gedoopt en kon 
daardoor spreken met een menselijke tong. Hij predikte, verrichte wonderen en 
zou zelfs de Romeinse keizer Decius hebben bekeerd, alvorens de marteldood 
te sterven. Op oosterse afbeeldingen is de heilige Christoffel dan ook met een 
hondenkop te zien.
Hoewel de feestdag van Sint Christoffel sinds de vernieuwing van de liturgie 
in 1969 niet meer officieel op de liturgische kalender staat, is hij onverminderd 
populair als beschermheilige van reizigers. In Limburg kennen we ‘Sjtuf’ natuurlijk 
ook als patroonheilige van de kathedraal en van de bisschopsstad Roermond.
We vieren het hoogfeest van Sint Christoffel samen met Sint Jacobus op dinsdag 
25 juli om 19.00 uur in de kathedraal met een feestelijke eucharistieviering.



WEES GEGROET MARIA, KONINGIN DES HEMELS

Hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming
Dinsdag 15 augustus om 11.00 uur 

een Plechtige Hoogmis 
in de O.L.V. Munsterkerk in Roermond

Hoofdcelebrant plebaan 
A. de Graaf Woutering

m.m.v. het Munsterkerkkoor

Dagprogramma
10.15 uur Rozenkransgebed met de blijde geheimen

11.00 uur Hoogmis met zegening van de (zelf meegebrachte) “kroedwès”
12.30 uur Gelegenheid een speciale ‘Munsterkerklunch’ á €15,00 

inclusief koffie/thee of frisdrank te gebruiken bij het ‘Munstercafé’
13.30 uur Rozenkransgebed met de geheimen van het licht

14.00 uur Orgelconcert met samenzang
14.30 uur Rozenkransgebed met de glorievolle geheimen

15.00 uur Gezongen Mariavespers. 
Aansluitend lof en zegen met het Allerheiligste. 

Er is de gehele dag gelegenheid tot geestelijk gesprek en persoonlijke biecht
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MIVA-COLLECTE 2023: DOORBREEK ARMOEDE
Op zondag 27 augustus vindt de MIVA-collecte plaats in onze kerken. Dit jaar 
vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden 
van Kenia, waar Zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te 
maken voor allerarmsten.
ONDERWIJS OP VIER UUR AFSTAND
In de gortdroge provincie Isiolo in Kenia is het 
leven bikkelhard. Meer dan 50 procent van 
de bevolking leeft onder de armoedegrens. 
Omdat ouders op zoek moeten naar een 
bron van inkomen of eten, of zelfs omdat 
ze zijn omgekomen, blijven kinderen alleen 
achter. Ze gaan niet naar school. Terwijl juist 
onderwijs de vicieuze cirkel van armoede 
kan doorbreken. Pauline spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar school, ook 
al is onderwijs soms op meer dan vier uur afstand.

MEEDOGENLOOS GEBIED
Het heeft al meer dan drie jaar niet geregend 
in dit meedogenloze gebied. Zuster 
Pauline: “Dit heeft onnoemelijk veel leed 
veroorzaakt. De meeste inwoners van de 
provincie zijn afhankelijk van het land. De 
pastoralisten (veehoudende nomaden, red.) 
zijn gedwongen om enorme afstanden af te 

leggen op zoek naar grasland en water. Mensen lijden honger. En vooral kinderen 
raken ondervoed of komen zelfs te overlijden.”
EIGEN VERVOER CRUCIAAL
Bijna dagelijks redt Pauline kinderen uit 
deze benarde situatie. De enorme afstanden 
en slechte infrastructuur maken haar werk 
extreem uitdagend. “Het wegennetwerk 
omvat zo’n 1000 kilometer, bijna volledig 
bestaand uit zand- of gravelwegen. Vervoer 
is cruciaal om iedereen te kunnen bereiken, 
alleen daarmee kunnen we onmiddellijk 
helpen waar dat nodig is.” Alleen met hulp van Zuster Pauline kunnen verlaten 
kinderen naar school. Maar één auto is voor Zr. Pauline en haar collega’s niet 
genoeg in dit enorme gebied.
Tijdens de deurcollecte in augustus zamelt MIVA geld in voor nog vier stevige 
auto’s die opgewassen zijn tegen het ruige landschap in Kenia. Zodat nog meer 
kinderen naar school kunnen. Helpt u mee met een donatie?
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PERIODIEK SCHENKEN AAN DE PAROCHIE

Parochies zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van 
parochianen. Wie regelmatig een gift doet aan een parochie kan een groot 
deel van het bedrag terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit kan als het om een 
zogeheten periodieke schenking gaat. Parochies zijn erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI), dat betekent giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Het voordeel van een periodieke schenking ten opzichte van een gewone 
jaarlijkse gift, is dat het bedrag dat fiscaal aftrekbaar is veel hoger is. Wie aan 
alle voorwaarden voldoet, mag de periodieke gift zelfs volledig aftrekken van de 
belasting. Dit laatste is natuurlijk buitengewoon interessant, omdat het de moeite 
waard maakt om een grote gift te doen. Het voordeel van een periodieke schenking 
voor de plaatselijke kerk is dat de parochie voor meerdere jaren verzekerd is van 
inkomsten.

De voorwaarden waaraan een periodieke schenking moet voldoen, zijn de 
volgende: het moet gaan om een jaarlijkse gift van hetzelfde bedrag aan dezelfde 
parochie, het bedrag moet minstens vijf jaar achter elkaar worden betaald (langer 
mag natuurlijk ook) en er moet een schriftelijke overeenkomst zijn gesloten, waarin 
de hoogte en de duur van de periodieke gift zijn vastgelegd. Uiteraard moet de 
gift helemaal vrijwillig worden gedaan en mag de gever er niets voor terugkrijgen, 
want dan zou het geen gift meer zijn. Een groot verschil met een gewone gift is 
dat er voor een periodieke géén fiscale drempel geldt.

Wilt u een overeenkomst sluiten om een periodieke gift te doen? Neem dan even 
contact op met ons parochiebureau in Roermond of Herten.



        Jezus loopt over het water
     Jullie hebben nu (bijna) zomervakantie. Wie weet 
gaan jullie ook zwemmen in zee, in een meer of in

Matteüs, 14, 22-33 
Op een keer geeft Jezus een grote groep mensen te eten 
met slechts een paar broden. Ze houden zelfs nog over. 
Daarna stuurt Jezus zijn leerlingen in de boot en zegt dat ze 
alvast naar de overkant moeten varen. Hij zal de mensen 
naar huis sturen. Als alle mensen vertrokken zijn, gaat Jezus 
de berg op. Hij wil alleen zijn om te kunnen bidden. Het 
wordt avond en Hij is daar alleen. De leerlingen in de boot 
zijn al een flink eind van de kust. Maar ze hebben last van de 
golven. Ze hebben tegenwind. Tegen de ochtend loopt Jezus 
over het meer naar hen toe. Als de leerlingen Hem zo over 
het meer zien lopen, raken zij van streek. Ze denken dat ze 
een spook zien. Van angst gaan ze schreeuwen. Maar Jezus 
zegt meteen tegen hen: “Wees maar gerust, Ik ben het. 
Wees niet bang.” “Heer” antwoordt Petrus, “als U het bent, 
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.” 
Hierop zegt Jezus: “Kom!” Petrus stapt uit de boot en loopt 
over het water naar Jezus toe. Maar als hij merkt hoe hard 
de wind is, wordt hij bang. Hij begint te zinken en schreeuwt: 
“Heer, red mij!” 
Meteen steekt Jezus zijn hand uit en grijpt hem vast. 
Hij zegt tegen Petrus: “Is je geloof nog zo klein? Waarom 
heb je getwijfeld?” Ze stappen in de boot en de wind 
gaat liggen. De leerlingen in de boot knielen voor Jezus 
neer en zeggen: “U bent echt de Zoon van God”.

het zwembad. Probeer dan eens uit of je over water kan lopen…. 
We denken dat dit niet zal lukken. Jezus heeft het wel gedaan en 
Petrus ook een beetje, ze liepen over water. 

 

Heer,
 red mij!
Amen

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan 
voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over

te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl
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Een wonder
Dat Jezus over het water loopt is heel bijzonder.
Als iets niet kan, maar het toch gebeurt, 
noemen we dat vaak een wonder. Toch 
klopt dat niet. Het is pas een wonder 
als God ons er iets door wil zeggen. 
Een wonder moet betekenis hebben.  

Betekenis van over water lopen
Water heeft in de Bijbel een bijzondere
betekenis. Door water komt er leven maar 
door water komt er ook dood. Als het hard 
stormt en de boot vol loopt, zijn de leerlingen bang 
dat ze zullen verdrinken en doodgaan. Door over het water 
te lopen wil Jezus laten zien dat Hij sterker is dan de dood. Mensen 
denken soms dat na de dood alles is afgelopen. Door dit wonder laat 
Jezus zien dat Hij ons na de dood nieuw leven geeft bij God de Vader. 

Wat kunnen wij leren van Petrus?
Als God ons vraagt iets moeilijks of zelfs onmogelijks te doen, mogen 
we erop vertrouwen dat Jezus ons zal helpen. We hoeven niet bang te 
zijn. Ook niet als de golven om ons heen hoog zijn, als de wind hard 
waait en alles lijkt tegen te zitten. Met Jezus hoeven we nooit bang te 
zijn. Voor Jezus is niks onmogelijk. En als we toch bang worden; mogen 
we het schietgebedje van Petrus doen: “Heer, red mij!”

Waarom zinkt Petrus?
Petrus loopt over het water naar Jezus toe. 

Maar even later begint hij te zinken.Waarom 
lukte het eerst wel om over het water lopen 

naar Jezus en daarna niet meer?
 

Lees het 
antwoord 
en vind de 
kleurplaat 

hier:

rkkids.nl/rubriek-vraag-antwoord 
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WIE WAT WAAR?
’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël 
parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,-  
kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar 
een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.
Pastoraal team
Pastoor-deken: A. De Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Telefoon:  0475 - 33 49 24 E-mail plebaan@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com
Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond
Telefoon: 0475 - 31 04 45 E-mail: heaklein@gmail.com
Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 87 08 E-mail: ceesenhetske@gmail.com
Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond
Telefoon: 0475 - 33 60 47 E-mail: diakenroermond@gmail.com
Aanvangstijden H. Missen
Kathedraal: op zondag om 11.30 uur
Munsterkerk: van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur 
Michaëlkerk: op zondag om 10.00 uur.
Openingstijden Kathedraal voor publiek 
Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten 
en vragen te beantwoorden.
Openingstijden Munsterkerk voor publiek 
Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor 
het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in 
de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open 
van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op 
zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens 
deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan 
ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en 
tot kort na de vieringen.
Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag, donderdag 
en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Openingstijden Michaëlkerk voor publiek
De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Beklimmen toren Kathedraal: van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de 
maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 3,- p.p. Daarnaast kan 
er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan via 
torenbeklimming@gmail.com
Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken 
A. De Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).
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WIE WAT WAAR? 
Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het 
parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest, tel. 0475 - 33 49 24 of parochiekantoor 
H. Michaël, tel. 0475 - 33 22 69.

Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.  

Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. 
Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op 
met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden 
de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk. 

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. 
Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de pastoor-deken 
of de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus of via de website. Misintenties worden 
gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:
Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 030518
    NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)
Michaëlparochie: Kerkbijdrage: NL29 ABNA 0845 4495 16
Stichting Renovatie Kathedraal: NL40 RABO 0174 1833 99
    (Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:
Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat 
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond Bereikbaar op di en do van 10.30 -12.30 uur. 
Telefoon: 0475 - 33 49 24 E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl

Parochiebureau parochie H. Michaël:
Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms 
Kerkpad 2, 6049 BR Herten Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur 
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Website: aanleveren artikelen via webmaster@roermondparochiecluster.nl

‘t Klökske: aanleveren kopij voor ‘t volgende Klökske vóór dinsdag 10 oktober 2023 
via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl

https://www.roermondparochiecluster.nl
http://www.miva.nl
mailto:herten@roermondparochiecluster.nl 
mailto:webmaster@roermondparochiecluster.nl
mailto:redactie@roermondparochiecluster.nl
https://www.roermondparochiecluster.nl


Wilt u een abonnement op ‘t Klökske? 
Neem contact op met uw parochiebureau!


