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“Een van de beelden welke de Bijbel gebruikt om de 
heilige Geest aan te duiden is het waaien van de 
wind. In het Evangelie van Pinksteren lezen we: “Na 
deze woorden blies Hij over hen en zei: Ontvangt de 
heilige Geest”. Ook in het scheppingsverhaal wordt 
de Geest van God vergeleken met wind: “De Geest 
van God zweefde over de wateren”. Wanneer God 
dan de mens in het bestaan brengt, lezen we: “Toen 
boetseerde Jahweh God de mens uit stof, van de 
aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in”. 
De wind, als een onzichtbare kracht, is een beeld voor 
die heilige Geest welke God ons schenken wil.

Ons eigen leven zouden we misschien wel mogen vergelijken met een 
blaasinstrument. Door zo’n instrument stroomt immers lucht, waardoor het 
instrument als het ware tot leven komt en geschikt wordt voor het doel waarvoor 
het gemaakt is. Er zijn echter veel verschillende blaasinstrumenten. Maar of je 
nu een blokfluit of een fagot hebt, ‘n trompet of een tuba; er komt pas geluid uit 
als er lucht doorheen geblazen wordt. Zo zal ook in ons eigen leven de Geest 
van God kansen moeten krijgen, opdat er de muziek uit komt welke God voor 
en met ons bedoeld heeft. Het is de éne Geest die verschillende gaven geeft, 
overeenkomstig ieders persoonlijke roeping. Zoals de piccolo en de bazuin een 
geheel verschillend geluid laten horen, zo zijn ook mensen bedoeld en geroepen 
om ieder hun eigen roeping te verwezenlijken.
De verschillen tussen de instrumenten zijn echter geenszins gericht op 
tegenstrijdigheid. Ieder heeft zijn eigen plaats en een juist samenspel zal 
uiteindelijk bijdragen tot een grotere harmonie. Zo zullen ook wij, mensen met 
onze geheel unieke en eigen roeping, kunnen bijdragen tot een menselijke 
harmonie zoals deze door God bedoeld is. Het is immers de ene en dezelfde 
Geest die in ieder van ons werkzaam wil zijn. Ook, ja, zelfs de hiërarchie in 
de Kerk is zo’n gave van de heilige Geest. Soms spreken mensen over deze 
ordening van de geloofs familie als zou het een schaduwzijde betreffen of althans 
een noodzakelijk kwaad. Het is echter een van de gaven van de heilige Geest, 
waardoor God ons, zijn geliefde mensen die de familie vormen welke wij Kerk 
noemen, wil hoeden, geleiden en tot een harmonieus geheel brengen. Ook daar 
mogen wij God dus dankbaar voor zijn. In de persoon van paus Franciscus 
mogen wij de plaatsbekleder van Jezus op aarde zien. Niet omdat hij uit zichzelf 
zo goed zou zijn of menselijk onfeilbaar, maar omdat Gods Geest hem maakt tot 
een bruikbaar en toonaangevend instrument in de ordening van Zijn harmonie.

“DÁÁR ZIT MUZIEK IN...!”
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Het belangrijkste is niet of wij geweldige ervaringen van de heilige Geest hebben, 
maar of wij ons openstellen voor Zijn werking en op deze wind willen spelen zoals 
wij bedoeld zijn. Als wij tot God spreken zoals de Geest ons ingeeft, van hart tot 
hart, als vrienden onder elkaar; als wij woorden van geloof durven spreken in een 
wereld die meer op plezier, vermaak en winst is gericht; als wij een teken van 
verzoening durven stellen temidden van haat en ruzie; als wij de liefde laten zien 
in een wereld die, zonder dat zelf te weten ten diepste hunkert naar God...dàn 
mogen wij weten dat het Gods Geest is die in ons leeft, doorheen ons blaast en tot 
harmonie zal brengen. Dan zal Pinksteren opnieuw een hoorbare en ervaarbare 
realiteit in ons leven worden.

“Kom, heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in ons het 
vuur van Uw liefde!” Harmonia Caelestis...

Alexander de Graaf Woutering
plebaan-deken

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?
O.L.V. MUNSTERKERK
Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand in de 
Munsterkerk. De Schola Sancti Christofori zingt iedere 1e zondag van de maand 
in de O.L.V. Munsterkerk een Gregoriaanse mis.

SINT-CHRISTOFFELKATHEDRAAL
De Schola Sancti Christofori zingt op de 3e zondag van de maand in de kathedraal 
een Gregoriaanse mis.

H. MICHAËLKERK
Het Kerkelijk Herenkoor zingt iedere eerste zondag van de maand een 
Gregoriaanse mis. Elke derde zondag van de maand is gezinsmis / Michaëlzondag 
met zang en muzikale begeleiding door het Familiekoor. Elke vierde zondag 
Kerkelijk Zangkoor Herten (Nederlands/samenzang).

AGENDA
28 mei 2023 Hoogfeest Pinksteren
29 mei 2023 Tweede Pinksterdag; Maria, Moeder van de Kerk
3 juni 2023 Priesterwijding
4 juni 2023 Hoogfeest Heilige Driëenheid
11 juni 2023 Hoogfeest Heilig Sacrament

Sacramentsprocessie gaat helaas niet door
16 juni 2023 Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
29 juni 2023 Hoogfeest Petrus en Paulus	
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UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
31 maart 2023 Jos Hermans (65 jaar)
25 april 2023 Toos Steuns (82 jaar)
19 mei 2023 Hans Theunissen (77 jaar)

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MICHAËLKERK
26 april 2023 Betsie Jetten-Wetterhahn (91 jaar)
22 mei 2023 Jan Hannen (81 jaar)
24 mei 2023 Henk Henssen (76 jaar)

HUWELIJKEN IN DE KATHEDRAAL
20 mei 2023 Glenn Sieswerda en Simone Schreurs

GEDOOPT IN DE KATHEDRAAL
30 april 2023 Han Simons
7 mei 2023 Lewis Salama 

GEDOOPT IN DE MICHAËLKERK
16 april 2023 Azzurra Wilms
23 april 2023 Joris Schroeten
14 mei 2023 Marvison Calvenhoven

EERSTE H. COMMUNIE IN DE MICHAËLKERK 
Op zondag 21 mei hebben in de H. Michaëlkerk in Herten deze veertien kinderen 
hun Eerste H. Communie ontvangen. Proficiat aan alle kinderen en hun familie.

Isabel Bonné Steenen Brug
Marvison Calvenhoven Hubertusschool
Dex Dibattista Aan de Roer
Bram Dirkx de Stapsteen
Jonas Dols de Stapsteen
Guus Drohm Hubertusschool
Jonah van Laer Aan de Roer
Christiaan van der Linden de Stapsteen
Karlijn Lousberg Aan de Roer
Ezra Mathew Aan de Roer
Féline Peters de Stapsteen
Kyan Rademakers de Stapsteen
Kim Selder de Zonnewijzer
Jonathan ten Voorde Hubertusschool
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Ruim 10 jaar geleden begonnen zes vrouwen met passie 
voor de gospel, Gospelkoor Gioia. De groep uit Rimburg, 
Landgraaf is nu uitgegroeid tot een zeer hecht gospelkoor 
in de leeftijd variërend van 15 tot 60 jaar. Zowel vrouwen 
met (solistische) zangervaring als ook dames die voor 
het eerst in koorverband zingen, hebben hun plaats 
gevonden in dit koor. Ook zijn er een paar kanjers 
van mannen gaan meezingen om de koorklank meer 
‘body’ te geven.
De Geest waait! Dat is het thema van de 
Oecumenische Pinksterviering die dit jaar op  zondag 
28 mei om 13.00 uur op het Kloosterwandplein in 
Roermond is. De inspirerende gezangen van het koor, 
ondersteund met beeldende dans door jeugdige 
leden en passende teksten door de voorgangers, 
zullen zorgen voor een bijzonder Pinkstergevoel bij de 
mensen die hier een uurtje de tijd voor nemen.
Bij slecht weer wordt deze oecumenische Pinksterviering 
verplaatst naar de Munsterkerk.

	 facebook.com/GospelkoorGioia

CONCERT MUNSTERMUZE 
De Roermondse Cultuurnacht wordt een weekend op 23, 24 en 25 juni. 
Dit weekend zal vast start gaan op vrijdagavond 23 juni om 20.00 uur met een 
Munsterkerk concert.De eeuwenoude mystieke Munsterkerk zal zich vullen met 
o.a. de klanken van the Phantom of the Opera.
Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor brengt songs als Angel of Music, Think of 
me en Music of the night o.l.v. John Gerits. Hij gaat ook in duet met de sopraan 
Amber Nelissen, bekend als de Duivel in de laatste Schinderhannes. Daarnaast 
zingt zij met haar zus Britt duetten uit musicals. Beiden studeerden aan het 
conservatorium in Rotterdam.
Het fluitensemble Mei Li uit Weert o.l.v. Susanne Willems brengt hedendaagse en 
klassieke composities, van Single yellow line van Gareth McLearnon tot Händels 
Queen of Sheba.
Het concert belooft een betoverend voorspel te worden van de Roermondse 
Cultuurnacht.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.cultuurnachtroermond.nl

PINKSTERVIERING M.M.V GOSPELKOOR GIOIA
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ZINGEN IS DUBBEL BIDDEN, WORDT VAAK GEZEGD! 

Het is gelukkig nog mogelijk om een aantal vieringen muzikaal, met mooie 
afwisselende koorzang te ondersteunen. Dit dankzij de inzet van enthousiaste 
koorleden. Om in de toekomst de vieringen muzikaal ‘luister’ bij te zetten is 
uitbreiding/ verjonging van het ledenbestand echt noodzakelijk.
Wat zou het toch mooi zijn als we het ‘samen-Kerk-zijn’ ook op muzikaal vlak 
kunnen uitdragen.

We willen daarom een beroep doen op 
enthousiaste en betrokken mensen om 
dit te realiseren!
Zingen in een kerkkoor geeft veel 
voldoening en zorgt voor de samenhang 
binnen een geloofsgemeenschap, 
waarbij ook het sociale aspect heel 
waardevol kan zijn. 
Zingen is bovendien ook goed voor de 
nodige ontspanning en daarbij zal de 
mooie kerkmuziek ons helpen in ‘balans’ 
te blijven.
Kortom, voldoende reden om de stap te 
wagen!

U bent van harte uitgenodigd om een of meerdere repetities bij te wonen van het 
Onze Lieve Vrouwe Munsterkerkkoor.
Het zou mooi zijn wanneer u een blijvend lid wordt.
We repeteren op maandagavond om 19.00 uur in het zaaltje achter de 
H. Michaëlkerk in Herten. 
Elke 4e zondag van de maand zingen we tijdens de H. mis om 10.00 uur in de  
O.L. Vrouwe Munsterkerk.
Ook op Hoogtijdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren zingt het koor begeleid 
en ondersteund door het orgel maar soms ook nog met een instrumentalist. 
Aanmelding kan zowel telefonisch als per e-mail bij het parochiebureau op  
tel. 0475-334924 of per e-mail roermond@roermondparochiecluster.nl 
of via de secretaris Valentine Thijssens op tel. 0475-332080 / mob. 06-48676680  
of per e-mailvalentinethijssens@gmail.com

TWIJFEL NIET EN ZING MET ONS MEE!!

LAAT UW (ZANG)STEM MEETELLEN!
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Onder deze titel is tot en met t/m 4 juni in de kathedraal een tentoonstelling te 
bezichtigen die de bezoeker meeneemt in de geschiedenis van de Heilig Grafkerk 
in Jeruzalem en informeert over de Ridderlijke Orde van het Heilig Graf van 
Jeruzalem. De tentoonstelling bestaat uit vijftien panelen vol prachtige foto’s. 
Het verhaal vertelt over de kleine christengemeenschap in Jeruzalem, die al 
2000 jaar een schat bewaart en bewaakt: 
het lege graf van de verrezen Jezus. Wie de 
panelen volgt, loopt als het ware door de Heilig 
Grafkerk. U ziet en leest over de belangrijkste 
plekken in het eeuwenoude gebouw. Zo ook 
over de rol van de franciscanen. Zij kregen in 
1342 de opdracht van de paus om de, voor ons 
katholieken, heilige plaatsen te bewaken. En 
dat doen zij tot op de dag van vandaag! 
Tot slot wordt de bezoeker geïnformeerd over de 
geschiedenis van de Ridderlijke Orde van het 
Heilig Graf van Jeruzalem. Over de spiritualiteit, 
over de onderlinge broederschap maar vooral 
over de caritas die de Orde bedrijft zodat de 
medechristenen in het Heilig Land ondersteund 
kunnen worden in hun vaak moeilijke bestaan.
De panelen werden oorspronkelijk in het Frans 
gepresenteerd en waren bedoeld voor een 
aantal kerken in Frankrijk. De Belgische Landscommanderije van de Orde heeft 
de teksten vertaald om deze verder in de Benelux te kunnen gebruiken. Het is 
een reizende tentoonstelling, die tussen 6 mei en 18 juni in Limburg te bezichtigen 
is: via de Sterre der Zee in Maastricht naar de kathedraal in Roermond en 
aansluitend naar de Petrus’ Banden-kerk in Venray. En zo reizen de panelen het 
hele jaar 2023 door Nederland.
Onze bisschop, mgr. Harrie Smeets is niet alleen in de rang van Groot Officier 
verbonden aan de Orde, maar was tot voor kort ook de grootprior van de 
Nederlandse Landscommanderije. Vanwege zijn ziekte heeft hij die functie 
moeten neerleggen. In al zijn rollen binnen de Orde zette en zet hij zich in voor 
de medechristenen in het Heilig Land. We zijn als parochie extra blij dat deze 
reizende tentoonstelling in de periode rondom de priesterwijdingen op 3 juni in 
zijn kathedraal te bezichtigen is.

ALS EEN PELGRIM NAAR HET HEILIG GRAF
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samen
één missie.
Steun het werk 
van onze bevlogen 
missionarissen

Week Nederlandse Missionaris
Pinksteractie 20 – 28 mei 2023

geloven
in de ande r,

  8



“Geloof kan helpen bij het verwerken van trauma’s,” weet Sander Kesseler (41), 
missionaris in Uganda. Hij is priester in Kitgum Mission Parish in het noorden van 
het land en werkte vele jaren in het vluchtelingenkamp Palabek. Daar maakte 
hij mee hoe vluchtelingen bepaalde trauma’s beter kunnen verwerken met de 
spirituele begeleiding vanuit de kerk. “Dat geeft mij voldoening ook al kan het 
soms heel heftig zijn.”

VLUCHTELINGEN
Het vluchtelingenkamp Palabek is in 2017 opgezet 
door verschillende samenwerkende kerken. 
Het ligt op zo’n veertig kilometer van Kitgum 
Mission Parish, de parochie waar Sander 
woont en werkt. In het kamp worden 
vluchtelingen uit Zuid-Sudan opgevangen 
die vluchten voor de burgeroorlog die in hun 
land woedt. Nog steeds komen er dagelijks 
vluchtelingen vanuit het buurland binnen, 
uitgehongerd en zwaar getraumatiseerd. Veel 
vrouwen zijn tijdens de vlucht verkracht en zijn 
hiv-positief en veel vluchtelingen zijn kindsoldaten 
geweest. “Maar kun je hun dit kwalijk nemen als zij als kind 
gedwongen werden vreselijke dingen te doen?” Sander is ervan overtuigd dat 
de jeugd de toekomst heeft. Hij probeert de jongeren te integreren zodat zij in 
vrede met elkaar kunnen leven. “Dat doe ik onder meer door de jongeren samen 
te laten sporten. Ook bied ik workshops aan.” Sander heeft ook een vakschool 
opgericht in het vluchtelingenkamp. De school begon onder een boom en is 
inmiddels uitgegroeid tot een grote vakschool met verschillende gebouwen. 

CRUCIAAL MOMENT
Als kind ging Sander elke zondag met zijn ouders naar de kerk in Heumen. Na de 
middelbare school begon hij aan de pabo. Maar halverwege de opleiding kwam bij 
hem sterk het gevoel op dat hij priester wilde worden. Hij kreeg echter het advies 
eerst de opleiding af te maken en dan terug te komen. Het was een moeilijke tijd 
voor hem. “Ik was zoekende en had een gevoel dat ik niet kon plaatsen,” vertelt 
hij. Sander spijbelde in die tijd veel van school en was vaak in de kerk te vinden. 
Een cruciaal moment was de dag voordat Sander met zijn vriendin op vakantie 
zou gaan. Zijn vader belandde in het ziekenhuis en werd in een kunstmatig coma 
gehouden. Hij stond met zijn vriendin aan het bed van zijn vader en vroeg zich op 
dat moment af: “Als ik in dit bed zou leggen, ben ik dan gelukkig geweest?”

UGANDA GAAT ONDER JE HUID ZITTEN
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Diep van binnen kende hij het antwoord: “nee”. Een maand later beëindigde hij 
de relatie met zijn vriendin en volgde het pad van God. Sander begon in 2001 
aan de priesteropleiding in Den Bosch. Door een uitwisselingsprogramma van de 
parochie in Den Bosch kwam hij met twee andere seminaristen in Uganda. Een 
land dat hem meteen raakte. “Uganda gaat onder je huid zitten en gaat niet meer 
weg.” Hij rondde zijn priesteropleiding af en werd in Uganda tot priester gewijd. 

TELEFOONTJE
Sander woonde en werkte tot 2017 in het zuiden van het Afrikaanse land en 
heeft er geholpen een middelbare school op te zetten. Toen een collega van de 
school meer interesse had om zijn eigen zakken te vullen en er geld verdween, 
ontstonden er conflicten en werd de situatie voor Sander onhoudbaar. Hij stond 
op het punt naar Nederland terug te keren. “Opeens kreeg ik een telefoontje van 
de president,” vertelt Sander. De president had van al het goede werk gehoord 
en wilde de Nederlandse missionaris graag in zijn land houden. Na een gesprek 
met de aartsbisschop werd Sander overgeplaatst naar het vluchtelingenkamp 
Palabek in het noorden van het land. In die tijd kwam Sander ook in contact met 
de Week Nederlandse Missionaris die zijn missie financieel ondersteunt. 
Kijk voor meer informatie op de website www.weeknederlandsemissionaris.nl

geloven
in de ander,
help ons

samen
één missie.
doneer!

scan en doneer

Week Nederlandse Missionaris
Pinksteractie 20 – 28 mei 2023
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Op Tweede Paasdag werd in de kathedraal een nieuw gebrandschilderd raam 
in aanwezigheid van bisschop Harrie Smeets onthuld. Het is het achtste en 
laatste raam dat ontworpen is door Diego Semprun Nicolas, kleinzoon van de 
vermaarde glaskunstenaar Joep Nicolas. Het nieuwe raam heeft de Roermondse 
Sacramentsprocessie als thema.

FOTO’S UIT ONZE PAROCHIE
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Het bisdom heeft sinds vorig jaar een waarderingsmedaille voor misdienaars/
acolieten/kosters laten ontwerpen. De medaille heeft de vorm van een kruis, 
bekroond met een bisschopsmijter en versierd met processiekruis, flambouw, 
ampullen en wierook. Het lintje is rood-wit, verwijzend naar de plechtige kleding 
van acolieten.
In het midden is Sint Tarcisius afgebeeld, patroonheilige van misdienaars. Hij was 
in de derde eeuw te Rome onderweg om de heilige Communie te brengen naar 
de zieken. Daarbij werd hij lastiggevallen door niet-christenen, die er bij hem op 
aandrongen om de Communie te laten zien. Tarcisius weigerde dit, waarop hij 
werd gedood door zijn belagers. Hij is afgebeeld met een gesloten hand voor zijn 
hart, waarin hij de Communie draagt.
Het kerkbestuur heeft voor tien vrijwilligers deze medailles aangevraagd uit 
dankbaarheid, als inspiratie en kracht. Op Hemelvaartsdag zijn onder het 
toeziend oog van bisschop Smeets de volgende personen onderscheiden voor 
hun jarenlange inzet in de parochiekerken van ons cluster. (De onderscheidingen 
zullen op kerkelijke feestdagen door de jubilarissen gedragen worden)
MEDAILLE GOUD 45 MM LANG LINT: 
Voor misdienaars/acolieten die van kinds af aan de mis dienen en dat al 10 jaar 
of langer doen: 
Herten: Carsten Cootjans, Luc Demandt en Luuk Bastings.
MEDAILLE GOUD 55 MM KORT LINT: 
Voor acolieten/kosters die 20 jaar of langer actief zijn: 
Roermond: Leon en Lisette Kamphuis, Marcel Schoeber en Ron Wintjes.
MEDAILLE GOUD-ROOD 55 MM KORT LINT: 
Voor acolieten/kosters die 40 jaar of langer actief zijn: 
Roermond: Rob Dückers en Gijsbrecht Dieteren
MEDAILLE GOUD-ROOD-WIT 55 MM KORT LINT: 
Voor acolieten/kosters die 50 jaar actief zijn: 
Roermond: Hans Dohmen meer dan 60 jaar actief

TARCISIUS-MEDAILLES 2023 UITGEREIKT
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VOOR KINDEREN: PINKSTEREN KLEURPLAAT



’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël 
parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,-  
kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar 
een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.
Pastoraal team
Pastoor-deken: A. De Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Telefoon:  0475 - 33 49 24	 E-mail plebaan@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 22 69	 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com
Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond
Telefoon: 0475 - 31 04 45	 E-mail: heaklein@gmail.com
Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 87 08	 E-mail: ceesenhetske@gmail.com
Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond
Telefoon: 0475 - 33 60 47	 E-mail: diakenroermond@gmail.com
Aanvangstijden H. Missen
Kathedraal:	 op zondag om 11.30 uur
Munsterkerk:	 van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur 
Michaëlkerk:	 op zondag om 10.00 uur.
Openingstijden Kathedraal voor publiek 
Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten 
en vragen te beantwoorden.
Openingstijden Munsterkerk voor publiek 
Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor 
het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in 
de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open 
van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op 
zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens 
deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan 
ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en 
tot kort na de vieringen.
Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag, donderdag 
en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Openingstijden Michaëlkerk voor publiek
De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Beklimmen toren Kathedraal: van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de 
maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 3,- p.p. Daarnaast kan 
er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan via 
torenbeklimming@gmail.com
Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken 
A. De Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).

WIE WAT WAAR?
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Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het 
parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest, tel. 0475 - 33 49 24 of parochiekantoor 
H. Michaël, tel. 0475 - 33 22 69.

Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.  

Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. 
Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op 
met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden 
de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk. 

Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.

H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.

Biechtgelegenheid: volgens afspraak.

Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. 
Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de pastoor-deken 
of de kapelaan.

Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus of via de website. Misintenties worden 
gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl

Bankrekeningnummers:
Christoffel/H. Geestparochie:	 NL34 INGB 0001 030518
				    NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)
Michaëlparochie: Kerkbijdrage:	 NL29 ABNA 0845 4495 16
Stichting Renovatie Kathedraal:	NL40 RABO 0174 1833 99
				    (Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)

Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:
Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat 
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond	 Bereikbaar op di en do van 10.30 -12.30 uur. 
Telefoon: 0475 - 33 49 24	 E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl

Parochiebureau parochie H. Michaël:
Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms 
Kerkpad 2, 6049 BR Herten	 Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur 
Telefoon: 0475 - 33 22 69	 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl

Website: aanleveren artikelen via webmaster@roermondparochiecluster.nl

‘t Klökske: aanleveren kopij voor ‘t volgende Klökske vóór dinsdag 4 juli 2023 
via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl
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Swalmerstraat 100
Geopend op woensdag, donderdag 
en zaterdag van 14.00 - 17.00 uur

Bezoek de verborgen parel 
van Roermond

Kathedraal

Munsterkerk

Caroluskapel

Swalmerstraat

Lindanusstraat

400 m.

500 m.


