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NIEUW LEVEN
“Op de eerste dag van de week....vroeg in de morgen - het was nog donker - 
spoedde Maria Magdalena zich naar het graf en vervolgens naar Petrus en 
Johannes...zij liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus 
vooruit”. Alles wijst er op dat die eerste zondag in de geschiedenis van de Kerk een 
gewone dag van mensen zou gaan worden. Zeker nog geen vrije dag, maar een 
werkdag net als alle andere, vol van menselijke activiteit. Het werk van mensen: 
dat is de betekenis die Maria Magdalena hecht aan de weggerolde steen en aan 
het lege graf. Het scheen bepaald geen ‘Dag des Heren,’ geen zondag; de zon 
was duidelijk in haar hart nog niet doorgebroken. Integendeel, die zondag had 
alles van een sterfdag. Zij zocht God als een dode in het graf, een dood lichaam 
dat mensen kunnen wegnemen en neerleggen.
Het komt gewoon nog niet in haar op om Gods werk er in te zien. Als mens zijn 
we onderworpen aan de wetmatigheden van deze wereld; gebonden aan stof, 
tijd en ruimte tot in de dood. God toont ons daarentegen in Jezus’ Verrijzenis en 
in de daarop volgende verschijningen aan Zijn leerlingen, dat deze grenzen voor 
Hem niet gelden. Hij stijgt er letterlijk en figuurlijk bovenuit. Hoe nabij God ons in 
Zijn Zoon Jezus ook is door zelf mens te worden, toch blijft Hij altijd ook de Totaal 
Andere. Maar hoe vaak zijn wij mensen zelf niet geneigd God naar onze hand te 
willen zetten en maken wij van Hem een verlengstuk van onze eigen verwachtingen 
en prestaties? Wij pogen God maar al te vaak te herscheppen naar óns beeld 
en gelijkenis.  Alle liefdevolle toewijding en oprecht menselijke inspanning van de 
leerlingen ten spijt; deze boden uiteindelijk geen ander perspectief dan het doods 
perspectief van een graf. Komt deze ervaring niet overeen met de beleving van 
de wekelijkse zondag vandaag de dag door velen?

“Op zondagen is er bij ons thuis niet veel te doen,” zeggen velen: “Zondag? Sááái!”. 
Een 17-jarige schrijft in haar dagboek: “Het weekend, vooral de zondag, gaat 
letterlijk aan je voorbij. Door de week moet je van alles, op zondag moet je niets 
en daarom weet je niet wat je moet doen. Dat klopt toch niet?!?” Voor haar werd 
het geen zondag; die dag is voor haar zonder zin, doelloos en doods. 

“Zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit 
de doden moest opstaan.”
Johannes was de eerste leerling die zag én geloofde. Zoals de zwachtels en de 
zweetdoek in het lege graf lagen, namelijk keurig gerangschikt, wezen ze niet 
op een haastige diefstal, maar op een liefdevolle en rustige hand. Die zondag 
werd voor hem inderdaad een dag van de Zon, waarop hij mocht ervaren dat 
het leven niet enkel een opgave is, maar nog veel meer een gave, een prachtig 
geschenk. Niet dankzij maar ondanks zijn menselijke activiteit vierde hij op die 
zondag de hoop in zijn leven. Als gelovigen zijn wij eveneens geroepen die  

VOORWOORD
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Zon te laten stralen, zodat iets zichtbaar wordt van het nieuwe leven dat Jezus 
ons schenkt. In Jezus’ Verrijzenis heeft God het schamele menselijke pogen 
definitief op een hoger plan gebracht. En Hij deed het voor ons. Hij wenst dat 
ook wij ons zullen verheugen over deze vernieuwing van het leven: Door Hem 
en met Hem en in Hem zoals de priester tijdens elke viering van de Eucharistie 
bidt of zingt. Daarin juist vieren wij Jezus’ dood en Verrijzenis en krijgen we er 
op de meest innige wijze zelf deel aan. Zouden we de openlijke verhouding van 
het sterven en het weer levend worden van Jezus (waarvan wij en de wereld 
de uiteindelijke redding verwachten) laten afhangen van wat voor stemming we 
in het weekend hebben of hoe we van zaterdag op zondag geslapen hebben? 
Wie op de juiste wijze de zondag, ja, elke zondag, viert, zal God ongedwongen 
wíllen danken in de kerk samen met  medegelovigen tijdens de heilige Mis. Dan 
hoeven we nooit meer te wanhopen, ook wanneer er menselijkerwijs geen hoop 
meer is. Dan mogen we delen in de Paasoverwinning van het leven op de dood. 
Een Duits spreekwoord zegt dan ook met recht: “Wie Dein Sonntag, so Dein 
Sterbetag!” Of in een verklarende variant: “Wer für Gott keine Zeit hat, für Den 
hat Gott keine Ewigkeit!” Een indringende uitnodiging derhalve om te leven vanuit 
het perspectief van Gods eeuwigheid en om in elke zondag het nieuwe leven als 
Godsgeschenk te herkennen, te aanvaarden en met vreugde te beleven.
Een Zalig Pasen van harte toegewenst! Dat geldt voor deze en iedere toekomstige 
zondag!      Plebaan    De    Graaf    Woutering
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AGENDA

2 april 2023 Palm- en passiezondag
6 april 2023 Witte Donderdag
7 april 2023 Goede Vrijdag
8 april 2023 Stille Zaterdag
9 april 2023 Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van de Heer
10 april 2023 Tweede Paasdag
30 april 2023 Roepingenzondag
18 mei 2023 Hemelvaartsdag

UITGELEIDE GEDAAN VANUIT DE MUNSTERKERK
11 maart 2023 Jo Wiermans-Laumen (97 jaar)

WANNEER ZINGEN ONZE KOREN?
O.L.V. MUNSTERKERK
Het O.L.V. Munsterkerkkoor zingt iedere 4e zondag van de maand in de 
Munsterkerk. De Schola Sancti Christofori zingt iedere 1e zondag van de maand 
in de O.L.V. Munsterkerk een Gregoriaanse mis.
SINT-CHRISTOFFELKATHEDRAAL
De Schola Sancti Christofori zingt op de 3e zondag van de maand in de kathedraal 
een Gregoriaanse mis.
H. MICHAËLKERK
Het Kerkelijk Herenkoor zingt iedere eerste zondag van de maand een Gregori-
aanse mis. Elke derde zondag van de maand is gezinsmis / Michaëlzondag met 
zang en muzikale begeleiding door het Familiekoor. Elke vierde zondag Kerkelijk 
Zangkoor Herten (Nederlands/samenzang).

Wij maken u nogmaals attent op het volgende: 
PER 1 JUNI KAN ER GEEN GEBRUIK MEER WORDEN 

GEMAAKT VAN ACCEPTGIRO’S
Er zijn diverse parochianen die gebruik maken van acceptgiro’s o.a. voor het 
betalen van de kerkbijdrage. Per 1 juni kan geen gebruik meer worden gemaakt 

van acceptgiro’s.
Acceptgiro’s na 31 mei door de bank ontvangen, worden niet meer verwerkt.
Op de website www.acceptgiro.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp

of indien u geen internet heeft kunt u terecht bij het parochiebureau.
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HOE STAAT DE PAROCHIE ER FINANCIEEL VOOR?
Het is een hele klus geweest om na het plotseling overlijden van dhr. Imkamp de 
voorgaande boekjaren bij te werken en de exploitatie rekeningen en balansen 
samen te stellen.

Wij als bestuur zijn blij bekend 
te kunnen maken dat we 
boekhoudkundig geheel bij zijn.
Ondanks diverse pogingen lukt het 
niet om de begroting voor 2023 
sluitend te krijgen. Dit betekent 
dat we 2023 ingaan met een 
begrotingstekort.

Bij de opbrengsten verwachten we 
een geringe daling, met name de 
collecten zullen dalen. Maar ook de 
kosten zullen stijgen, denk hierbij 
voornamelijk aan energiekosten en 
onderhoudskosten. Wij proberen 
waar mogelijk de kosten zoveel 
mogelijk te drukken en vooral bij 
onderhoud te kijken wat een jaar 
nog uitgesteld kan worden. Echter 
is dit uitstel en geen afstel.

KERKBIJDRAGE
Uw bijdrage is nog steeds een belangrijke bron van inkomsten. Wij vragen u 
eens te kijken naar uw automatische incasso, die vaak al jaren geleden bij de 
bank is vastgelegd. Is uw kerkbijdrage nog in lijn met de indexering van dit jaar? 
(Richtlijn Bisdom € 130,00 per jaar).
En heeft u de kerkbijdrage voor dit jaar al overgemaakt?

PERIODIEKE GIFTEN
Graag wil ik van deze kans gebruik maken om u te wijzen op de fiscale voordelen 
van een gift aan de parochie. Doordat de parochie een ANBI-status heeft zijn 
alle giften fiscaal deels aftrekbaar. Maar als u ervoor kiest om deze vijf jaar vast 
te leggen, dan is het gehele bedrag aftrekbaar. Dit kan heel makkelijk via een 
standaard schriftelijke overeenkomst. We zijn dan ook zeer dankbaar voor de 
financiële steun die we van veel parochianen mogen ontvangen.
Ik ben per mail bereikbaar voor uw vragen hierover.
Het e-mailadres is penningmeester@roermondparochiecluster.nl
 Kyle Waeijen, penningmeester

BEGROTING 2023
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In de kathedraal wordt weer een nieuw 
glas-in-lood raam gerealiseerd vlakbij het 
Sacramentsaltaar. De voorbereidende 
werkzaamheden, namelijk het plaatsen van 
een steiger binnen en buiten zijn gestart en 
de verwachting is dat het venster rond de 
Paasdagen gereed is.
Het ontwerp is van Diego Semprun Nicolas, 
kleinzoon van de bekende Joep Nicolas. 
Het raam wordt Tweede Paasdag om 
14.30 uur onthuld en is vanaf dan tijdens 
de openingstijden van de kathedraal te 
bewonderen.

Frans van Dun, bestuurslid
Portefeuille onderhoud en techniek

ROEPINGENZONDAG
Op de 4e Zondag van Pasen viert de Kerk ‘Roepingenzondag’. Dat is dit jaar in 
het weekeinde van 29 en 30 april. In alle katholieke kerken over de hele wereld 
wordt dan gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en 
religieuze leven. Op de middag van Roepingenzondag is er om 16.00 uur in de 
Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een speciale vesperviering waaraan ook 
de seminaristen en enkele religieuzen uit ons bisdom deelnemen. Iedereen is van 
harte welkom.

LEDENWERFACTIE SCHOLA SANCTI CHRISTOFORI
De Schola Sancti Christofori verzorgt om de 14 dagen de vaste en wisselende 
gregoriaanse gezangen in de Munsterkerk en de kathedraal.
Het aantal leden van onze Schola is de laatste tijd aan het afnemen. Het bestuur 
van de Schola heeft daarom besloten om in de paasperiode een ledenwerfactie 
te starten. Ter voorbereiding hiervan is er een website van de Schola ‘online’ 
gezet en is er een Facebookpagina aangemaakt.
De Schola Sancti Christofori is van plan om rond de vieringen van Goede Vrijdag 
en Pasen potentiële leden op te roepen om op 19 en 26 april a.s. de dan te 
organiseren open repetities in onze oefenlocatie aan de Swalmerstraat 100 te 
Roermond bij te wonen. Ook zullen door middel van posters en flyers potentiële 
leden opgeroepen worden om lid te worden van de Schola.

            scholasanctichristofori.nl       facebook.com/scholasanctichristofori

GLAS-IN-LOOD RAAM KATHEDRAAL
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Op 19 maart hebben de kinderen van de lagere 
school een palmebessem gemaakt tijdens een 
bijeenkomst van Michaëlzondag. Na een korte uitleg 
over Palmpasen zijn de kinderen hard aan het werk 
gegaan en gelukkig waren er een aantal ouders om 
te helpen. De palmebessem zit vol met symboliek 
rond gebeurtenissen van de Goede week. Steeds 
als er iets aan de palmebessem werd toegevoegd 
werd ook de betekenis genoemd. Zo kwam de hele 
Goede week ter sprake.
Om uw geheugen op te frissen volgt hierbij alle 
symboliek van de palmebessem op een rijtje.

• Het kruis is het kruis waar Jezus aan sterft.
• De kleuren geel en wit zijn de kerkelijke kleuren, 

wit is ook de kleur van de onschuld en geel van 
het voorjaar.

• 30 rozijnen voor de 30 zilverlingen die Judas kreeg 
voor zijn verraad van Jezus.

• 12 pinda’s stellen de 12 apostelen voor.
• Eieren als teken van het nieuwe leven.
• De mandarijn voor de zure wijn (azijn) die Jezus te 

drinken kreeg toen hij dorst had aan het kruis.
• Een kransje van groen als symboliek voor de 

doornenkroon van Jezus, groen voor het nieuwe 
leven en rond als teken van steeds opnieuw 
mogen beginnen en de cyclus van het leven.

• Het (brood)haantje bovenop omdat Petrus Jezus 
3 keer zou verraden voordat de haan zou kraaien. 
Brood omdat Jezus het brood deelde met zijn 
vrienden tijdens het Laatste Avondmaal.

• De versiering voor het feest van Pasen.
• Snoepjes als einde van de vastentijd.

Op 2 april (Palmzondag) mogen de kinderen de 
palmebessem meenemen naar de kerk. Dan 
worden de palmebessems gezegend en kunnen de 
kinderen ze aan iemand die ziek is of op een andere 
manier een steuntje nodig heeft gaan afgeven. Ook 
dit jaar zal er weer een palmebessem naar onze 
zieke bisschop gebracht worden.
De volgende Michaëlzondag is op 16 april met een 
programma voor alle leeftijden.

PALMEBESSEM
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ZONDAG 2 APRIL: PALMZONDAG
10.00u Munsterkerk
   Hoogmis met Palmprocessie

10.00u H. Michaëlkerk
   Hoogmis met Palmebessemoptocht

11.30u Kathedraal
   Hoogmis met Palmprocessie

WOENSDAG 5 APRIL
19.00u Kathedraal
   Chrismamis met zegening van de H. Oliën

DONDERDAG 6 APRIL: WITTE DONDERDAG
19.00u Munsterkerk
   Herdenking van het Laatste Avondmaal

19.00u H. Michaëlkerk
   Herdenking van het Laatste Avondmaal

VRIJDAG 7 APRIL: GOEDE VRIJDAG
15.00u Kathedraal
   Kruisweg

15.00u H. Michaëlkerk
   Kruisweg voor kinderen en volwassenen

19.00u Munsterkerk
   Kruisverering

ZATERDAG 8 APRIL: PAASZATERDAG
21.00u H. Michaëlkerk
   Paaswake

21.30u Kathedraal
   Paaswake

ZONDAG 9 APRIL: HOOGFEEST VAN PASEN
10.00u Munsterkerk
   Feestelijke Hoogmis

10.00u H. Michaëlkerk
   Feestelijke Hoogmis

11.30u Kathedraal
   Plechtige Hoogmis met pontifi cale assistentie

MAANDAG 10 APRIL: TWEEDE PAASDAG
11.30u Kathedraal 
   Feestelijke Hoogmis

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK 2023

ROERMOND
PAROCHIE
CLUSTER
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Dit jaar staat de Vastenactie in het teken voor vluchtelingen en ontheemden in 
Zuid-Soedan. 
Het project dat we steunen, richt zich 
op kwetsbare groepen ontheemden in 
de deelstaat Warrap, in het westen van 
het land. Het doel is ervoor te zorgen dat 
de deelnemers na afloop in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. 
Warrap is de meest onderontwikkelde 
deelstaat van het land en ging nog 
in 2020 gebukt onder periodes van 
ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal 
van vee, conflicten over hulpbronnen, 
seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme 
voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en 
gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de 
meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen. 
De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. 
In grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter 
erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote 
overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening.
De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend 
vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met 
een beperking - worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. 
Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen 
verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door 
samen op te trekken in coöperaties, vormen de boeren bovendien een sterkere 
onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze 
betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook 
zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.
Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, 
met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. 
De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht 
voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op 
het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de 
gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, 
hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel 
mogelijk kunnen beperken.
Gedurende de vastenperiode is er de gelegenheid in onze parochiekerken 
om in de collectebussen in de kerken geld te schenken aan de vastenactie. 
Op Palmzondag 2 april zal er na afloop van de H. Mis een extra deurcollecte 
plaatsvinden voor hulp aan de vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan.

VASTENACTIE 2023
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KONINKLIJKE ROERMONDSE ZANG- EN MUZIEKVERENIGING 150 JAAR
In 2023 is het exact 150 jaar geleden dat de 
Roermondse Zang- en Muziekvereniging is 
opgericht. Het gemengde koor, bestaande 
uit ruim 60 leden, viert het bijzondere 
jubileum op gepaste wijze, met een 
drietal bijzondere concerten. Het eerste 
jubileumconcert is op zondag 16 april 
vanaf 14.30 uur in de Munsterkerk. ‘Zang 
en Muziek’ verzorgt dan een uniek en 
sfeervol voorjaarsconcert. Het concert is 

gratis toegankelijk. Naast de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging 
treedt ook het Ensemble Omnes Terminos op, bestaande uit drie jonge talentvolle 
conservatoriumstudenten.
GEVARIEERD CONCERT
Het gratis toegankelijke jubileumconcert is zeer gevarieerd van opzet. Moderne 
en klassieke gezangen worden afgewisseld met enkele zeer aansprekende 
kerkelijke liederen. Passend in de prachtige entourage van de Munsterkerk. 
Een zondagmiddagconcert dat voor elke muziekliefhebber meer dan de moeite 
waard is. De Koninklijke Zang- en Muziekvereniging staat al twintig jaar onder 
de koorleiding van de Kerkraadse dirigent Dion Ritten. Het koor wordt op piano 
begeleid door Koen Vroemen.
JONG TALENT
In de 150 jaar dat het Roermondse koor al bestaat, heeft het koor tijdens 
optredens altijd veel podium gegeven aan jong talent. Zo ook in dit bijzondere 
jubileumjaar. Tijdens het voorjaarsconcert in de Munsterkerk treden er drie jonge 
zeer talentvolle conservatoriumstudenten van het Maastrichts Conservatorium 
op, het Ensemble Omnes Terminos. Omnes Terminos geeft de grenzeloosheid 
aan tussen de musici, die uit verschillende landen komen. Tevens beschrijft het 
de grenzeloosheid van hun passie voor de verschillende muziekstijlen, die ze ten 
gehore brengen. Het Ensemble Omnes Terminos bestaat uit de Letse sopraan 
Margarita Dudčaka, de Nederlandse organist Jeroen Pijpers en de Macedonische 
violiste Irina Trajkovska.
150 JAAR ZANG EN MUZIEK
In 1873 waren het enkele leden van de Koninklijke Harmonie van Roermond, 
de oudste nog bestaande vereniging van de stad, die de Roermondse Zang- 
en Muziekvereniging oprichtte. Deze mannen wilden naast het instrumentale 
ook koorzang ten gehore gaan brengen. Er werd in die beginjaren niet alleen 
gezongen, maar ook toneel gespeeld. Een ontspanningsvereniging pur sang. 
Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan in 1953 is door Koningin Juliana het 
predikaat ‘Koninklijk’ aan het toen inmiddels gemengde koor toegekend. Nu 70 jaar 
later viert de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging haar 150-jarig 
bestaan. Het is daarmee één van de oudste verenigingen van de bisschopsstad.

Foto: Johan Vermeij

16 APRIL VOORJAARSCONCERT IN DE MUNSTERKERK
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In het kader van de Europese gebedsestafette voor vrede in Oekraïne werd vrijdag 
17 maart, in aanwezigheid van Mgr. Harrie Smeets, een H. Mis gevierd in de 
Munsterkerk. Dit was tevens de viering voor het Ordinariaat voor de Nederlandse 
Strijdkrachten. Hoofdcelebrant was Mgr. Everard de Jong in zijn functie als 
krijgsmachtbisschop. Voorafgaand aan de Eucharistieviering was gelegenheid 
tot aanbidding van het Allerheiligste waar speciaal werd gebeden voor de vrede 
tussen de broedervolken Rusland en Oekraïne.

FOTO’S UIT ONZE PAROCHIE: GEBEDSESTAFETTE

11



                                 Pasen en Paastijd
                            Pasen is het grootste feest in de Kerk. We vieren
                          dat Jezus is verrezen. Hij werd vermoord maar toch 
leeft Hij; ook nu nog! Jezus heeft ons zo laten zien dat zijn leven en 
het goede van God sterker is dan de dood en sterker dan het kwaad 
in de wereld. Dit betekent dat als wij ooit doodgaan, ook wij zullen 
leven bij God. De vijftig dagen na Pasen noemen we de Paastijd. Het 
is een feestelijke tijd die duurt tot Pinksteren. Op de tweede zondag 
van Pasen horen we wat er gebeurt nadat Jezus de dood had 
overwonnen. Hij verschijnt dan aan zijn leerlingen. Maar … één van 
de leerlingen kan het niet geloven.

Jezus,ik vertrouwop U!

Ongelovige Thomas
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes, 20, 19-31

Het is avond en de leerlingen van Jezus zijn samen. De deur is op 
slot, want ze zijn bang. Dan komt Jezus binnen. Hij gaat midden 
tussen zijn leerlingen staan en zegt: “Vrede zij met jullie” Hij laat 
zijn handen zien en z’n zij. De leerlingen zijn enorm blij als ze de 
Heer zien. Dan zegt Jezus nog een keer: “Vrede zij met jullie”. 
Maar Thomas, een van de twaalf apostelen, is er niet bij. Daarom 
vertellen de andere leerlingen hem: “Wij hebben de Heer gezien.” 
Dan zegt Thomas: “Zolang ik niet zelf de gaten van de spijkers in 
zijn handen heb gezien, en ze ook met mijn vinger heb kunnen 
aanraken en als ik mijn hand niet in de wond in zijn zij heb gelegd, 
zal ik het zeker niet geloven.” Acht dagen later, de volgende 
zondag, zijn ze weer samen in het huis. Nu is Thomas er wel bij. 
De deuren zijn op slot en toch komt Jezus binnen. Hij gaat tussen 
ze in staan en zegt: “Vrede zij met jullie.” Dan zegt Hij tegen 
Thomas: “Kom hier met je vinger en kijk naar mijn handen. Steek 
je hand uit en leg die in mijn zij. Wees niet langer ongelovig maar 
gelovig.” Nu roept Thomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” Dan zegt 
Jezus tot hem: “Geloof je nu omdat je Mij hebt gezien? Gelukkig 
de mensen die Mij niet hebben gezien en die toch geloven.”



 
RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.

U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te
maken op NL04 INGB 0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl
 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
is alleen toegestaan voor abonnementhouders.

Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl
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Zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid
De tweede zondag van Pasen heette 
vroeger ‘Beloken Pasen’. Sinds het jaar 
2000 heet hij ook: Zondag van de 
Goddelijke Barmhartigheid. Op die 
zondag wil God ons nog meer zijn 
liefde geven en ons laten merken dat Hij eindeloos barmhartig is. 

Wat betekent Goddelijke Barmhartigheid?
God houdt heel veel van de mensen. Als mensen het moeilijk hebben, 
dan voelt God dat in zijn binnenste. 
Dàt is barmhartig zijn, van binnen meevoelen met de moeilijkheden 
van anderen en hen dan proberen te helpen. 

Zuster Faustina 
Ongeveer 100 jaar geleden leefde in Polen zuster Faustina. Zij had 
dromen en visioenen over Jezus. Ze praatte met Jezus. Hij vertelde 
haar over de grote barmhartigheid van God. Ze zag ook een 
afbeelding van Jezus. Uit zijn hart, kwamen twee stromen als stralen 
naar beneden, een rode en een blauwe. Meteen dacht ze aan Jezus 
aan het kruis. Zijn hart werd toen doorstoken. Meteen kwam er water 
(blauw) en bloed (rood) uit. Dat water wijst ons op het doopsel en 
het bloed wijst op de Mis, de Eucharistie.
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Deze 
kleurplaat 
vind je hier



’t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie, H. Geestparochie en H. Michaël 
parochie wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal € 130,-  
kerkbijdrage betalen. Wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á € 20- per jaar 
een abonnement nemen. Verschijnt 6x per jaar.
Pastoraal team
Pastoor-deken: A. De Graaf Woutering, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond
Telefoon:  0475 - 33 49 24 E-mail plebaan@roermondparochiecluster.nl
Kapelaan: Christyraj Francis, Kerkpad 2, 6049 BR Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com
Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond
Telefoon: 0475 - 31 04 45 E-mail: heaklein@gmail.com
Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond 
Telefoon: 0475 - 33 87 08 E-mail: ceesenhetske@gmail.com
Permanent diaken: P. Bastings, Krophollerstraat 10, 6041 VT Roermond
Telefoon: 0475 - 33 60 47 E-mail: diakenroermond@gmail.com
Aanvangstijden H. Missen
Kathedraal: op zondag om 11.30 uur
Munsterkerk: van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur 
Michaëlkerk: op zondag om 10.00 uur.
Openingstijden Kathedraal voor publiek 
Op werkdagen geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Tijdens deze uren is het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten 
en vragen te beantwoorden.
Openingstijden Munsterkerk voor publiek 
Het hoofdportaal van de kerk is de hele dag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur voor 
het opsteken van kaarsen. Via (gesloten) glazen deuren kunnen bezoekers een blik in 
de kerk werpen. Daarnaast is de kerk zelf van april tot en met oktober dagelijks open 
van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de wintermaanden (november t/m maart) alleen op 
zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand. Tijdens 
deze uren is ook hier het Christoffelgilde aanwezig om u welkom te heten. U kunt dan 
ook gebruik maken van een audiotour. Uiteraard is de kerk ook open voor, tijdens en 
tot kort na de vieringen.
Openingstijden Caroluskapel voor publiek
De Caroluskapel is van april tot en met oktober geopend van woensdag, donderdag 
en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Openingstijden Michaëlkerk voor publiek
De Mariakapel is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Beklimmen toren Kathedraal: van april t/m oktober elke eerste zaterdag van de 
maand om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Entree: € 3,- p.p. Daarnaast kan 
er voor groepen ook op andere tijden een afspraak gemaakt worden. Dat kan via 
torenbeklimming@gmail.com
Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u deken 
A. De Graaf Woutering (0475-334924) bellen of kapelaan Christyraj (0475-33 22 69).

WIE WAT WAAR?
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Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het 
parochiekantoor St. Christoffel en H. Geest, tel. 0475 - 33 49 24 of parochiekantoor 
H. Michaël, tel. 0475 - 33 22 69.
Doopsels: aanmelden via de parochiebureaus.  
Huwelijken: Aanmelding parochiekantoor H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. 
Na aanmelding ontvangt u de benodigde informatie. Vervolgens neemt u contact op 
met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden 
de huwelijken plaats in de Kathedraal en Munsterkerk en in Herten in de Michaëlkerk. 
Uitvaarten: Voorkeurstijden: 10.30 uur, 11.00 uur of 13.30 uur.
H. Communie thuis voor zieken en thuis zittenden: op afspraak.
Biechtgelegenheid: volgens afspraak.
Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. 
Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met de pastoor-deken 
of de kapelaan.
Misintenties: opgeven bij de parochiebureaus of via de website. Misintenties worden 
gepubliceerd op de website www.roermondparochiecluster.nl
Bankrekeningnummers:
Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB 0001 030518
    NL63 ABNA 0231 4009 77 (ANBI)
Michaëlparochie: Kerkbijdrage: NL29 ABNA 0845 4495 16
Stichting Renovatie Kathedraal: NL40 RABO 0174 1833 99
    (Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken)
Parochiebureau parochie St. Christoffel en H. Geest:
Contactpersoon: mevrouw M. Lancaster-Peat 
Abdijhof 1, 6041 HG Roermond Bereikbaar op di en do van 10.30 -12.30 uur. 
Telefoon: 0475 - 33 49 24 E-mail: roermond@roermondparochiecluster.nl
Parochiebureau parochie H. Michaël:
Contactpersoon: mevrouw Y. Wilms 
Kerkpad 2, 6049 BR Herten Bereikbaar op di en do van 10.00 - 12.30 uur 
Telefoon: 0475 - 33 22 69 E-mail: herten@roermondparochiecluster.nl
Website: aanleveren artikelen via webmaster@roermondparochiecluster.nl
‘t Klökske: aanleveren kopij voor ‘t volgende Klökske vóór dinsdag 9 mei 2023 
via redactie@roermondparochiecluster.nl

www.roermondparochiecluster.nl
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Wilt u een abonnement op ‘t Klökske? 
Neem contact op met uw parochiebureau!

Zelf zijn kruis dragend 
trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, 

in het Hebreeuws Golgota. 
Daar sloegen zij Hem aan het kruis, 

en met Hem nog twee anderen, 
aan elke kant een en Jezus in het midden 

Joh., 19, 17-18


